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CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, predikantenfonds e.d. en andere betalingen aan de Zendingskerk c.q.
Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:

NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof graag op:
NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer

NL71 INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. “gift ZWQO”.
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.

Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.

Tel. 0341-56 54 99.



Een dromer ziet de wereld aan
en denkt 'hoe kan het anders gaan'.
Een drammer wil dat dromen
ook eens zijn uitgekomen.
Gezocht: een dromer die oprecht
wil staan voor wat z/hij zegt.
Wil staan voor wat z/hij zegt.

Sjoerd P. Zwaan

SYSTEM CHANGE

NOT CLIMATE CHANGE
-



VAN DE PREDIKANT
Van de schoonheid en de troost

Het zal het klimmen der jaren wel zijn, dat ik steeds vaker geraakt ben door het
overlijden van meer of minder bekende mensen. Zo werd ik onlangs getroffen door het
bericht dat Wim Kayzer overleden was.

Ik zal niet de enige zijn die destijds diep onder de indruk was van de tv programma’s die
hij maakte. Allereerst ‘Een schitterend ongeluk’, waarin zes toonaangevende
wetenschappers met elkaar in gesprek gingen over hun werk en hun kijk op het bestaan.
Volgens de omschrijving van deze serie gesprekken: ‘een bijna 15 uur durende expeditie
langs de grenzen van ons bewustzijn, de wetenschap en de filosofie.’

Maar nog veel mooier vond ik zelf zijn tweede grote project: ‘Van de schoonheid en de
troost’. Misschien herinnert u het zich ook nog wel. Prachtige afleveringen waarin
kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, filosofen en musici heel persoonlijk reageren op
de vraag: ‘Wat maakt dit leven de moeite waard?’ Mensen als Jane Goodall, Rutger
Kopland, Yehudi Menuhin en nog vele anderen spreken hartstochtelijk over hun eigen
inspiratie en zingeving. Over dat wat hen draagt, verwondert en optilt. Wie het wil
(terug)zien, kan terecht op internet, waar alle afleveringen verzameld zijn.

Schoonheid en troost, wat is dat voor ons? Het is misschien wel een van de mooiste
dingen om met elkaar over in gesprek te gaan. En om voor jezelf bij stil te staan.
Onze wereld is verre van eenvoudig. In alle complexiteit en met alle zorgwekkende
berichten uit de actualiteit kunnen somberheid en wanhoop je zomaar overvallen.
Misschien dat ik daarom die vraag van Wim Kayzer als een broodnodig tegenwicht
ervaar: Wat maakt dit leven de moeite waard? Hoe houden we hoop? Wat tilt ons op
boven het alledaagse uit? En hoe blijven we overeind in dit aardse bestaan?

Voor mij als gelovige die staat in de rijke traditie van het bouwwerk (letterlijk en
figuurlijk) van de christelijke kerk speelt *het huis van de liturgie’ een belangrijke rol in
mijn antwoord op die vragen.

In dat kader is een tekst uit de roman Nachttrein naar Lissabon van de (helaas ook pas
geleden overleden) schrijver Pascal Mercier mij op het lijf geschreven. In dat boek staat
de volgende ‘belijdenis’:

"Ik wil niet in een wereld zonder kathedralen leven. Ik heb hun schoonheid en
verhevenheid nodig. Ik heb ze nodig als verzet tegen de platvioersheid van de wereld. Ik
wil opkijken naar de stralende kerkramen en me laten verblinden door hun bovenaardse
kleuren. Ik heb hun glans nodig. Die heb ik nodig als verzet tegen de smerige
eenheidskleur van uniformen. Ik wil mijzelf hullen in de bittere kou die in de kerken
hangt. Ik heb hun gebiedend zwijgen nodig. Ik heb het nodig als verzet tegen het gebral
van de kazernes en het stompzinnige gezwets van de meelopers. Ik wil het bruisende
geluid van het orgel horen, die stortvioed van bovenaardse klanken. Ik heb die klanken
nodig als verzet tegen de schelle lachwekkendheid van marsmuziek. Ik houd van
biddende mensen. Ik heb hun aanblik nodig. Ik heb die nodig als verzet tegen het
verraderlijke gif van oppervlakkigheid en stompzinnigheid. Ik wil de machtige woorden
van de Bijbel lezen. Ik heb de magische kracht van hun poézie nodig. Ik heb ze nodig als
verzet tegen de verwaarlozing van de taal en de dictatuur van de leuzen. Een wereld
zonder die dingen zou een wereld zijn waarin ik niet meer wil leven."

Betekenisvolle schoonheid die niet alleen troost, maar nog veel meer doet: ze werkt als
het ware als een kritische stem tegen alles wat plat is en plat maakt, tegen het gevaar
van propaganda en ze brengt mij in contact met wat heilig is en ons zacht maakt.

Ik denk wel eens dat het een van de belangrijke aspecten is van gemeente zijn: om ons
samen te trainen in het ontvankelijk worden voor schoonheid en troost. Zodat we er
vervolgens met die geestelijke rijkdom kunnen zijn voor elkaar.



Hoopvolle verhalen delen en elkaar vertellen wat ons inspireert en raakt, misschien doen
we dat wel veel te weinig. Het zou zomaar ook een mooie vraag kunnen zijn om na een
kerkdienst over in gesprek te gaan: Wat heeft je geraakt deze ochtend? Er zal altijd wel
iets zijn, denk ik: een zin uit een lied, een gedachte uit de preek, de klanken van het
orgel of een moment van stilte tijdens het gebed. En dan: wat deed dat met je?

Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om aan die ervaringen woorden te geven. Maar
het is wel de moeite waard. Omdat het ons dichterbij onszelf brengt, bij wat we nodig
hebben of waar we naar verlangen. En omdat we elkaar door dat soort openheid anders
en beter leren kennen.

Wat maakt het leven de moeite waard? Misschien is het mozaiek aan antwoorden op die
vraag wel een van onze grootste geschenken.

Ik wens ons mooie gesprekken en ontmoetingen toe en het lef om daar het initiatief in te
nemen!

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,
ds. Kim de Berg

Bij de diensten

Op het moment dat dit nummer van Contact bij u op de mat valt, zijn we begonnen met
de serie van onze vakantiediensten over Dromers en Drammers. Jesaja en Jozef zijn in
eerdere diensten aan de orde geweest, de rest van de weken komt nog een boeiend palet
aan drammende dromers voorbij.

23 juli
Een wereld in het licht gesproken
(voorganger mw. Heleen Bakker)

Dichter en liedtekstschrijver Huub Oosterhuis droomde in bijbelse beelden. Het lied De
steppe zal bloeien is daar een goed voorbeeld van. In zijn werk speelt licht, of de
afwezigheid daarvan, een belangrijke rol. Het gemis, de pijn, de zwaarte van het leven.
Maar als een waar profeet zet hij daar perspectief tegenover, schetst hij hoopvolle
verwachtingen. En was hij volgens sommigen met zijn lijstduwerschap voor de SP ook
een drammer? Een follow-up van de zangavond in juni!

30 juli 2023 Obadja
Voorbij hoogmoed en arrogantie (voorganger ds. Sjoerd Zwaan)

De kleinste van de kleine profeten heeft een lastige boodschap. Hij profeteert tegen
hoogmoed en arrogantie. Maar zijn begrijpelijke boosheid is wel ongenuanceerd en hard.
Van het arrogante buurland Edom zal niets meer overblijven.

Een vraag die het boekje Obadja oproept is hoe je conflicten oplost en of je aan zoveel
geweld de naam van God kunt verbinden. Hebben wij niet terecht moeite met het beeld
van een toornige God? Of is ons beeld van een liefdevolle, barmhartige God ook
eenzijdig? Obadja lijkt als profeet vooral een drammer. Of kunnen wij ook de dromer in
hem ontdekken?

6 augustus: Habakuk
Waar is God bij onrecht? Waar zijn wij bij onrecht?
(voorganger dhr. Cor Louwerse)

De profeet Habakuk vertelt God over het onrecht dat hij om zich heen ziet gebeuren. Hij
ziet: geweld, onheil, ellende, verwoesting, twist, tweedracht, ondermijning van de wet en
het recht wordt verdraaid. Het is een klacht tegen God, maar over dingen die mensen



elkaar aandoen. Hij zou zo maar in onze tijd geleefd kunnen hebben. Habakuk spoort
God aan in te grijpen tegen het onrecht. Doet God dat ook? En wat is onze rol bij al dit
onrecht?

Deze dienst zal ook een en al muzikaliteit ademen, zoals we van Cor gewend zijn. Hij
neemt muzikanten mee uit zijn kring die met elkaar en met ons iets bijzonders van de
dienst maken.

13 augustus 2023: Maleachi
Wat heeft het voor nut om God te dienen?
(voorganger ds. Sjoerd Zwaan)

In de dagen van Maleachi is de offerdienst in de tempel plichtmatig en slordig. Tegelijk
vragen de Israélieten zich af of het wel zin heeft om God te dienen. Met die vraag
worstelt Maleachi. Want het is nogal een verschil: offeren als bevestiging van je dienst
aan God tegenover de vraag wat het oplevert om God te dienen. Of begint alle dienst aan
God met de dienst aan onze medemensen?

Het Dienstboek van onze kerk noemt als eerste uitgangspunt voor liturgie:: "Geroepen
door haar Heer komt de gemeente samen voor de kerkdienst. Het is God zelf die 'zijn
naam doet gedenken’. De eredienst is daarom een dienst aan God die de dienst van
mensen van God oproept, draagt en omvat.”

20 augustus 2023 : Jezus
Geen zachte heelmeester (voorganger ds. Kim de Berg)

In een serie over goddelijk geinspireerde dromers en drammers kunnen we niet om Jezus
heen. Naast liefdevolle woorden, sprak hij ook scherpe taal. Het grote visioen van Gods
Koninkrijk staat vaak lijnrecht tegenover de gang van zaken op aarde. Jezus verheft zijn
stem tegen onrecht en hypocrisie. Dat wordt zelfs hem niet in dank afgenomen.
Misschien ook omdat hij niet altijd werd begrepen.

Deze dienst lezen we het verhaal van de tempelreiniging waarin de scherpe kant van
Jezus naar voren komt. Om een droom te realiseren moet je soms drammen en kun je
niet alles laten voortbestaan.

Muzikale medewerking is er van Jan Simon Bakker, Daniél en Anneruth van Oostveen.
Met deze dienst sluiten we de vakantiediensten af.

Extra activiteit Dromers en Drammers: schilderworkshop

Over deze activiteit ontving u eerder al een mail, vanwege de verschijningsdatum van dit
nummer van Contact. Voor de volledigheid staat het ook hier nog vermeld, al is het kort
dag. Naast de diensten en de expositie van StEK, maar het leek ons ook leuk om op een
creatieve manier met het thema Dromers en Drammers aan de slag te gaan.

In dat kader organiseren we op donderdagavond 27 juli een schilderworkshop. Martin
van Ee zal deze workshop leiden. Het idee is dat we met elkaar een aantal kunstwerken
zullen maken die later ook weer aandacht in een van de diensten krijgen.

Met elkaar kunstzinnig bezig zijn werkt inspirerend en verbindend. Ervaring is niet nodig,
onder leiding van Martin en al samenwerkend ontstaat er zeker iets moois!

We horen graag wie mee wil doen.

De avond is dus op 27 juli, in de kerk, we beginnen om 19.30 uur.

Last minute opgaven zijn nog welkom bij ds. Kim de Berg (predikant@zendingskerk.nl).
Er is plek voor 15 mensen.



VAN DE SCRIBA
Vanuit de kerkenraad

Maandagmiddag 10 juli heeft de kerkenraad weer vergaderd.

Tineke van Goethem opende de vergadering met het voorlezen van een hoofdstukje uit
‘Er is zoveel dat niet hoeft’ van de Zweedse auteur Tomas Sjodin. Hierin stond hij stil bij
de waarde van passief ontvankelijk zijn en contemplatie. Dit stond in schril contrast met
de overvolle agenda van de kerkenraad, maar het verdient zeer ter harte genomen te
worden.

Besproken werd onder meer hoe vorming- en toerustingsbijeenkomsten voor de
Zendingskerkgemeente van toevoegende waarde kunnen zijn zonder met het Leerhuis te
concurreren.

Het aanbod van Margot Sants om Hetty van Otterloo wat vormgeving van Contact betreft
op te volgen werd verheugd ontvangen, evenals de mededeling dat Marja Bakker bereid
gevonden is na de zomervakantie als diaconaal medewerker aan de slag te gaan. Zij zal
daartoe in een kerkdienst bevestigd worden.

Uiteraard werd er teruggeblikt op de kerkdiensten van de voorafgaande periode, in het
bijzonder op de Pinksterviering op 't Weitje. De kerkenraad is zich ervan bewust dat bij
een viering waaraan zoveel verschillende geloofsgemeenschappen deelnemen, voor het
eigen geluid van de Zendingskerk slechts een bescheiden plek ingeruimd is, maar hij wil
deze gezamenlijke vorm van vieren vanwege het oecumenisch karakter ook in de
toekomst blijven steunen.

De door ds. Kim de Berg georganiseerde avond van zang en zin rond de liederen van
Huub Oosterhuis werd heel goed bezocht. Zij kijkt verder met tevredenheid terug op de
door haar georganiseerde excursie naar de expositie Exodus in Maarssen.

De geconcretiseerde uitwerking van de plannen voor een bijeenkomst van de
taakgroepen en vespergroep om expertise en ervaringen te delen en zo de
samenwerking tussen de groepen te versterken vindt bijval.

Verstaanbaarheid via de microfoons in de kerkzaal blijft een punt van aandacht.

Wat de advisering vanuit de taakgroep Communicatie & Presentatie betreft wordt
geconstateerd dat de taakgroep het afgelopen jaar geen recht gedaan is. In het nieuwe
kerkelijk jaar zal er aandacht aan besteed worden.

De classis heeft een vijftal wijzigingsvoorstellen van de kerkorde ingediend. Die werden
alle vijf aanvaard.

Het is 60 jaar geleden dat de Goede Herderkerk in gebruik werd genomen. Dat viert de
katholieke geloofsgemeenschap op 16 juli. Voorzitter en scriba zullen bij die gelegenheid
acte de présence geven.

Tot slot werden diverse ontvangen e-mails doorgenomen, waarna Tineke ter afsluiting
een prachtig gedicht van Huub Oosterhuis voorlas uit zijn bundel Uittocht.

Bijzondere data

Van 9 juli t/m 20 augustus houden we ‘s zondags om 10.00 uur weer de gebruikelijke
vakantiediensten. Het thema is dit jaar ‘Dromers en drammers’.

De Stichting Ermelo’s Kunstcollectief (kortweg: StEK) richt in de kerkzaal rond dit thema
een expositie in, die u ook op zaterdagmiddag kunt bezoeken tussen 14.00 en 16.30.

U las het al: op donderdagavond 27 juli is er een workshop schilderen met als thema
“Dromen en Drammen”. Deze wordt geleid door Martin van Ee. Aanvang 19.30 uur
Onze predikant is afwezig van 31 juli t/m 13 augustus en de dagen 17 t/m 19 augustus.
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba. Hij kan u doorverwijzen
naar de vervangende predikant.



Met vriendelijke groet,
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl

Startweekend nieuwe seizoen

Op 9 en 10 september zullen we het nieuwe seizoen starten met in ieder geval op
zaterdag een buffet. Vorig jaar voor de eerste keer binnen in de kerkzaal, dat is goed
bevallen. Dus voor herhaling vatbaar en we hopen dat er nog meer mensen zullen
deelnemen. Mocht het mooi weer zijn dan kunnen we ook buiten elkaar ontmoeten en
gezamenlijk een vorkje prikken.

De bedoeling is dat er net als vorig jaar ook vegetarische gerechten zullen zijn. En
misschien wel veganistische, als daar eveneens behoefte aan is.

Wel zal er dit jaar een bijdrage gevraagd worden, omdat de financién het nu niet toelaten
deze bijeenkomst opnieuw kosteloos te laten plaatsvinden.

En er wordt nog nagedacht over een bijdrage voor een goed doel.

Verdere informatie gaat nog volgen maar de datum kunt u alvast in de agenda zetten:
zaterdag 9 september, eind van de middag, begin van de avond.

We hopen op uw aanwezigheid, zodat we fijne uren met elkaar kunnen doorbrengen in
de aanloop naar een nieuw kerkelijk seizoen.

Namens de taakgroep pastoraat,
Arda Mulder

DIACONAAT

Vakantietas

In de taakgroep Diaconie
hebben we in het vroege
voorjaar afgesproken om
aan het begin van de
zomervakantie een
vakantietas uit te reiken
aan kinderen in Ermelo van
wie wij denken dat ze een
leuke attentie en steuntje S “.
in de rug kunnen gebruiken . N L

omdat ze waarschijnlijk niet . A — -

met vakantie kunnen gaan. Het gaat om kinderen uit gezinnen die via de Voedselbank
extra levensmiddelen en dergelijke krijgen. We willen dat de vakantie ook voor deze
kinderen een leuke tijd is. Het is fijn om een extraatje te krijgen als er al zoveel
beperkingen in je leven zijn.

Vorige maand is er in de Zendingskerk voor dit doel gecollecteerd en er was nog een
potje van collectes uit vakantiediensten. Bij elkaar een mooi bedrag waarmee we voor
deze kinderen iets kunnen doen dat kleur geeft aan de kleurloze alledag.

Volgens informatie van de Voedselbank gaat het in Ermelo om 69 kinderen tussen de 2
en 18 jaar. Voor deze kinderen hebben we in drie leeftijdscategorieén pakketten
samengesteld. Voor de jongste kinderen wat speelgoed, een bon om een dagje uit te
gaan naar Boerderij Pret, een tegoedbon voor meerdere keren een ijsje van Torino en



voor de oudste kinderen een mooie cadeaubon om naar eigen inzicht te besteden bij
Boekverkoopers Riemer & Walinga.

Bij de uitdeling van de voedselkratten op 9 juli zijn de vakantietassen uitgereikt.
Fijn dat u dit financieel mogelijk hebt gemaakt!

Aan het college van diakenen hebben we doorgegeven dat de

diaconie van de Zendingskerk dit jaar de organisatie rondom de Vakantietas op zich heeft
genomen en dat we hopen dat volgend jaar een van de andere plaatselijke kerken dit
gaat doen. Mogelijk ontstaat er op deze wijze een mooie nieuwe traditie.

Namens de taakgroep Diaconie,
Agaath Grootjans, Wilma de Vries en Piet Jan Tuinema

NACHT VAN DE VLUCHTELING

De collecte van de Pinksterdienst op
‘t Weitje ging naar
Stichting Vluchteling.

Hartelijk dank voor uw steun!!
i -

De diaconale maandcollecte is op 27 augustus en in september bestemd voor
een project van Kerk in Actie: Banen creéren voor jongeren in Libanon

Miljoenen Syriérs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanié en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede. Ze
proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat
lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden.

Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden en inkomen te vergaren:
zij mogen officieel alleen werken in de landbouw, bouw of schoonmaak. Veel
vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder slechte
arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop hun
toevlucht tot deze informele baantjes.

Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische viuchtelingen en arme lokale families met een
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een
eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp. Dit maakt hen
weerbaarder.

Meer informatie op kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.

Met jouw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen en
andere noodhulpprojecten over de hele wereld. Geef aan de collecte of maak een
bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische
vluchtelingen.



Ahmed Aqgra uit Syrié startte een bedrijf
in professionele reclamefotografie voor
de voedselindustrie: "Dankzij de lening
kon ik betere apparatuur kopen, een
eigen studio inrichten en zes werknemers
in dienst nemen. Door het aanbieden

van nieuwe diensten zoals commercials
voor tv of social media, groeide mijn
bedrijf snel.”

KERK EN ISRAEL

*Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild’

Deze woorden, gedicht door Huub Oosterhuis, inden we in lied 362: 2 (Liedboek).

Heeft de Eeuwige een taak voor ons? Een taak die verder gaat dan de lofprijzing?

In kleine kring bespreken we met elkaar een boek van de inmiddels overleden Jonathan
Sacks, voormalig opperrabbijn van het Brits Gemenebest, een wijze denker in een
chaotische tijd.

‘Een gebroken wereld heel maken’ is de titel van zijn boek, en daarmee verwoordt hij een
belangrijk gegeven in de joodse geloofstraditie, tikkoen olam, herstel van de
gebrokenheid in de schepping.

God zoekt ons, Hij heeft vertrouwen in ons, als Zijn partners, om de wereld te maken tot
een thuis voor alle mensen. Zolang er werkeloosheid en dakloosheid, depressiviteit en
wanhoop zijn, horen we, als we goed luisteren, hoe de stem van God ons vraagt, zoals
Hij dat gevraagd heeft aan de eerste mensen: “Waar ben je?” (pag. 104).

De wereld is nog niet overal een thuis waarvan vrede en gerechtigheid de kenmerken
zijn. Antwoorden op de nood die er nog steeds is, betekent een opdracht omwille van
God en zijn geloof in ons om verandering te brengen.

Niet iedereen is in staat om grote daden te doen. Gelukkig zijn het de kleine daden, juist
de kleine daden, die er ook toe doen, daden die verschil maken.

Sacks verhaalt dat in 1966 een zwarte jongen van elf jaar met zijn ouders, broers en
zusjes naar een blanke buurt in Washington verhuisde. Terwijl zijn ouders in huis bezig
waren ging hij met een paar broers en zusjes op de stoep van het huis zitten en wachtte
hoe de voorbijgangers zouden reageren. Zouden ze begroet worden? Nee, dat gebeurde
niet, ze werden genegeerd. Hij voelde dat ze niet welkom waren.

Maar een blanke vrouw kwam voorbij, op weg naar huis. Ze begroette hen met een
brede glimlach en kwam even later terug met lekkers voor de kinderen. Dit moment,
vertelt de jonge man later, veranderde zijn leven. Hij voelde zich thuis, waar hij het eerst
niet was. Hij werd later hoogleraar rechten aan de universiteit in Yale en schreef een
boek over wat hij die dag geleerd had. Hij gaf het de titel: Civility, hoffelijkheid. (Pag. 57,
58).

Liefde, die tot uitdrukking komt in daden, in de Joodse geloofstraditie chésed geheten,
maakt verschil en draagt bij aan een leefbare wereld. Wie kan voorzien welke uitwerking
die daden zullen hebben? We mogen er op vertrouwen dat ze werkelijk een bijdrage
zullen zijn aan een leefbare wereld.

‘Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt’ zijn dichtregels van
Huub Oosterhuis. (Lied 601: 2).

Louise Katus



KUNST ... KERK

op zes zaterdagen
van 15 juli - 19 augustus 2023

Zendingskerk

Harderwijkerweg 10, Ermelo

van 14.00 tot 16.30 uur

Kom naar deze afwisselende kunstexpositie.
De schilderijen en beelden zijn gemaakt door leden van StEK.

Ontspannen mooie kunst bekijken op een vrije zaterdagmiddag
is een mooie beleving.

o
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<»

Boekbespreking
Liberaal Christendom: ervaren, doen, denken

Voor wie als ‘gelovige’ en gemeentelid belangstelling heeft voor nieuwe inzichten met
betrekking tot geloof en godsbeelden, theologische ontwikkelingen en de achterliggende
filosofieén, biedt Liberaal Christendom boeiende en gedetailleerde beschrijvingen van een
eigentijdse christelijke visie op het leven.

Rick Benjamins schreef dit boek samen met Jan Offringa, Wouter Slob en acht anderen
(eerste druk in 2016). De schrijvers, allemaal praktiserende predikanten, delen er vanuit
hun eigen achtergrond een ruimdenkende, niet-dogmatische vorm van christendom in,
die zonder opdringerigheid het belang van christelijk geloof wil uitspreken. Dat bedoelen
zij met ‘liberaal’. Liberale theologen houden zich in een seculiere (wereldlijke) omgeving
met religie bezig en denken dat religie en godsdienst raken aan wezenlijke zaken van het
menselijk bestaan en dus ook van de samenleving. Onder de naam Relivant geven ze
uitdrukking aan het liberaal theologisch gedachtegoed en laten ze zien wat daarin van
belang is voor mensen van nu.

In 20 hoofdstukken worden onder andere de volgende onderwerpen beschreven:
Waarheid; Boven onszelf uitstijgen door de Geest; Christus, belichaming van God; God
laten bestaan; De Bijbel als woord van God; De Bijbel als gesprekspartner; Gebed na het



gebed; Kerk; Iedereen is van de wereld; Religie en geweld; Vrijheid; Liefde; Seks;
Gastvrijheid. Hier volgen enkele citaten.

‘In een orthodoxe visie geldt dat mensen zich laten vormen door de kerkelijke
verkondiging en de christelijke traditie, die het perspectief bepalen waaruit wordt
gekeken naar de wereld en naar de mens. De liberale gelovige kijkt niet vanuit de traditie
naar de wereld, maar vanuit de wereld naar de traditie, die moet worden gewogen in het
licht van moderne opvattingen van mensen met een eigen oordeelsbermogen’.

‘In het Vertrekpunt voor Relivant wordt gezegd dat wij God ervaren als een dynamische
werkelijkheid die inwerkt op deze wereld en ons leven. God blijft niet op afstand maar is
betrokken op en verweven met ons bestaan. De Geest is God in deze wereld en in
mensen. Mens en wereld zijn daarom een vindplaats van God. Dat betekent niet dat God
in mens en wereld zo maar aanwijsbaar is, omdat de Geest vooral werkzaam is tussen de
omstandigheden en onze reactie daarop. De Geest laat Jezus van betekenis zijn als
iemand in wie God een werkelijkheid is geworden. Die Geest is aanwezig in onze geest.
Wij vinden niet zozeer onze werkelijkheid in God, maar God vindt zijn werkelijkheid in
ons’.

‘Anders dan een God die alles regelt, is dit een God die God is als wij hem God laten zijn.
Met God wordt ter sprake gebracht ‘wat ons bepaalt, waaraan wij toegewijd en
dienstbaar willen zijn’. Dat waar ‘God’ voor staat, krijgt in de wereld een bestaan als het
door ons wordt verwezenlijkt’.

Jan Schakel

Voor een uitgebreid uittreksel: e-mail janschakel@hetnet.nl.

KERKDIENSTEN

U kunt alle diensten ook volgen via de site van de Zendingskerk:
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.

Morgendiensten beginnen om 10.00 uur.

Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en beginnen om
17.00u.

In verband met de vakantieperiode is de eerstvolgende op

27 augustus.

23 juli mw. Heleen Bakker Ermelo Vakantiedienst
30 juli ds. Sjoerd Zwaan  Ermelo Vakantiedienst
06 aug dhr. Cor Louwerse Ermelo Vakantiedienst
13 aug ds. Sjoerd Zwaan Ermelo Vakantiedienst
20 aug ds. Kim de Berg Vakantiedienst
27 aug ds. Marissa van MeijlHarderwijk

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen:

23 juli Voedselbos Ermelo

30 juli PAX

06 aug Geef dromen aan gestrande vluchtelingenkinderen
13 aug Stichting A Rocha

20 aug Hoe een winkel omkeer brengt in een Ethiopisch dorp
27 aug Kerk in Actie: Noodhulp

Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag
1 september. Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 21
augustus binnen te zijn bij de redactie van Contact.



