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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
   
Website  www.zendingskerk.nl 
 
Webmaster Dhr. G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl 
 
Adres Zendingskerk      Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.         tel. 561120 
 
Adres Kerkenraad  Wijkkerkenraad Zendingskerk 
        Postbus 248, 3850 AE Ermelo. 
 
Voorzitter                       Mevr. E. van Bruxvoort, E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl 
 
Scriba                            Dhr. G.H. Reijners, E-mail: scriba@zendingskerk.nl    
                              werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo 
 
Penningmeester Dhr. T. Hardeman, E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
 
Predikant:        Ds. K. de Berg, E-mail: predikant@zendingskerk.nl      
             
Ledenadministratie   M.A. Sants-Kottman,  
       E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
 
Koster                            Mevr. C.I. Zunneberg, E-mail: koster@zendingskerk.nl 
 
 
Adres Contact Dhr. J.C. Sants, E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
Redactie Contact   Dhr. J.C. Sants                                                 
                            Dhr. A.D. de Vries  
    
Vormgever Contact       Mevr. H. van Otterloo  
                                  
Archief beheer               Ds. Sj.Zwaan,   E-mail: archief@zendingskerk.nl                  
 
 
 
 
Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen aan 
de Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw 
of kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester 
Stichting de Zendingskerk. 
 

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
o.v.v. “gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
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DE KERN 
 
Er is een stad verwoest.Er wordt nog  
wat gejut, gestut, gesprokkeld  
her en der – maar de kern is uitgebrand.  
Ze hebben geen keus dus ze beginnen opnieuw.  
Nataliteit niet uit mogelijkheid  
maar uit onontkoombaarheid.  
Hoe vaak dichten we onze voorouders voorkeuren  
toe terwijl ze zich genoodzaakt zagen?  
Tempels en altaren, piramiden  
gebouwd omdat hele volken  
wanhoop probeerden te blussen met fysieke arbeid.  
Vergeef ons, zonnegod, hier een steen.  
Op een steen op een steen.  
Totdat de spieren zuur zijn, de longen te uitgewrongen  
om nog deze brand te voelen  
die onze ziel in vuurtornado’s hult.  
En alle symbolen en rituelen ten spijt  
geen teken terug: het heeft zin dat je lijdt.  
Elders is er alweer ander nieuws,  
andere voldongen feiten van alledag.  
Elders een feestmaal wegens ongerelateerde redenen.  
Gelukkig. Geboorte. Gelach. 
 
 
Lieke Marsman  
Uit: In mijn mand 
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VAN DE PREDIKANT 
 
Geef mij terug de ogen van het kind 
 
Ooit werd mij in de kersttijd gevraagd of ik een meditatief stuk wilde 
schrijven over ‘worden als een kind’. Daar moest ik vanwege het 
thema wel even over nadenken. Ik heb nooit zo’n talent gehad om 
kind te zijn. Waarschijnlijk was ik te serieus en te verlegen om tussen 
alle extraverte leeftijdsgenootjes tot mijn recht te komen. In elk geval 
vond ik het lastig om mijn plek te vinden, daar waar je naar mijn 
gevoel beoordeeld werd op de mate van spontaniteit  - ik heb nog 
altijd een lichte allergie voor dat woord - en luidruchtige 
aanwezigheid. 
Het zal ook wel daarmee te maken hebben dat ik de bijbeltekst over 
‘worden als een kind’ altijd met een dubbel gevoel heb gelezen. Ik ben 
blij dat ik geen kind meer ben. Tegelijk snap ik natuurlijk dat de 
beeldende taal van de Bijbel veel dieper gaat. En dat, wanneer er 
sprake is van ‘worden als een kind’, het gaat om een houding die niet 
zo heel veel te maken heeft met het gedrag van de klasgenootjes uit 
mijn kindertijd. 
In hoofdstuk 18 van het evangelie van Matteüs lezen we hoe Jezus 
een kind in het midden van zijn volgelingen zet en hen in hun ambitie 
terecht wijst door te stellen dat zij het Koninkrijk niet binnen zullen 
gaan indien ze niet zelf worden als een kind. Zo zet hij hen op het 
spoor van een heel specifieke levenshouding. Een houding ook die niet 
zozeer het extraverte aanwezige van het hedendaagse kind 
weerspiegelt, maar veel meer de openheid, de verwondering en de 
verwachting. Eigenschappen die we aan het beeld van het kind zijn 
gaan hechten, vanuit het idee dat wij mensen ons in de loop van ons 
leven onder druk van de maatschappij meer en meer verliezen in 
eerzucht en ellebogenwerk. Met als gevolg dat de solidariteit en het 
visioen uit zicht raken. 
Het schitterende lied van Huub Oosterhuis – eigenlijk een gebed – 
maakt ons daarvan op een indrukwekkende manier bewust.  
 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug 
de ogen van een kind. 
 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 
 
Religieuze naïviteit 
Worden als een kind betekent ons die levenshouding steeds opnieuw 
eigen maken. Misschien is dit voor ouderen in wezen meer weggelegd 
dan voor kinderen zelf. De dichter Willem Wilmink gebruikte in een 
gedicht ooit de zin ‘bij ’t ouder worden jonger dan als kind.’ Een 
manier van zeggen die precies dat voor mij verwoordt. Een 
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evangelische levenshouding is weliswaar gestoeld op kinderlijke 
openheid, maar misschien zijn we pas in de loop van ons leven echt in 
staat om daaruit te leven. 
Albert Schweitzer sprak in dat verband van de diepzinnige religieuze 
naïviteit. De filosoof Paul Ricoeur noemde het de tweede naïviteit. Dit 
verwijst naar een geloofshouding voorbij de letterlijkheid van geloof 
en ongeloof, zodat een Godsbeleving mogelijk wordt waarin weer 
sprake kan zijn van authentieke verwondering. 
Tegenover de orde van het Koninkrijk van God - die alles op zijn kop 
zet waar we in de wereld in geloven - past een houding van 
verwondering en openheid. Ons wordt gevraagd om ons te 
committeren aan een belofte die constant tegengesproken lijkt te 
worden door de feiten, maar die – zo geloven we met kinderlijke 
koppigheid en vanuit een diepe geraaktheid – uiteindelijk als enige 
overeind zal blijven staan. 
 
De omgekeerde wereld van het evangelie 
Als we met Kerst in de kribbe kijken, gaat het niet alleen om het 
heilige kindje Jezus,  in welke betekenis van het woord dan ook, maar 
tevens om die levenshouding van verlangen, verwondering, 
verbinding en tederheid. 
‘O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij 
wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad, sterk mij door 
uw tere handen, maak mij door uw kleinheid groot…’, zingen we 
straks weer in het oude kerstlied ‘Komt verwondert u hier mensen’. 
Ook die woorden, hoe achteloos vaak ook gezongen, bepalen ons bij 
de omgekeerde wereld van het evangelie. 
Zo wordt juist in onze volwassen staat een beroep gedaan op wat nog 
of weer opnieuw zacht is in ons en hoopvol, niet verstard maar 
geestig, misschien ook niet zozeer groots en meeslepend, maar wat in 
alle beperktheid juist raakt aan de diepte van het bestaan. 
 
Jonger dan als kind 
Ik hoef geen kind meer te zijn. Gelukkig. Dit betekent echter niet dat 
de wereld van verwondering voor mij gesloten is. Integendeel. Bij ’t 
ouder worden jonger dan als kind, zeg ik Wilmink na. Het lijkt wel of 
ik in de wereld steeds meer ontdek waar ik met kinderlijke 
nieuwsgierigheid in op kan gaan. Het zal ook wel met het klimmen 
der jaren te maken hebben dat het ook lijkt of status en succes 
langzamerhand minder belangrijk worden. Wanneer ik straks het 
kindeke Jezus in mijn kerststalletje neerleg, zal ik dit jaar daaraan 
denken: aan verwondering en tederheid. En aan een open 
levenshouding waar geen leeftijdsgrens voor geldt. 
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Bij de diensten 
 
17 december 
Bij het uitkomen van dit nummer van Contact zitten we halverwege de 
Adventstijd. 
Op 17 december, derde  Advent, gaat onze eigen predikant voor. Het 
is dan zondag Gaudete. Verheugt u, betekent dit. Deze zondag breekt 
het licht van Kerst alvast voorzichtig door.  
Hierbij horen traditioneel woorden uit Filippenzen: Verheugt u, want 
de Heer is nabij. 
Bij de bloemschikking van deze zondag klinkt de tekst: 
 
We zijn samen op weg  
volgen de pijlen  
richting toekomstig licht  
 
We denken deze zondag na over de vraag hoe we in vreugde de weg 
van het licht kunnen volgen in deze wereld. 
 
24 december 
Vierde Advent en kerstavond vallen dit jaar op dezelfde dag. Dat 
betekent dat we twee diensten hebben. We houden om 10 uur een 
morgengebed, een korte dienst waarin we stil staan bij vierde Advent. 
’s Avonds begint de kerstavonddienst om 19.30 uur. In beide diensten 
gaat Heleen Bakker voor en wordt het prachtige verhaal van Le Petit 
Prince naast het verhaal van de geboorte van het kerstkind gelegd. 
 
25 december 
Op Eerste Kerstdag gaat onze eigen predikant voor. De cantorij 
verleent muzikale medewerking aan de dienst. We lezen uit  
Johannes 1, de meer mystieke versie van het kerstevangelie . Over 
het Woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond, en over 
het licht dat sterker is dan de duisternis. 
 
31 december 
Dit jaar valt 31 december op een zondag. Dit betekent dat de 
oudejaarsdienst in de ochtend plaatsvindt, op onze gewone kerktijd 
van 10.00 uur. Ds. Janneke Doornebal is onze voorganger. Het is 
altijd bijzonder om op deze laatste dag van het jaar ook als gemeente 
rond het Woord bijeen te zijn. 
 
7 januari 
De eerste reguliere dienst van het jaar. Heleen Bakker zal deze dienst 
leiden. Het thema wordt Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom; lied 840 
uit het Liedboek.  
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14 januari 
Traditiegetrouw vieren we deze dienst samen met de parochie, deze 
keer in de Goede Herderkerk. Deze  oecumenische viering begint om 
11.00 uur. We gebruiken het materiaal dat ons wordt aangereikt in 
het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de kerken. 
 
21 januari 
In de ochtend is er een dienst waarin we de Maaltijd van de Heer 
vieren. Ds . Kim de Berg gaat hierin voor. 
Deze keer aan het begin van de avond (19.00 u), is er een vesper 
om stil te staan bij het eind van de gebedsweek voor de eenheid van 
de kerken. Deze vesper wordt gehouden in de Oude Kerk.  
Ds. Jeannet van Doorn en ds. Kim de Berg leiden deze dienst. 
 
Ds. Kim de Berg 

VAN DE SCRIBA  
 
We zijn weer aan het einde van een kalenderjaar gekomen. Een jaar 
waarin de Zendingskerkgemeente het overlijden van nogal wat 
gemeenteleden te betreuren heeft gehad. In de dienst van 26 
november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel zondag 
van de voleinding, eeuwigheidszondag of gedachteniszondag 
genaamd, werden in het liturgisch centrum veertien kaarsen 
ontstoken om hen te herdenken. 
Het laatst bekend geworden overlijden is dat van onze oud-predikant 
ds. Bert Berkhof. Bij velen was hij een geliefd voorganger. Van 2001 
tot 2011 heeft hij onze gemeente gediend en we mogen in 
dankbaarheid terugzien op zijn rol in onze geloofsgemeenschap. Ook 
na zijn emeritaat voelde hij zich met hart en ziel betrokken bij onze 
gemeente, al liet de laatste tijd zijn gezondheid hem niet meer toe 
om daar door zijn aanwezigheid uiting aan te geven. Wij bewaren 
goede herinneringen aan hem. Onze gedachten en gebeden gaan uit 
naar hen die hem na stonden. 
Wij verloren dit jaar nog een gewaardeerde voorganger én zanger in 
de cantorij, ds. Wopke Nawijn. In het vorige nummer van Contact 
kon u zijn In Memoriam lezen. Afgelopen weken ontvingen wij als 
Zendingskerk een dankkaart van zijn echtgenote en kinderen, 
waaruit ik graag bewoordingen aan u overbreng: “Jullie aanwezigheid 
bij de begrafenis, de kaarten, een bezoek of telefoontje hebben ons 
goed gedaan.” 
2023 is ook een jaar gebleken waarin zich buitengewoon veel 
zorgwekkends op nationaal en internationaal vlak heeft afgespeeld en 
blijft afspelen. Politieke en geopolitieke verschuivingen en crises doen 
zich voor, conflicten worden met grof geweld uitgevochten, enorme 
natuurrampen hebben tallozen getroffen en de gevolgen van de 
opwarming van onze planeet doen zich meer en meer voelen.  
Wat kunnen we te midden van dit alles als plaatselijke kerk voor 
elkaar en voor de wereld, in engere dan wel wijdere zin, betekenen? 
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Wat maakt dat we ons bij de Zendingskerk betrokken voelen? Wat 
hopen we er te vinden? Wat komen we er halen en wat hebben we te 
brengen? Met zulke vragen zijn we na de avonden met de 
klankbordgroepen als kerkenraad bezig geweest, toen we met elkaar 
nadachten over de toekomst van de Zendingskerk. Nu breekt de fase 
aan om de vele gedachten en ideeën die zijn aangereikt tot een 
geheel te smeden. De voorbereidingsgroep gaat daarmee aan de slag 
om dat dan in januari weer aan de kerkenraad voor te leggen. We 
houden u op de hoogte. 
In nr. 3 van Contact dit jaar werd u uitgenodigd onderwerpen aan te 
reiken voor gespreksbijeenkomsten in het kader van vorming en 
toerusting. Ds. Kim de Berg en ondergetekende hebben de ideeën die 
binnenkwamen geïnventariseerd en gemeend dat het prikkelende 
boekje ‘Geld en Go€d’ van Alain Verheij het meest daarbij aansloot. U 
kent de auteur wellicht van het theologisch elftal in het dagblad Trouw 
en als voorganger in onze kerk. In januari gaan we met dit boekje van 
start. Elders in deze Contact leest u er meer over. 
 

Op 13 november kwam de kerkenraad weer in een reguliere 
vergadering bijeen. Naast de verslagen van de diverse taakgroepen 
kwamen vooral zaken van organisatorische en planmatige aard aan de 
orde, zoals preekrooster en begroting. 
Over kerstavond, oudjaar en nieuwjaarsmorgen heb ik in het vorige 
nummer van Contact al geschreven. Nog even een suggestie: hebt u 
op de dag vóór kerst jonge (klein)kinderen bij u thuis, dan is het 
misschien te overwegen die middag en avond met hen een bezoek te 
brengen aan de RK Goede Herderkerk aan de Smidsweg. De parochie 
Ermelo organiseert namelijk op 24 december om 19.00 u. een echte 
gezinsviering, waarvoor de voorbereiding met de kinderen al om 
16.00 u. begint. 
De decembermaand is een maand van uitzien naar licht, voor 
gelovigen naar hét Licht.  
Niet ieder van ons ziet echter uit naar de eindejaarsfeesten, omdat bij 
zorgen en verdriet deze periode van verwachting gemengde 
gevoelens kan oproepen. Ik spreek daarom de hoop uit dat wij allen 
voor elkaar zullen zijn ‘als kaarsjes brandend in de nacht’, om het 
maar eens te zeggen met bewoordingen van dit oude kinderliedje. Ik 
wens u namens de kerkenraad goede feestdagen toe. 
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Bijzondere data 
 
16 dec. 16.00 uur Zendingskerk: het koor Eigen Wijs zingt voor en 
                                                met ons Carols 
21 dec. 10.00 uur Consistorie: kerkcafé in kerstsfeer 
24 dec. 16.00 uur RK Goede Herderkerk: voorbereiding gezinsviering 
                                                            kerstavond 
24 dec. 19.00 uur RK Goede Herderkerk: gezinsviering kerstavond 
24 dec. 19.30 uur Kerstavonddienst Zendingskerk 
 
1 jan.   11.00 uur Nieuwjaarsontmoeting Zendingskerk 
18 jan. 14.00 uur Gesprekskring rond ‘Geld en Go€d’ van Alain Verheij 
21 jan. 19.00 uur Oecumenische vesper Oude Kerk 
22 jan. 14.30 uur Bijeenkomst over Coventry-gebed 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl 
 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 

In november is voor de collecten in totaal € 2.371,88 ontvangen. De 
opbrengst van de collecten in de erediensten is € 1.215,38. Op de 
bankrekeningen is € 1.156,50 ontvangen, waarvan € 315 specifiek 
voor project Ghana. De opbrengst voor de specifieke zondagse 
collecten is € 976,58, voor de diaconale maandcollecte € 861,80 en 
voor het collecteblok € 218,50. 
 

Ton Hardeman 
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IN MEMORIAM 
 
Adri Sterk  
Geboren op 8 maart 1931in Rotterdam  
Overleden op 28 oktober 2023 in Ermelo  
 
Na een periode van afnemende gezondheid is op  
28 oktober  overleden: Adrianus Anne Sterk, in  
de leeftijd van 92 jaar. Adri Sterk was een  
bijzondere man met een grote kennis, onder  
andere op het gebied van biologie en theologie.  
Dat eerste was zijn vakgebied, zijn hart lag bij  
het wetenschappelijk onderzoek en al van jongs af aan was hij bezig 
met het determineren van planten. Er werd wel gezegd dat Adri een 
van de weinige mensen in Nederland was die van alle planten en 
bloemen de naam kende. Maar Adri had nog meer interesses. Vanuit 
zijn jeugd worstelde hij met de zwaarte van de calvinistische traditie 
en door studie probeerde hij op een andere manier grip te krijgen op 
de grote vragen van het leven. Hij raakte geboeid door de 
wereldgodsdiensten en de verbinding tussen de verschillende religies. 
Het vergaren en het delen van kennis was voor hem belangrijk. In 
zijn huwelijk wist hij zich daarin gesteund door zijn vrouw Riet. Zij 
vulden elkaar goed aan en samen kregen zij twee kinderen: Rolf en 
Margreet. Na het overlijden van Riet vond Adri in Tineke een nieuwe 
levenspartner. Zij deelden de zoektocht naar zin en betekenis. Via 
Tineke kwam Adri bij de Zendingskerk terecht, waar hij zich zeer 
thuis voelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Dat 
beperkte hem in veel dingen, maar hij bleef bezig met de grote 
vragen van het leven. Daarin zocht hij vooral ook naar de ervaring 
van vertrouwen en overgave. De psalmen waren daarbij voor hem 
een bron van troost. Op zaterdag 4 november vond de 
afscheidsdienst plaats in de Zendingskerk. Daar klonken woorden uit 
Prediker: "Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan 
kwam, en de levensgeest naar God die hem schonk" In dat 
vertrouwen, dat zijn geest nu teruggekeerd is naar de Eeuwige, die 
ons in liefde ontvangt, hebben wij Adri losgelaten. We bidden zijn 
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen 
missen troost toe, en de nabijheid van God en mensen.  
 
Ds. Kim de Berg  
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Wim van Tuijl 
 
Geboren op 27 februari 1930 in Enkhuizen 
Overleden op 23 november 2023 in Ermelo 
 
Wim van Tuijl is op 23 november, na een  
kortstondig verblijf in het ziekenhuis op 93-jarige  
leeftijd overleden. 
Hij werd op 27 februari 1930 geboren in  
Enkhuizen. Het was een koude winter daar aan  
de Zuiderzee, maar het nest was warm met lieve  
ouders en een broer en zus. Later kwamen daar nog  
twee kinderen bij en toen was het gezin Van Tuijl  
compleet. 
Enkele jaren later verhuisden zij naar Arnhem, waar zijn vader bij de 
post werkte. 
In september 1944 moest het gezin halsoverkop uit Arnhem 
evacueren. Dat heeft veel indruk gemaakt op de jonge Wim. Gelukkig 
konden ze later weer terugkeren. 
Wim hield van techniek en prutsen aan dingen. Helaas door de oorlog 
en de nasleep daarvan, was er weinig ruimte voor een 
ingenieursopleiding. Maar met zijn aanleg voor techniek was hij zeer 
welkom bij defensie en konden zijn talenten daar tot bloei komen. 
Hij genoot van het leger, de hiërarchie en het avontuur. Hij was trots 
op zijn leger en zijn baan. Hij heeft heel wat ijskoude nachten 
doorgebracht in het veld met zijn soldaten. 
Zijn vrouw Coos kende hij al op de lagere school waar hij achter haar 
zat in de klas. Wat was zij kwaad als hij haar vlechten in de inktpot 
stopte. 
Uiteindelijk hebben zij elkaar later weer ontmoet en zijn zij meer dan 
60 jaar getrouwd geweest in een fijne relatie. Wim heeft de laatste 
jaren van Coos’ leven haar met liefde verzorgd. Hij was blij en trots 
dat hij dit voor haar heeft kunnen doen. 
Twee dochters hebben mogen opgroeien in een gezin waar alle taken 
evenredig met elkaar verdeeld waren en beide ouders een eigen 
inkomen hadden. Destijds ongewoon. 
Zij hebben hun dochters mooie inzichten en gewoontes meegegeven, 
waar ze in dankbaarheid aan terugdenken. Integriteit stond in 
hoofdletters boven in het vaandel van Wim. 
 
Herma Jongekrijg 
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IN MEMORIAM 
 
Bert Berkhof 
Geboren op 19 juni 1947 in Zeist  
Overleden op 1 december 2023 in Amersfoort 
 
Op 1 december overleed ons gemeentelid en onze  
oud-predikant Bert Berkhof. Hij werd 76 jaar. 
Bert werd op 19 juni 1947 geboren in de pastorie  
in Zeist. Hij kreeg de namen Albertus Wilhelmus  
mee, namen waar hij altijd trots op is geweest.  
Zijn jeugd werd voor een belangrijk deel  
bepaald door het werk van zijn vader, die als  
toonaangevend theoloog de ontwikkelingen binnen theologie en kerk 
van binnenuit beleefde en mede vormgaf. Dat was de omgeving 
waarin Bert opgroeide, zoals hij zelf ooit zei: "Het is toch wel bijzonder 
wanneer je zo'n ingrijpend stuk kerkgeschiedenis met de paplepel 
ingegoten krijgt." 
Zelf koos Bert ook voor de studie theologie. Hij was in het bijzonder 
begeesterd door alles wat met de wereldkerk te maken had. De  
deelnames aan de Assemblees van de Wereldraad van Kerken waren 
voor hem hoogtepunten en een blijvende bron van inspiratie. Hier 
vond zijn oecumenische bevlogenheid een bedding, maar ook het 
besef van de maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid die 
we hebben.Na zijn huwelijk met Veronica de Lange en de geboorte van 
hun kinderen Rachel, David en Adriaan werd Bert alsnog  
gemeentepredikant. Achtereenvolgens in Holten, Hoogland, Blaricum 
en uiteindelijk bij ons in de Zendingskerk. 
Wij kenden hem al langer als gastvoorganger en prezen ons zeer  
gelukkig met hem als vaste predikant. Bert bezat de gave van het  
woord. Kerkgangers - ook van buiten de Zendingskerk - kwamen  
graag naar hem luisteren. De manier waarop hij in zijn preken Bijbel 
en actualiteit met elkaar verbond was zeer inspirerend. En Bert 
slaagde erin door zijn persoonlijkheid en met allerlei vernieuwende 
initiatieven de Zendingskerk op de kaart te zetten en mensen op een 
moderne manier bij geloof en kerk te betrekken. Zo was hij de 
initiatiefnemer van de kerstviering bij de Schaapskooi, een prachtig 
idee dat nog steeds veel mensen aantrekt en het Kerstverhaal ook 
buiten de muren van de kerk laat klinken.Ook nam hij het initiatief tot 
het oprichten van OKE (Overleg Kerken Ermelo),nu BKE (Beraad  
Kerken Ermelo) geheten. Een overleg waarbij alle kerkgenootschappen  
in Ermelo zich konden aansluiten en er gesproken werd over mogelijke 
gezamenlijken activiteiten. 
Na zijn emeritaat bleek hoezeer Bert met zijn ambt vergroeid was. Hij 
vond het moeilijk zijn draai te vinden en dat had zijn weerslag op zijn 
gezondheid. Een aantal jaar terug is hij verhuisd naar Amersfoort, 
waar hij de zorg kon krijgen die hij nodig had. Maar ook van een 
afstand bleef hij betrokken bij onze gemeente.  
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PASTORAAT 
 
Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1a Herma Jongekrijg  

Wijk 1b Lucie Claessen   
 

Wijk 2  Greet Kerkhoff  
 

Wijk 3  Bepke Hart  
 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan  
Wijk 4b Diny van Vuure  
 
Wijk 5 Arda Mulder  
  
Wijk 6 Herma Jongekrijg: Overige plaatsen 
         
Wijk 7 Dini van Bruxvoort: Harderwijk  
 
Wijk 8  Herma Jongekrijg: Putten/Speuld     
                                                                         
De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van 
de Hervormde Gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst waarbij de Paul 
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt. Mocht u behoefte 
hebben aan een gesprek, informatie of contact, belt of mailt u dan 
met uw pastorale bezoeker of met de predikant. Van de laatste vindt 
u de gegevens op pagina 2. 

 

 
 
 
 
 

Op 1 december is Bert Berkhof thuis overleden. 
Wij zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons als gemeente 
en voor zovelen persoonlijk heeft betekend.Op vrijdag 8 december 
vond de afscheidsdienst plaats in de Oude Kerk met aansluitend de 
begrafenis op het Zendinsgkerkhof. We bidden allen die hem zullen 
missen Gods nabijheid toe en de troost van medemensen. 

Ds. Kim de Berg 
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Pastorale berichten 
 
Diverse mensen uit ons midden maken een moeilijke tijd door. Een 
aantal van hen noemen we bij name. 
 
Jan Meuleman kreeg plotseling een zeldzame neurologische 
aandoening die maakt dat hij zijn linkerarm nauwelijks kan 
gebruiken. Het beperkt hem behoorlijk en het is zeer pijnlijk. 
Behandeling is niet mogelijk. Alleen symptoombestrijding.  
Ineke Schenkeveld heeft een heupoperatie ondergaan. Ze is thuis 
aan het revalideren. Het  gaat inmiddels de goede kant op.  
Nolly van Duyvenbode is onlangs gevallen met haar fiets. Zij heeft 
diverse verwondingen opgelopen. Vooral haar linker oog was ernstig 
beschadigd. Ze is een poosje opgenomen geweest in het 
buurtzorgcentrum, maar is nu weer thuis.  
Wil Kok woont in de Arcade. Haar man Han bezoekt haar heel trouw, 
maar het is voor hen beide een moeilijke situatie. 
 
Er zijn ook gemeenteleden die we hier niet expliciet noemen, maar 
die ook worstelen met lichamelijke problemen, die veel verdriet 
hebben of geestelijk tegen de grenzen van hun spankracht aanlopen. 
Of die grote zorgen hebben om mensen uit hun omgeving. 
Laten we naar elkaar om blijven kijken en aandacht geven aan wie 
dat kunnen gebruiken. 
 

Zoals klinkt uit een gedicht van Marinus van den Berg: 
 

Aandacht is attent  
Ze zoekt het kleine  
Ze vergeet niet 
Ze doet wat ze zegt  
 

Aandacht is trouw 
Ze blijft komen 
Ze houdt de lange duur vol 
Ze komt ook in moeilijke tijden  
 

Aandacht is aanwezigheid 
Ze kent de waarde van er zijn 
Ze weet stil te zijn 
Ze is eenvoudig  
 

Gelukkig de mens die aandacht schenkt  
en die aandacht ontvangt  
 
Ik wens ons de zegen van aandachtige betrokkenheid toe. 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 
ds. Kim de Berg 
 
Kerkbloemen 
 

Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. 
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Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u 
verwacht, met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De 
reden is dat er al twee bossen bloemen zijn die betreffende zondag. 
 

Zondag 5 november kregen Dory en Dries Vredenberg de bloemen 
als hart onder de riem in voor hen moeilijke tijden.   
 

Op 12 november kreeg het echtpaar Westbroek, een mooie bos met 
felicitaties vanwege hun 60-jarig huwelijk in die week.  
 

Zondag 19 november werd er een bos bloemen gebracht naar Nolly 
van Duijvenbode. Zij verbleef tijdelijk in het Buurtzorgpension na een 
nare valpartij met de fiets en is nu weer thuis. En Wil Kok-Littel, 
wonend in de Arcade kreeg de bloemen omdat zij 85 jaar werd die 
dag. 
 

Zondag 26 november kreeg Louise Katus, een mooie bos met 
felicitaties vanwege haar 85-ste verjaardag op 16 november. En de 
tweede bos was voor Hermien van Bruxvoort. Zij vierde haar 
verjaardag en werd 80 jaar.  
 

Zondag 3 december kreeg Ineke Schenkeveld,  een mooie bos, zij 
werd kortgeleden aan een heup geopereerd en is aan het revalideren. 
We wensen haar een goed herstel.  
En de andere bloemen gingen met een hartelijke groet naar Jaap 
Jongsma, wonend in de Arcade. Hij herstelt moeizaam van een 
longontsteking. 
 

Met een hartelijke groet, 
Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat,  
 

 

DIACONAAT 

Nieuwe doelen voor diaconale maandcollectes 

Iedere maand selecteert de taakgroep diaconie van de Zendingskerk 
een doel voor de diaconale maandcollecte. Dit wordt gedaan voor 
negen maanden in het jaar. In december is dit altijd voor een project 
van Solidaridad en de overige acht maanden meestal een project van 
Kerk in Actie. De overige drie maanden zijn vrij in te vullen door 
gemeenteleden. Het project dat door een gemeentelid wordt 
aangedragen, wordt voor een periode van drie jaar de diaconale 
maandcollecte. Twee van de drie projecten van dit jaar zijn drie jaar 
lang ondersteund. Daarom roepen we u op om nieuwe doelen aan te 
dragen voor een diaconale maandcollecte. 
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Voor het doel gelden enkele criteria. Er moet duidelijk omschreven 
zijn waar het geld voor gebruikt wordt of gebruikt gaat worden. Ook 
moet het project een ANBI keurmerk hebben. Dit betekent dat er een 
gecontroleerde jaarrekening is. Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat het project aansluit bij de doelstellingen van de Zendingskerk. 
Tijdens de vakantiediensten en in de maanden april en oktober wordt 
gecollecteerd voor door gemeenteleden aangedragen projecten.U 
kunt uw voorstellen sturen naar het e-mailadres van de taakgroep: 
diaconie@zendingskerk.nl of doorgeven aan een van de 
taakgroepleden. Wij zien uw reactie graag voor half januari 2024 
tegemoet. 

Albert grit 

 

 

Diaconale maandcollecte 
  
Is in januari bestemd voor: “Duurzame agrarische ontwikkeling door 
Afro Colombianen in Colombia” De Chocó-regio in Colombia is één 
van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De 
bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia 
ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, 
maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van 
rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd 
klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, 
met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen.Kerk in Actie 
ondersteunt de volgende activiteiten van Cocomopoca 
· verbeteren van een productie-unit voor het verwerken van 
  suikerriet 
· bevorderen van kleinschalige cacaoproductie en teelt van suikerriet 
  met respect voor biodiversiteit 
· bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in 
  drie dorpen 
· basistraining voor jongeren over duurzaamheid en agrarische 
ontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. 
Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale kerken. 
Steun dit werk 
Steun dit werk via het programma Werelddiaconaat met een bijdrage 
op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. landbouw Colombia (WD 0912734) of op het rekeningnummer 
van de Zendingskerk o.v.v. diaconale maandcollecte januari. 
 
Namens de taakgroep diaconie,  
Wilma de Vries-Lam 
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GESPREKSKRING en meer 
 
Gesprekskring rondom het boek: Geld en Go€d 
 
Vanuit de gemeente bereiken ons regelmatig geluiden die 
aangeven dat het in een behoefte zou voorzien als er meer 
gelegenheid is binnen de gemeente om inhoudelijk met elkaar in 
gesprek te gaan. 
Naar aanleiding van die wens hebben Gerard Reijners en 
ondergetekende het plan opgevat een kring te starten rondom het 
boek ‘Geld en Go€d’ van Alain Verheij (hij is een aantal keren bij 
ons voorgegaan). 
 
Op de site van de uitgever wordt dit boek als volgt aangekondigd: 
 
In ‘Geld en Go€d’ onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun 
geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier 
kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt 
hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in 
eeuwenoude bijbelverhalen. Die blijken talloze goede inzichten 
over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus steeds weer 
op, twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe 
manier van (samen)leven. Verheij vertolkt hun eigenwijze 
gedachten met humor en passie, waarbij ze steeds verrassend 
actueel blijken. Soepel loodst hij de lezer via Romeinse belastingen 
en manna langs de toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden zijn dan 
misschien wel veranderd, de mensen zijn dat niet. Nog altijd 
hebben we een complexe relatie met ons geld – nog altijd 
verlangen we naar rust, rechtvaardigheid en vrijheid. 
 
Meer dan genoeg stof dus om een aantal keren met elkaar over 
door te praten. 
We starten op donderdagmiddag 18 januari, om 14.00 uur, in de 
consistorie. Het idee is om eens in de zes weken een deel uit het 
boek te bespreken. 
 
Graag horen we wie er mee wil doen. Opgeven kan bij Gerard 
Reijners: scriba@zendingskerk.nl 
Het is handig wanneer de deelnemers het boek kunnen  
aanschaffen of lenen. Mocht dat om welke reden dan ook niet 
lukken, geef dan een seintje, dan vinden we een oplossing. 
 
We hopen op mooie gesprekken rondom dit boeiende en 
uitdagende thema! 
 
Hartelijke groet, mede namens Gerard Reijners, 
ds. Kim de Berg 
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Het Coventry gebed in Ermelo 
 
Zo maar op een vrijdag ga ik met mijn kleindochter van zeventien een 
foto expositie bezoeken in de Grote kerk van Deventer. Het is vijf voor 
twaalf en een kleine klok gaat luiden. Er wordt verteld dat het 
Coventrygebed zo begint. “Wat is dat opa?”, vraagt ze. “Ik weet het 
niet”, zeg ik, maar zullen we meedoen? Ze komt eigenlijk nooit in de 
kerk en bidden zal ook wel uit de tijd zijn. “Laten we het maar doen”, 
zegt ze. In een zijbeuk van de kerk is een aparte ruimte gecreëerd. 
Een groepje mensen is daar gaan zitten. Een van hen komt naar 
voren en vertelt in een paar woorden dat wordt gebeden voor vrede 
en verzoening, zoals dat gelijktijdig gebeurt in veel kerken over de 
hele wereld. 
Ontstaan is het na de Tweede Wereldoorlog in de Engelse stad 
Coventry, waar in november 1940 tijdens het bombardement op de 
stad ook de St. Michael kathedraal verwoest werd. Toen de resten 
waren afgekoeld en de kerk weer kon worden betreden, vond 
provoost Howard balken die in de vorm van een kruis lagen. Daarin 
werd een appèl voor vrede gezien dat navolging moest krijgen. 
We maakten een eenvoudige gebedsdienst mee met een paar liederen 
en gebeden; hooguit vijftien minuten, met leidende woorden als 
‘Vader vergeef’ en een litanie om verzoening. “Doen jullie dit elke 
vrijdag ook zo in jullie kerk?”, vroeg ze, dat zou toch kunnen? Het had 
een diepe indruk op haar gemaakt. En ja, dat zou kunnen, het zou 
mooi zijn, elke week een vast moment voor gebed om vrede en 
verzoening. Een mailtje naar de kerkenraad met dit idee leidde tot 
een overleg. In de kerkenraad was het Coventry gebed al aan de orde 
geweest. En ook Jan Schakel had het idee opgeworpen om iets actiefs 
op te zetten. Met Kim de Berg en Gerard Reijners bespraken we of 
een wekelijks Coventry gebed in de Zendingskerk mogelijk zou zijn. 
Dat zouden we dan doen in aansluiting bij meer dan 200 kerken 
wereldwijd, die tegelijk, op vrijdagen om 12.00 uur, het Coventry 
gebed bidden. Meer informatie is te vinden op:  
www.coventryberaad.nl 
We hopen dat er mensen uit ons midden zijn die willen meehelpen dit 
initiatief te dragen. 
 
Onze wens is nu nog een groepje bij elkaar te krijgen om verder te 
praten over inhoud en praktische zaken. 
Op 22 januari om 14.30 uur komen we hiervoor bij elkaar. Doe 
alsjeblieft mee! Meld je aan bij Gerard Reijners  
(scriba@zendingskerk.nl ). Je krijgt dan een uitnodiging om hier aan 
deel te nemen. 
 
Hein Hendriksen 
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KERK EN ISRAËL 
 
Aanwezigheid 
 
 
 
In de maand december wordt in het 
jodendom Chanoeka gevierd, het  
eeuwenoude feest van de lichten. Het is een herinnering aan het 
wonder dat bij de herinwijding van de gereinigde tempel in 
Jeruzalem de gouden kandelaar, jarenlang gedoofd onder Griekse 
bezetting, opnieuw werd ontstoken. Op een kleine hoeveelheid 
gewijde olie, gevonden in een kruikje, bleek de menora acht dagen 
lang te kunnen branden totdat nieuwe olijfolie was bereid. Jezus was 
op dit feest aanwezig in de tempel. 
Licht is van grote bijbelse betekenis, het staat voor de aanwezigheid 
van God. “Er zij licht” waren de eerste scheppingswoorden. De Tora 
verspreidt licht. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht 
op mijn pad,” dicht de psalmist (ps. 119). Jezus zegt tijdens de 
herinwijding van de tempel dat Hij het licht der wereld is. Hij vraagt 
ons om zijn licht niet af te schermen (door het onder de korenmaat 
te zetten). Wij vieren met het Kerstfeest dat God de hemel en de 
aarde met elkaar heeft verbonden door Jezus als het Woord van God 
het menselijk bestaan binnen te laten gaan, toegankelijk voor 
iedereen. Jezus is sprekend de Vader. 
Het mag in deze tijden donker zijn maar er zijn nieuwe tijden 
beloofd. Reeds daagt het in het Oosten. 
En tot die tijd…? Laten we het licht maar aansteken, niet alleen met 
kaarsen die we kopen kunnen, maar ook met het ter harte nemen 
van Jezus woorden en daden. ‘Jij in jouw klein hoekje en ik in  
‘t mijn’. 
Chanoekafeest en Kerstfeest getuigen beide van Gods aanwezigheid, 
ook in deze tij 
 
 
Welke bijbelse beloften staan nog uit voor Ismaël? 

NB: ‘Deze inhoudelijke lezing is lange tijd vooraf vastgelegd met de 
spreker. Inmiddels is de situatie in het Midden-Oosten ingrijpend 
veranderd. Dat hoeft ons niet te weerhouden na te denken over het 
thema maar juist na te gaan wat de bijbelse beloften hierin 
betekenen’. 

Niet alleen zijn er rijke beloften voor Izaäk, de zoon van Abraham en 
Sara, maar ook voor Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, die 
gezien wordt als de stamvader van de Arabieren. Hierover lezen we 
in Genesis 17: 20: “En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord; zie, Ik 
zal hem zegenen hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk 
maken; twaalf stamvorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een 
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groot volk stellen”. 

Welke beloften staan nog uit voor de Arabische volken? In Jesaja 
19:23-25 lezen we “Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar 
Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de 
Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de Heer dienen. Op die 
dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen 
van de hele wereld”. Deze tekst spreekt over een toekomst waarin 
Israël én de Arabische volken God zullen dienen. Zal er ooit vrede 
komen tussen Joden en Arabieren die beiden dezelfde stamvader 
hebben? Wat betekenen deze profetieën voor ons gebed voor het 
Midden Oosten? In deze bijeenkomst is er gelegenheid hierover met 
ds. Heikoop in gesprek te gaan. 

Datum: 30 januari 2024  
Inleider: Ds. Frank Heikoop 
Plaats: Westerkerk, Ermelo 
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur; aanvang: 20.00 uur 
 
Louise Katus 
 
 
 
BOEKBESPREKING 

Bijbelse miniaturen door Carel ter Linden 

 

Deze dominee-schrijver laat in 70 hoofdstukjes de verborgen 
boodschappen zien van oude bijbelverhalen, die hun betekenis voor 
ons en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. In de 
advents- en kersttijd lezen we in dit boekje over de twee zeer 
verschillende geboorteverhalen van Jezus, van Matteüs en van Lucas. 

Lucas vertelt dat na Jezus’ dood zijn leerlingen besloten zijn prediking 
voort te zetten. Onder hen was ook Maria, de moeder van Jezus. Die 
heeft meegemaakt hoe haar jongen, die op zijn dertigste zijn 
timmerwinkel sloot, het land in ging om zijn volk en hun geestelijke 
leiders terug te brengen naar de kern van het geloof. Die trouw van 
Maria laat Lucas doorklinken in zijn verhalen rond Jezus’ geboorte. 
Lucas schrijft rond het jaar 80. Hoe kan hij duidelijk maken hoezeer 
deze ambachtsman uit Nazareth zichtbaar heeft gemaakt waar het 
God wérkelijk om ging? Hoe beeld je uit hoe deze man een 
godsgeschenk was? Een tweede Mozes? Een nieuwe David? Een 
kóning die de titel ‘zoon van God’ verdiende? Dan is er een engel 
nodig die aan de toekomstige moeder komt vertellen dat zij van God 
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een kind zal krijgen. Laat ik haar Mirjam (Grieks voor Maria) noemen. 
Zoals het zusje met die naam voor de kleine Mozes zorgde, zo zal 
deze jonge moeder er zijn voor de nieuwe Mozes. Lucas laat die engel 
zeggen: ‘Je zult een zoon baren, die Zoon van de Allerhoogste zal 
worden genoemd’. Na de geboorte daalt de engel buiten de muren 
van Bethlehem neer bij herders die half slapend bij hun kudden zitten. 
‘Schrik niet’ roept de engel, ‘ik breng u blij nieuws: er is een nieuwe 
koning geboren’. Lucas wil zeggen: er komt een ander soort 
koningschap, voor mensen buiten de muren, de uit hun land 
verstotenen, de vluchtelingen, de allerarmsten. 

Matteüs legt de nadruk op de trouw van Jozef, de vader van Jezus. 
Hém verscheen in een droom een engel die tegen hem zei: ‘Wees niet 
bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat zij draagt is 
verwekt door de Heilige Geest, geef hem de naam Jezus.’ En later zei 
de engel: ‘Vlucht met hem en zijn moeder naar Egypte’. Als Matteüs 
terugblikt op Jezus’ leven zag hij Jezus’ aanhang onder de volkeren 
buiten Israël groeien en dat verwerkt hij in zijn verhaal. Hij verzint 
heidenen, oosterse magiërs, astrologen die een bijzondere ster 
ontdekken die doet vermoeden dat ergens een koning is geboren, en 
ze vinden het kind in Bethlehem. De kerkelijke traditie heeft er drie 
kóningen van gemaakt die (op 6 januari) drie geschenken aanbieden: 
goud, wierook, en mirre, dat gebruikt werd bij het balsemen van 
doden. Matteüs wist hoe het met dit kind zou eindigen. 

Jan Schakel 
 
 
MEDEDELINGEN 

Dank  

Mede namens onze dochters wil ik u heel hartelijk danken voor de 
vele mooie woorden van meeleven en herinnering die wij ontvingen 
na het overlijden van Wopke Nawijn. Ze hebben ons ontroerd en goed 
gedaan. 

Willy Nawijn-van Buuren 
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Aanschaf boek ‘Geschiedenis van de Zendingskerk’ 

Als lid van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk kunt U het 
boek “Geschiedenis van de Zendingskerk”, geschreven door Luuk 
Buddingh’, kopen voor de ledenprijs van  € 9,50. Dit kan op twee 
manieren: op zondag na de kerkdienst in de consistorie bij Tineke van 
Goethem. Wanneer U niet in staat bent de zondagse kerkdiensten bij 
te wonen, kunt U dit boek per mail bestellen via: pr@zendingskerk.nl 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst kerkcafé 16 november 
 
Het is u al voorzegd in Contact nummer 8: een bespreking en een 
afbeelding van twee boeken van Paul Hawken: ‘Drawdown’ en 
‘Regeneration’, alsmede de aankondiging van een toelichting op beide 
boeken door Jan Schakel. 
In totaal 17 Zendingskerkers wisselden onder leiding van Jan 
gedachten uit over wat ons te doen staat om deze planeet zo leefbaar 
mogelijk te houden. Genoemde boeken geven daarvoor een tsunami 
aan informatie, alles zorgvuldig gedocumenteerd met onder meer 
berekeningen hoeveel gigaton, jaja twaalf nullen, iedere maatregel 
wereldwijd bespaart aan uitstoot van koolstofdioxide. Enkele 
voorbeelden: 
- geothermie: gebruik maken van de warmte diep in de grond, 
- golf- en getijdenenergie: gebruik maken van eb en vloed om    
elektriciteit op te wekken, 
- in-stream waterkracht: stroming gebruiken zonder met mens- en 
visonvriendelijke dammen stuwmeren aan te leggen, 
- minder dierlijk en meer plantaardig voedsel, 
- regeneratieve landbouw, 
- teelt tussen bomen, 
- afname bevolkingsgroei, 
- gebouwen energieneutraal, 
- led-verlichting, 
- transport meer en meer elektrisch, 
- en nog veel meer. 
Vanzelfsprekend valt er over al deze onderwerpen een heleboel te 
zeggen, wellicht ook negatieve dingen. Maar het gaat erom keuzes te 
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maken waardoor de resultaten positief uitvallen. Een bekende 
voetbalfilosoof zei ooit: “Elk nadeel hep s’n voordeel.” 
Jan had trouwens nog meer ijzers in het vuur. Op tafel lag ook het 
boek ‘Minder is meer’ door Jason Hickel, besproken in Contact 
nummer 7 van dit jaar. Verder: ‘Je bent jong en je wil wat toekomst’ 
door Jantijn Anema en Hannah Prins en het boek ‘Nederland 100% 
duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt!’ door Marjan 
Minnesma van Urgenda. Dit laatste boek is in zijn geheel te lezen op 
de website van Urgenda. 
Het is heel eenvoudig om teleurgesteld af te wachten wat de 
verschillende landen en andere machtigen der aarde gaan 
ondernemen om het tij te keren, maar individueel kunnen we ook al 
heel wat bereiken. Laten we eerlijk zijn: “As je nie schiet, ken je nie 
score.” 
 
Nico de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkcafé 
 
Iedereen is welkom op elke 3e donderdag van de maand , tussen 10 
en 12 uur,om elkaar te ontmoeten en bij te praten in de consistorie 
van de Zendingskerk. 
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar! 
 
Donderdag 21 december 
Het laatste kerkcafé dit jaar zal dan in de kerstsfeer zijn! 
Ook in 2024 gaan we door! Te beginnen op 18 januari. 
 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 
Dory Vredenberg en Johan Krie 
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Beperkt aanzetten verwarming en betaling bijdrage 2023 
 
Met het verwijderen van de CV-ketels en het laten draaien van de 
warmtepompen op groene stroom stoten we geen CO2 meer uit. 
Echter dat betekent niet dat we niet kritisch om moeten blijven gaan 
met het verwarmen van met name de kerkzaal. Beperking van 
energiegebruik hoort ook bij een Groene Kerk. 
Opwarmen vanaf de basistemperatuur tot bij v. 19 graden kost tijd en 
geld. Het heeft geen zin om de verwarming aan te zetten als er bijv. 
maar een half uur van de kerkzaal gebruik gemaakt wordt; dan is een 
jas aantrekken even effectief en zeker goedkoper. U hoeft het niet 
koud te hebben in de kerk, maar wees u bewust van het gebruik van 
energie en de kosten daarvan. 
 
Graag vragen wij aandacht voor betaling vrijwillige bijdrage en 
contributie voor 2023 voor zover die nog niet zijn voldaan. 
 
Ton Hardema 
 
 
Willem Combé nieuwe beheerder Zendingskerkhof. 
 
Per 1 januari 2024 zal ik terugtreden als tijdelijk beheerder van het 
Zendingskerkhof en zal Willem Combé mij opvolgen. Hij wordt tevens 
lid van het bestuur van de Stichting de Zendingskerk. Hiermee is 
voorzien in de vacature die is ontstaan door de ziekte en het 
overlijden van Everhard van Otterloo. 
Alle zaken rond het kerkhof, o.a. aankoop van grafrecht, kunt u 
regelen via hem. Hij is bereikbaar via de mail  
beheerderkerkhof@zendingskerk.nl  Pieter van der Lans, voorzitter 
van de Stichting, is bij zijn afwezigheid de waarnemer. Bereikbaar via 
hetzelfde mailadres. 
Kees Looijen is de beheerder van het kerkgebouw, hij is bereikbaar 
onder beheerderkerkgebouw@zendingskerk.nl 
 
Fred van Bruxvoort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Wim Combé 
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Vacature van Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten  
 
Ondersteuning bij de schoonmaak en onderhoud 
Voor uitbreiding van onze “schoonmaak- en onderhoud 
vrijwilligersgroep", bestaande uit 3 vrijwilligers, zoeken wij een 
vrijwilliger (m/v) die ons wil komen helpen. In verband met de 
voedselveiligheid wordt De Voedselbank elke woensdag van 08:30 tot 
ongeveer 11:00 uur schoongemaakt. Wie komt ons helpen? 
Neem contact op met onze coördinator schoonmaak en onderhoud: 
Hub Massar M: 06-19 79 98 93 of via zijn e-mail: 
hubmassarhk@hotmail.com. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking en vele steun aan de 
Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten. 
 
Met vriendelijk groet, 
Secretaris Voedselbank Harderwijk Ermelo Putten 
Hans van de Wassenberg 
 
 
MUTATIES 

Aangemeld als lid:  
Mevrouw J.C.W. (Jolien) Bogaards, Hooge Riet 64, 3851 JD Ermelo 
Mevrouw C. (Ina) de Gaay Fortman-van Bentum  en 
De heer B.F. (Bas) de Gay Fortman, Rietgansstraat 24,  
3853 AK Ermelo 
 
Afgemeld als lid:  
Mevrouw J.H. (Anneke) Morsink-van Velthoven , Veluws Hof 16,  
3852 JJ Ermelo 
 
Overleden:  
De heer W. (Wim) van Tuijl, Jasmijnweg 2, 3852 GJ Ermelo 
De heer A.W. (Bert) Berkhof, Achter Davidshof 13,  
3811 BD Amersfoort 
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Oproep 
 
Een vriendelijk doch dringend verzoek aan u allen: Wilt u zo 
vriendelijk zijn om wijzigingen door te geven aan de 
ledenadministrateur? Het gaat om geboortes, overlijden en 
verhuizingen. Ook wanneer uw e-mailadres of telefoonnummer 
verandert, is het prettig wanneer dat gewijzigd kan worden in het 
ledenbestand. Bovendien wordt dit dan doorgegeven aan de 
desbetreffende ouderling/pastorale bezoeker, scriba en predikant. 
 
Excuus 
 
Er kwam mij ter ore dat diegenen die de Adventskalender per post 
hebben ontvangen, porto kosten moesten betalen. Nu bij het 
nawegen zie ik dat er drie postzegels geplakt hadden moeten worden 
i.p.v. twee. Helaas! Daarvoor mijn welgemeende excuses. 
 
Margot Sants-Kottman, ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
 
 
 
 
HULPDIENST ZENDINGSKERK 
 
Voor praktische hulpvragen kunt u mailen naar ons nieuwe adres: 
diaconie@zendingskerk.nl   
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
 
 
Vertrouwenspersoon 

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, 
kan contact opnemen met: mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie 
Vliek. E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl 
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 KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. 
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur,  
de kerstavonddienst 19.30 uur 
Op 14 januari zijn we te gast in de RK Goede Herderkerk aan de 
Smidsweg te Ermelo. Deze dienst begint om 11.00 uur. 
De Vesperdienst van 31 december wordt niet gehouden. 
Op 21 januari is er een Vesper in de Oude kerk en deze begint om 
19.00 uur. 
 
 
17 dec   ds. Kim de Berg                    3e advent 
24 dec   mw. Heleen Bakker, Ermelo   4e advent, morgengebed 
24 dec   mw. Heleen Bakker, Ermelo   Kerstavond, 19.30 u. 
25 dec   ds. Kim de Berg,                   Kerstmorgen, 10.00 u. 
31 dec   ds. Janneke Doornebal Haarzuilen Oudjaar, 10.00 u. 
 
1 jan      Nieuwjaarsbegroeting, geen viering   11.00 u. 
07 jan    mw. Heleen Bakker Ermelo 
14 jan    dhr. Theo Trompetter, ds. Kim de Berg Oecumenische dienst                                                        
                                       in de RK Goede, Herderkerk, 11.00 u. 
21 jan    ds. Kim de Berg                    Maaltijd van de Heer 
 
 
 
De wekelijkse diaconale collectedoelen voor: 
 
2023 
 
17 december Hulp aan ongedocumenteerden in Nederland 
24 december Leger des Heils 
25 december Kerk in Actie: help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
31 december Vakantiefonds 
 
2024 
7 januari Jaarproject Ghana: een beter inkomen voor Sheaboerinnen 
14 januari Kerk In Actie: Samen tegen armoede 
21 januari PKN: Pioniersplekken: Nieuwe vormen van kerkzijn 
28 januari Kerk in Actie: beter bestand tegen klimaatverandering in 
Bangladesh 
 
 
 
Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 26 januari 2024. 
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 15 
januari 2024 binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
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                          Fijne Feestdagen 


