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CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165

Banknummers:

Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen aan
de Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:

NL64 INGB 0000 8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de
Zendingskerk.

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer NL71
INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v.
“gift ZWQO”.

Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille.

Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Tel.
0341-56 54 99.



Ballade van een ezel

Ik ben een ezel die wat staat dromen,

een lastdier zoals alle ezels zijn.

Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
ik draag ze in de felle zonneschijn.

Ik word gedreven over smalle paden, een
zweepslag zegt mij links of rechts te gaan.
Mijn kleine lijf is altijd overladen en in mijn
huid staan striemen van het slaan.

Ik ben de minste onder alle dieren, ik ben
een ezel, ik tel niet zo mee. Behalve één
keer toen men feest ging vieren, toen liep ik
vooraan in de optocht mee.

Ik droeg een Koning op mijn grauwe
haren, een Koning zonder scepter, zonder
kroon. Ik zie de palmen nog na al die jaren
en nu nog hoor ik: leve Davids Zoon.

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
mijn oren houden stil de wacht. Misschien
zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
en ben ik de eerste die Hem dan zal zien.

Hanna Lam




(Geen) zorgen voor de kerk van morgen

Onlangs las ik een prikkelende column van een collega-dominee, Piet
van Die. Hij is intussen met emeritaat, maar was jarenlang met hart
en ziel predikant. Daarbij schuwde hij het niet om buiten de
gebaande kerkelijke paden te treden. Zo hield hij graag pop-diensten
rondom de muziek van Johnny Cash. Die diensten werden door heel
verschillende mensen bezocht, een deel ervan zou niet gauw een
voet in een gewone kerkdienst zetten. Piet van Die heeft er dierbare
herinneringen aan en het leverde hem ruim publiciteit op.

Toch is hij zelf altijd ook heel sterk blijven houden van de gewone,
‘saaie’ zondagochtenddienst. De liturgie die van generatie op
generatie is doorgegeven en daaraan een belangrijk deel van zijn
kracht ontleent. Ik herken dat goed. Net zoals ik ook houd van het
‘gewone’ gemeenteleven. Ook in een kleiner of grijzer wordend
kerkelijk verband. Tegelijk rijst de vraag naar de toekomst van deze
vorm. In de Zendingskerk zijn we er ook mee bezig. En terecht. Juist
omdat we van de kerk en de gemeente houden, zoeken we naar
wegen die ervoor zorgen dat we ook over een aantal jaar nog vitaal
zijn. Dat we een plek blijven vormen waar mensen hun geloof en
twijfel kunnen delen, waar het evangelie in samenspraak met cultuur
en maatschappij ons inspireert en in beweging brengt. Waar we
ervaren dat we gedragen worden door God en in zijn Naam ook door
elkaar.

Maar het werken aan de kerk van morgen kunnen we ook als zwaar
ervaren. Het gevoel dat de toekomst van de kerk op onze

schouders rust maakt doorgaans niet vrijer en vrolijker. Misschien
dat daarom steeds minder studenten predikant willen worden. U
heeft het misschien ook gelezen: er dreigt een groot dominees-
tekort. In zijn column gaat Piet van Die daar op in. Zijn

verzuchting eindigt met deze woorden: "Ik moest aan de kracht en
de troost van de gewone kerkdienst denken naar aanleiding van
publicaties over het tekort aan predikanten en de draaglast die
jonge predikanten ervaren. Van hen wordt vaak verwacht dat ze de
kerk(dienst) redden. Maar met de titel van een lied van Maarten

van Roozendaal in gedachten (‘Red mij niet’), zou ik zeggen: doe
het niet.

Experimenteer er voor mijn part op los, want het is niet of-of, maar
blijf vooral denken aan het woord van Jezus: ‘Wat baat het een
mens om de hele wereld te winnen, en schade te lijden aan zijn
ziel?’ Ik heb meerdere perioden in mijn predikantschap meegemaakt
dat ik mijn eigen ziel tekort deed met hardnekkige pogingen
groepen mensen te bereiken. Wie zich te ver uitrekt, verrekt altijd
wel iets. Reik dus niet te ver, zou ik zeggen. Er is in de loop der tijd
ontzettend veel energie gestoken in initiatieven die niet werken.
Steek energie in het eenvoudige handwerk van de predikant. En als
je nog energie over hebt, ga vooral je gang. Maar ga de kerk niet
redden.”



Ik vind het relativerende en troostrijke woorden. ‘Verrek je niet’, het
is een advies dat wat mij betreft niet alleen zinnig is voor
predikanten, maar ook voor de geloofsgemeenschap als geheel. Wij
willen als Zendingskerk zoeken naar een manier van gemeente-zijn
die betekenisvol is en blijft en die uitstraling heeft naar binnen en
naar buiten. Maar als we ons daarbij verrekken schieten we ons doel
voorbij. Dat geldt in het gewone leven en ook in de kerk. Dit betekent
niet dat we niet ‘aan het werk moeten gaan in de wijngaard’. Dat
mogen we juist wel, maar op een manier die bij ons past.

Ik loop nu een jaar rond in de gemeente en ben nog steeds en steeds
weer positief verrast door de betrokkenheid en veelzijdigheid van de
Zendingskerkers. Met een breed scala aan voorgangers, inbreng van
gemeenteleden in de ochtenddiensten en bij onze vespers. Met
verschillende kringen en eetgroepen. Een gebouw waar ook
doordeweeks veel mensen, van binnen en ‘buiten’ (maar wat is
buiten?) gebruik van maken. Een cantorij, jaarlijkse musical, goede
organisten/pianisten en af en toe andere musici. Onderlinge
contacten, openheid en gastvrijheid. Dit alles met inhoud en de
nodige humor. Eigenlijk hoeven we op weg naar de toekomst
helemaal geen vreemde capriolen uit te halen, maar mogen we die
dingen versterken waar we al goed in zijn en die bij ons passen. Een
beetje rekken en strekken kan geen kwaad. Dat is zelfs nodig om fit
te blijven. Maar laten we vooral ook zorgen dat we onszelf niet
overvragen of te veel van de ander verwachten. Gewoon ‘doen wat
onze hand vindt om te doen’, zoals de wijze Prediker al zei. En verder
maar ‘gewoon’ gemeente-zijn met elkaar. Dit betekent voor mij: in
vriendschap, vertrouwen, verbondenheid en openheid bezig blijven
met ons geloof. Meer wordt er, denk ik, niet van ons gevraagd.

Of om tot slot de relativerende woorden van Paus Johannes XXIII aan
te halen die bij het naar bed gaan steeds de volgende woorden bad:
“Heer, het is uw kerk, ik ga slapen.”

Het lijkt mij eigenlijk de enige manier om in de ochtend weer zin te
hebben om aan mooie bouwwerk van die wereldwijde kerk ons eigen
steentje bij te dragen!

Dank en verhuisbericht

Hartelijk dank voor alle warme reacties naar aanleiding van mijn
persoonlijk bericht uit het vorige nummer van Contact. Het heeft mij
goed gedaan. Mailadres predikant@zendingskerk.nl blijft hetzelfde.

Het zal even wennen zijn en best wat energie kosten, maar ik hoop
dat het stof letterlijk en figuurlijk snel is neergedaald. Het is in elk
geval een fijn huis en ik zie ernaar uit er een thuis van te maken.

Met een hartelijke groet, in verbondenheid,
ds. Kim de Berg



Bij de diensten

Zo na Pinksteren zijn we de zomertijd in gegaan. Voor veel (gast)
voorgangers betekent dat vaak dat ze iets meer vrijheid nemen in de
keuze van de tekst waarover ze preken. Zelf weet ik op het moment
van schrijven van dit stukje ook nog niet waarover het 25 juni zal
gaan.

Wat wel vast staat is het thema van de dienst op 2 juli. Dat is het
weekend van Keti Koti, de dag waarop we de afschaffing van de
slavernij gedenken. Onze voorganger van die zondag, ds. Beatrice
Jongkind, zal uitgebreid aandacht aan die thematiek schenken.
Overigens is het komende jaar als geheel uitgeroepen tot
herdenkingsjaar, omdat het in 2023 150 jaar geleden is dat de
slavernij officieel werd afgeschaft. We zullen daarom in het najaar
opnieuw bij dit belangrijke thema stilstaan.

Een week later, op 9 juli, beginnen de vakantiediensten. Dit jaar is
het thema: Dromers en Drammers. Aan de hand van profeten (die
dromen en drammen!), een bijbelse en een hedendaagse dromer die
standvastig iets van die droom waar proberen te laten worden,
denken we na over wat er nodig is in deze wereld. Tussen profetie en
visioen, tussen realiteit en verlangen willen wij ons bewegen naar een
wereld van liefde en gerechtigheid. Maar hoe doen we dat? En welke
voorbeelden zien we daarbij?

Het belooft een spannende serie te worden. Met weer een thema-lied
(van de hand van Sjoerd Zwaan), extra muzikale bijdragen en zelfs
een schilder in een van de vieringen. Wees welkom en zeg het voort!

De eerste drie diensten hebben de volgende thematiek:

9 juli 2023 (voorganger mw. Heleen Bakker)

Geroepen

Lezing: Jesaja 6

In de hal van de tempel krijgt Jesaja een visioen over de grote
hemelse eredienst waar serafs, vuurwezens, Gods heiligheid
verkondigen. Wanneer Jesaja dit ziet, schrikt hij van zijn eigen
onreinheid. Dan raakt een van de serafs met een gloeiend kooltje zijn
lippen. God zoekt iemand voor een nieuwe missie en Jesaja stelt zich
beschikbaar. Zo begint Jesaja’s roeping met een droom, een beeld dat
alleen hij ziet. Hebben wij ook dromen die ons roepen? Zijn wij
geroepen om te dromen?

16 juli 2023: Jozef (voorganger ds. Kim de Berg)
Veelkleurige voortrekker



“Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”, zo houdt het
bijbelboek Spreuken ons voor. Blijven dromen dus, is het devies.
Maar wanneer wordt een dromer een drammer, met een averechts
effect tot gevolg? Jozef droomt en vertelt gloedvol over zijn dromen,
maar bij zijn broers valt zijn visioen niet in goede aarde. Ze willen van
hem af, ook al omdat hij met zijn dromen alle aandacht naar zich
toetrekt.

Hoe kijken wij naar uitgesproken dromers die boven het maaiveld
uitsteken? En kunnen we onze dromen, onze visioenen van een
betere wereld, eigenlijk wel waarmaken zonder drammen? Tijdens
deze dienst zal Martin van Ee live een schilderij maken bij wat in de
dienst gezegd en gezongen wordt.

23 juli (voorganger mw. Heleen Bakker)
Een wereld in het licht gesproken

Dichter en liedtekstschrijver Huub Oosterhuis droomde in bijbelse
beelden. Het lied De steppe zal bloeien is daar een goed voorbeeld
van. In zijn werk speelt licht, of de afwezigheid daarvan, een
belangrijke rol. Het gemis, de pijn, de zwaarte van het leven. Maar als
een waar profeet zet hij daar perspectief tegenover, schetst hij
hoopvolle verwachtingen. En was hij volgens sommigen met zijn
lijstduwerschap voor de SP ook een drammer? Een follow-up van de
zangavond in juni!

In de rest van de diensten, die in volgend Contact uitgebreid aan de
orde zullen komen, horen we over de profeten Obadja, Habakuk,
Maleachi en Jona. Een aantal van hen komen niet zo heel vaak aan
bod in onze diensten. Reden te meer om in deze diensten aanwezig te
zijn!

Een avond van zang en zin: zingen uit het repertoire van Huub
Oosterhuis!

Het is niemand ontgaan, Huub Oosterhuis is overleden. Hij verrijkte
ons leven met meer dan 700 liederen, een aantal ervan zingen we
heel regelmatig, andere zijn wat onbekender. Veel mensen hebben
wel één of meer favoriete Oosterhuis-liederen.

Als Zendingskerk willen we ter ere van Huub Oosterhuis een avond
organiseren waarin zijn liederen centraal staan. Onder leiding van Arie
Kraaijeveld zullen we heel veel zingen, afgewisseld met korte teksten
van Oosterhuis en een kleine inleiding over zijn leven, door onze
predikant.



De avond vindt plaats op dinsdag 27 juni, we beginnen om 19.30 uur.
We hopen dat veel mensen zin hebben om mee te zingen. Neem
vooral ook andere belangstellenden mee.

En: mocht u een verzoeknummer hebben, laat het dan weten aan ds.
Kim de Berg (predikant@zendingskerk.nl). We doen ons best het
betreffende lied een plaats te geven in het programma!

VAN DE SCRIBA

In de dienst van zondag 18 juni zal onze gastpredikant ds. Jelle van
Nijen uit Deventer voor het laatst voorgaan. Om hem onze dank en
waardering uit te drukken, zal hem een boeket bloemen worden

aangeboden alsmede een kaars met het logo van de Zendingskerk.

Benoeming tot ouderling

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 mei jl. is mevrouw
Lucie Claessen benoemd tot ouderling. In de dienst van 11 juni is zij
bevestigd.

En nu ik het toch over de ALV heb: onze voormalige predikant, ds.
Bert Berkhof, belde me om zich daarvoor af te melden en vroeg me
uitdrukkelijk zijn groet aan u over te brengen. Een kaartje wordt vast
gewaardeerd. Zijn adres is nog steeds: ds. A. W. Berkhof, Achter
Davidshof 1, kamer 13, 3811 BD Amersfoort.

Vertrouwenspersonen

Als je ergens veilig moet kunnen zijn, is dat wel de kerk. De kerk
moet toch bij uitstek de plek zijn waar er respect is voor elkaar en
waar niemand macht uitoefent over een ander; waar
grensoverschrijdend gedrag en misbruik gemeld kunnen worden en
recht gedaan wordt.

Uit dien hoofde heeft de Hervormde Gemeente Ermelo twee
vertrouwenspersonen aangesteld, te weten mw. Cora Dolstra en dhr.
Bennie Vliek (zie ook onder VANUIT DE KERKENRAAD).

Wie zich onveilig voelt in de kerk of iets op dit gebied wil bespreken,
kan contact opnemen met deze vertrouwenspersonen, zowel
telefonisch als per e-mail.

Hun contactgegevens staan voortaan achterop Contact.

VANUIT DE KERKENRAAD

Hardeman gaf daarin zijn visie op geluiden in het veld om van de
vrijwillige bijdrage over te stappen op een abonnementsvorm. In zijn
ogen moet de geldelijke bijdrage aan de kerk niet beleefd worden als
betaling voor een product, maar als het medeproducent zijn. Zijn visie
krijgt volledig bijval van de kerkenraad.
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Als blijk van betrokkenheid wil de kerkenraad voortaan één van haar
leden aan de vespervieringen laten deelnemen. Verder wordt ermee
ingestemd om aan te sluiten bij het besluit van de Algemene
Kerkenraad van de Hervormde Kerk Ermelo om Cora Dolstra en
Bennie Vliek als vertrouwenspersonen aan te stellen. Ook wordt
ingestemd met het voorstel van onze predikant om een
kloosterweekend voor de gemeente te organiseren.

Er wordt terug- en vooruitgeblikt op de kerkdiensten van de
voorliggende en volgende periode, in het bijzonder op de viering van
Hemelvaart (inclusief fietstocht) en Pinksteren op 't Weitje.

Aan begin en einde van de dienst geeft de ambtsdrager de
voorganger een hand om uit te drukken dat de dienst onder de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van kerkenraad en voorganger
wordt gehouden. De handdruk was in de coronaperiode vervangen
door een wederzijds knikje. Nu handen geven in het alledaagse
sociaal verkeer weer terug is, heeft de kerkenraad besloten weer
terug te gaan tot het oorspronkelijke gebaar, tenzij de voorganger het
liever bij een knikje mocht houden.

Meer dan drie maanden is serieus geéxperimenteerd met het afspelen
van muziek-cd’s voorafgaand aan de diensten. Aangezien het
experiment naar de beleving van de algehele kerkenraad geen
serieuze meerwaarde heeft opgeleverd, wordt er geen vervolg aan
gegeven.

Met het oog op het ontwikkelen van een toekomstvisie is door de
voorzitter en predikant een document opgesteld waarin de stand van
zaken verkend wordt. De kerkenraad kan zich erin vinden.

Bijzondere data

In de nacht van 17 op 18 juni hoopt een team van Zendingskerkers
weer 40 km lopend af te leggen in de Nacht van de Vluchteling. We
kunnen hen sponsoren via de link: https://amersfoort-
utrecht.nachtvandevluchteling.nl

Ter gedachtenis aan Huub Oosterhuis organiseert de Zendingskerk op
dinsdag 27 juni een samenzang, waarbij veel liederen van zijn hand
gezongen worden met gesproken teksten tussendoor. Aanvang: 19.30
uur.

Op de zondagen 9, 16, 23, 30 julien 6, 13, en 20 augustus houden
we om 10.00 uur weer de gebruikelijke vakantiediensten. Het thema
is dit jaar ‘Dromers en drammers’.

De Stichting Ermelo’s Kunstcollectief (kortweg: StEK) richt in de
kerkzaal rond dit thema een expositie in.




De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de
Hervormde gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt.

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale
medewerkers of met de scriba.

Vanuit de taakgroep pastoraat

Pastoraal werk in een kleine christelijke kerk is een waardevol en
veelzijdig aspect van het kerkelijk leven. De pastoraal werker speelt
een essentiéle rol bij het ondersteunen en zorgen voor de
gemeenschap. Met een hart vol compassie biedt de pastoraal werker
een luisterend oor aan mensen in verschillende levensfasen en
omstandigheden.

In deze intieme setting is er ruimte voor persoonlijke betrokkenheid
en nabijheid. De pastoraal werkers bezoeken gemeenteleden thuis, in
ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Ze helpen bij het versterken van
de geloofsgemeenschap.

Daarnaast organiseren de pastoraal werkers ook kleinschalige
bijeenkomsten, zoals gespreksgroepen en gemeentelijke activiteiten.
Ze spelen een cruciale rol in het bevorderen van
gemeenschapsopbouw en het versterken van onderlinge relaties. Het
draagt bij aan de groei en bloei van de gemeente.

Een hartelijke groet,
Herma Jongekrijg



Meeleven met elkaar

Na afloop van onze lunch als gemeente op Hemelvaartsdag heeft Mart
Hoogendoorn helaas een wel heel onfortuinlijke val met zijn fiets
gemaakt, met flinke gevolgen. We wensen hem sterkte en geduld bij
het herstel.

Nico van Harten onderging een ablatie in verband met hart ritme
stoornissen, gelukkig is die behandeling goed verlopen. Ook Nico
wensen we een goed herstel.

Een goed bericht: Jan Huibert Sanderman komt 22 juni weer thuis na
een verblijf in de Klimop. Fijn dat dit weer kan!
Nogmaals onze hartelijke dank!

Enkele Contacten terug hebben wij u allen bedankt voor de
belangstelling, bezoek, kaarten, telefoontjes, enz. na mijn operatie,
waarvan de naweeén helaas een stuk langer duurden dan tevoren
was gezegd. Het viel goed tegen, maar de weg omhoog is ingeslagen
en met de dag gaat het gelukkig beter, nu nog aansterken met
hopelijk enige kilo’s erbij.

Ook Hetty heeft in de tijd die achter ons ligt met de nodige
tegenslagen te maken gehad, dus alles kwam tegelijk. .
Gelukkig hoeft ze de krukken niet meer te gebruiken en is het
voor haar zaak om goed te bewegen.

Zo krijgen we beiden de benen er weer onder en kunnen we
genieten van ons appartement aan de Wittenkamp. Blij verrast
waren we ook toen na de Paasdienst Herma Jongekrijg bij
ons aanbelde met in haar handen de Paaskaars van het
afgelopen kerkelijk jaar, die nu bij ons een mooi plaatsje heeft
gekregen in de woonkamer.

Heel veel dank en tot ziens in onze Zendingskerk. Hetty en
Everhard van Otterloo.

fce



TERUGBLIK HEMELVAARTSDAG

Na een inspirerend liturgisch moment in de Zendingskerk is een groep
van ruim 30 leden op de fiets (een aantal ook met de auto) door de
mooie bossen van Ermelo naar het pauze-adres in Putten gereden. Het
weer werkte enorm mee, de zon scheen en de sfeer was goed. We
hebben met elkaar genoten van de prachtige natuur en het gezellig
samenzijn.

Dini van
Bruxvoort

A L

TERUGBLIK PINKSTERVIERING OP HET WEITJE

In 2018 is op initiatief van de Zendingskerk en de Parochie De Goede
Herder voor het eerst een Pinksterviering voorbereid op het Weitje. Het
doel hiervan was om met de verschillende kerken die Ermelo kent tot
een gezamenlijke viering te komen op het Weitje en zo, in de
buitenlucht, midden in het dorp zichtbaar te maken dat ondanks
verschillen in geloofsopvattingen een gezamenlijke viering mogelijk is
en inspirerend is voor de deelnemers.
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Ook het jaar daarop was er een geslaagde Pinksterviering op het Weitje.
In de coronajaren was deze viering niet mogelijk, maar dit jaar is het
gelukt om met een heel groot aantal kerken daar opnieuw een
Pinksterviering te organiseren. Er hebben liefst 12 kerken deelgenomen
met zeer verschillende geloofsachtergronden. Tijdens de
voorbereidende gesprekken was al voelbaar dat men in staat was om
goed naar elkaar te luisteren en rekening te houden met de
gevoeligheden van elkaar. Dat heeft ertoe geleid dat er een viering tot
stand kwam waarin voor elke deelnemende kerk een lied, gebed of
uitleg herkenbaar was. Dat bracht ook met zich mee dat men zich niet
voor de volle honderd procent herkende in de viering. Het zal hier en
daar geschuurd hebben, maar dat is de consequentie van het over de
eigen grenzen samen vieren van het Pinksterfeest. De sfeer op het
Weitje was bijzonder positief en warm.

Voor ons als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk is het mooi om
te zien dat het mogelijk is om in de eigen woonplek deel uit te maken
van een groep kerken die tot zo’'n positieve vorm van samenwerking
kan komen.

Dini van Bruxvoort
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Kerkbloemen

Elke zondag een bloemengroet: het wordt zeer gewaardeerd. Als een
gemeentelid de bloemen weg wil brengen, is het tevens een mooie
manier om bij elkaar betrokken te blijven.

Omdat ik over alle adressen beschik kunt u altijd even contact met
mij opnemen als u iemand een kaartje wilt sturen. Daarnaast hebben
de ambtsdrager van dienst en degene die de mededelingen doet
tijdens de kerkdienst het adres van het gemeentelid dat de bloemen
ontvangt ook bij de hand.

Zondag 7 mei kreeg Han Kok de bloemen met een pastorale groet.
De zondag daarna, 14 mei, waren de bloemen met de hartelijke
groeten bestemd voor Jan Huibert Sanderman vanwege een
ziekenhuisopname en operatie.

Op 21 mei kreeg Mw. Zwiers-Ruis de bos bloemen met de hartelijke
felicitaties. Zij werd 16 mei 85 jaar.

Onverwacht werden op Pinksteren door de organisatie van de
Pinksterdienst op het Weitje twee bossen beschikbaar gesteld voor
elke kerk. Ik was met vakantie in het buitenland en had de lijst met
informatie niet op mijn smartphone staan, maar Ton Hardeman en
Margot Sants konden toch twee mensen verblijden met een bos: Lies
van Westen en Jiska Willemsen.

Op 4 juni hadden twee gemeenteleden een mooie leeftijd bereikt. Ook
zij kregen bloemen. Anneke Mol-Speksnijder werd 30 mei 85 jaar en
Dick Giel is 90 jaar geworden op 27 mei.

Met een hartelijke groet,
Arda Mulder
Mijn gegevens kunt u vinden bij de wijkindeling

VAN DE PENNINGMEESTER

Collectes

In mei is voor collectes totaal € 2.592,90 ontvangen. In erediensten is
€ 966,90 ontvangen en op bankrekeningen € 1.626, waarvan € 655
voor het driejarig diaconaal project (straatmeisjes Ghana),

€ 100 voor ouderloze kinderen in Zambia en € 375 voor de nacht van
de vluchteling (exclusief opbrengst Pinksterviering op het Weitje). De
opbrengst voor de specifieke zondagse collectes is € 643,55, voor de
diaconale maandcollecte € 663,40 en voor het offerblok € 155,95.



Contributie

Indien u een machtiging voor het incasseren van de contributie heeft
gegeven, is uw bankrekening daarvoor rond 7 juni belast. Indien geen
machtiging is verstrekt, dan gaarne attentie voor het zelf overmaken
van de verplichte contributie van € 40 per jaar.

Ton Hardeman

VAN DE DIAKENEN

Vakantiediensten 2023

Het thema van de vakantiediensten dit jaar is Dromers en Drammers,
zeven vakantiediensten over ons dromen en drammen in bijbels
perspectief. Dit komt tot uiting in de schriftlezingen en uitleg, de
liturgische bloemschikkingen en de collectedoelen.

De taakgroep diaconie heeft naast de diaconale maandcollecten voor
deze zondagen, hoe symbolisch, zeven collectedoelen gevonden
waarbij het zwaartepunt bij de dromers of drammers is gelegen en wij
bevelen deze collectes van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage voor
de collecte ook altijd overmaken naar rekeningnummer

NL71 INGB 0006 928 325 van de Diaconie Zendingskerk (o.v.v.
diaconale collecte vakantiedienst en /of collectedoel) of rechtstreeks
naar de hieronder vermelde rekeningnummers.

Vakantiedienst 9 juli

Voorganger mw. Heleen Bakker
Villa Pardoes

Villa Pardoes is een stichting die zich inzet voor ernstig zieke kinderen
en hun families. Het is een plek waar deze kinderen even kunnen
ontsnappen aan de zware tijd die ze doormaken en waar ze met hun
familie kunnen genieten van een mooie vakantie.

Villa Pardoes in Kaatsheuvel is een unieke plek waar alles draait om
de lach en het even vergeten van de zorgen. De villa heeft vele
activiteiten en faciliteiten voor de kinderen en hun families zodat ze
kunnen genieten van het leven en het samen zijn met hun geliefden.
Help mee om deze stichting te steunen.

Bankrekeningnummer: Stichting Villa Pardoes, IBAN: NL35 RABO

0300224028

Vakantiedienst 16 juli
Voorganger ds. Kim de Berg
Het Actiefonds

Het Actiefonds ondersteunt sociale bewegingen en actiegroepen, waar
ook ter wereld, sinds 1968. We financieren hun acties, zoals
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demonstraties en stakingen, en vragen aandacht en steun voor hun
politiecke doelen. Zeker beginnende groeperingen met weinig eigen
middelen kunnen op onze steun rekenen. Zo wakkeren we de hoop en
de strijd aan voor een betere wereld. Door geen geld te accepteren van
overheden of bedrijven blijven we bovendien volledig onafhankelijk.
Het is uitsluitend te danken aan particuliere donateurs dat we onze
bijdrage kunnen leveren aan wereldwijde verandering. Het Actiefonds:
Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam

Bankrekeningnummer van Het Actiefonds: NL 46 TRIO 0338622039

Vakantiedienst 23 juli
Voorganger mw. Heleen Bakker

Het Voedselbos in Ermelo is een initiatief van Stichting Herstellende
Landbouw dat draait om duurzame landbouw. Met dit project willen de
oprichters een positieve bijdrage leveren aan de wereld en de
klimaatverandering aanpakken. Door gebruik te maken van duurzame
methodes van landbouw geloven zij dat zij een bijdrage kunnen leveren
aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Het is een plek waar verschillende soorten voedsel groeien in harmonie
met elkaar en de omgeving. Dit voedselbos heeft vele voordelen voor
ons allemaal. Het kan bijdragen aan het verminderen van
voedselverspilling, het verbeteren van de biodiversiteit en het
verminderen van de CO2-uitstoot.

Met uw steun kan het Voedselbos in Ermelo blijven groeien en bijdragen
aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we genieten van
gezond en lokaal geproduceerd voedsel en waarin we een bijdrage
leveren aan een betere wereld. Steun daarom het Voedselbos in
Ermelo.

(U kunt ook “Oogstgenoot” worden zie daarvoor
www.voedselbosermelo.nl)

bankrekeningnummer:. NL14 TRIO 0320240436 t.n.v. Stichting
Herstellende Landbouw

Groene Avond in Immanuelkerk




Op woensdagavond 17 mei 2023 vond in de benedenzaal van de

Immanuelkerk een eerste Groene Avond plaats over Heerlijk
Minimaliseren. De avond werd bijgewoond door ongeveer 50 mensen
en was georganiseerd door de Groene kerken van Ermelo: de
Voorhof, de Zendingskerk en de Immanuelkerk.

Gera van den Berg vertelde uit eigen ervaring over wat Heerlijk
Minimaliseren voor haar inhoudt en dat minder spullen bezitten beter
voor jezelf is en voor de aarde. Gera wil anderen enthousiasmeren om
duurzamer te leven. In 2017 verscheen haar boek Op Orde!
Minimaliseren in het gezin.

Ze verwees ons naar allerlei websites en groene voortrekkers. Er
bleek zelfs een groene browser te zijn waarmee je door te browsen
een serieuze bijdrage levert aan een beter klimaat: Ecosia (https://
WWW.ecosia.org/).

Ook kwamen spaaracties, reclamefolders en reclame-email en gifvrije
bloemen in de kerk aan de orde. Natuurlijk was er voldoende ruimte
voor inbreng en discussie door en met de aanwezigen. Meer
informatie op de website: www.heerlijkminimaliseren.nl

taakgroep diaconie, Frits Kappers

100WEEKS

20 vrouwen, 100 weken, 10 euro dat is de basis van 100weeks. Geen
lening maar iedere week een gift van 8 euro 100 weken lang.
Daarnaast is er 1 euro per week per vrouw voor de selectie en
ondersteuning van de vrouwen en tot slot is er 1 euro per week per
vrouw voor de kosten van de organisatie van 100 weeks.

Een lokale partner van 100WEEKS selecteert een groep vrouwen

die in extreme armoede leven. Vrouwen zijn verantwoordelijker dan
mannen en stellen het belang van hun gezin voorop. Ze ontvangen
elke week een klein bedrag dat ze naar eigen inzicht besteden. De
vrouwen starten hun 100WEEKS altijd in een samengestelde groep,
zodat ze elkaar kunnen steunen en inspireren. De vrouwen helpen
elkaar met grotere uitgaven en investeringen. De lokale coaches
ondersteunen en trainen in boekhouden, sparen en plannen. In
Afrika is mobiel betalen al veel gewoner dan bij ons. Het is veilig en
goedkoop. De 100WEEKS-vrouwen krijgen elke maandagochtend
een SMS met een code die ze bij een ‘mobile money’ kiosk kunnen
omzetten in contant geld.

We zijn nu in Rwanda, Oeganda, Ghana en Ivoorkust actief. Met
lokale coaches helpen we inmiddels meer dan 1.000 gezinnen (zo'n
5.000 mensen) een beter bestaan op te bouwen. We meten het effect
van het 100WEEKS-programma met mobile surveys. Zo weten we
precies wat er gebeurt met jouw geld.

In de beginfase wordt het geld vooral besteed aan de basisbehoeften.
Gezinnen eten twee maaltijden in plaats van één per dag, de kinderen
gaan weer naar school, schulden worden afbetaald. Er is geld voor
medicijnen, kleren en schoenen. De dagelijkse stress om te overleven
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valt weg en maakt plaats voor geloof in een beter leven. Hierdoor
krijgen 100WEEKS-deelnemers ademruimte. Ze kunnen weer plannen
maken. De vrouwen richten spaar- en coaching-

groepen op en wisselen onderling kennis en ervaringen uit.

Onderdeel zijn van een groep geeft hun zelfvertrouwen. Ze staan er
niet alleen voor. Dit leidt tot mooie ideeén.

Na een paar maanden gaan de vrouwen sparen en investeren. Ze
kopen grotere voorraden etenswaar van betere kwaliteit om op de
markt te verkopen. Ze kopen vee en een stukje land, zetten kleine
bedrijfjes op, bouwen een huis voor de verhuur, of schaffen een
naaimachine aan. Na 100 weken zijn ze mentaal en fysiek sterker en
hebben ze een stabiel inkomen waarmee ze een duurzame toekomst
kunnen veiligstellen. De gezinnen hebben daardoor ook toegang tot
(verdere) scholing en verzekeringen. En ze staan financieel helemaal
op eigen benen.

Hier een paar reacties van deelnemers

Valentine (32 jaar)
"With the support of 100WEEKS I learnt about
saving money and family planning"

Claudine (22 jaar)

"Thanks to 100WEEKS I learnt about money
management, I know that I have power and
I can avoid feeling lonely"

Wie geld overmaakt naar 100WEEKS krijgt informatie over de groep
vrouwen naar wie het geld gegaan is, zodra er weer een nieuwe groep
start. Daarna krijg je een paar keer een update over jouw groep
tijdens de 100 weken. Ik denk dat 100WEEKS een bijdrage levert aan
de bestrijding van armoede en dat deze organisatie transparant is
waar het geld naar toe gaat. Ik ben blij dat we als Zendingskerk deze
ondersteuning willen geven.

U kunt dit project rechtstreeks steunen door naar hun website te
gaan: https://www.100weeks.nl/ of door over te maken naar
rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische
Vereniging van de Zendingskerk onder vermelding van Diaconale
maandcollecte vakantiediensten.

Helene van Harten



KERK EN ISRAEL

HOE VERSTAAN WE ISRAEL?

Het ligt gevoelig in de kerk, spreken over Israél. De meningen zijn
verdeeld. Veel predikanten vermijden het onderwerp dan ook.
Spreken over Israél kan werken als een splijtzwam.

Maar hoe verstaan we Israél? Zoals er in de EU over Israél wordt
gesproken, of in de Veiligheidsraad van de VN? Verstaan we Israél
zoals er in de seculiere media over dat land wordt bericht? Gaat het
dan over de regering, over de politiek, over het Israélisch-Palestijns
conflict?

En hoe spreken we in de kerk over Israél, zien we Israél als het land
in bijbelse tijden?

Asaf Pelled is een Jood en hij belijdt Jezus als Messias. Zijn
voorouders kwamen in de jaren ‘30 als pioniers uit Oekraine en
Moldavié naar Palestina om de woestijn tot bloei te brengen. Hoewel
ze uit religieuze families kwamen, namen ze daar in Israél afstand
van. Ze hadden seculiere en zionistische motieven om de kibboets te
stichten waar Asafs vader woonde en waar hijzelf in 1980 geboren
werd. Zijn moeder kwam uit Nederland.

Over de Holocaust werd gezwegen. Na Auschwitz kon men immers
niet meer geloven in een alwetende en goede God? Men geloofde in
een socialistisch, sterk en fier Israél.

Nadenkend over de zin van het bestaan en peinzend over grote
vraagstukken in het leven, zoals de vijandschap waarmee het Joodse
volk steeds weer te maken heeft, ging hij in zijn tienerjaren een
Nieuw Testamentje lezen dat zijn ouders eens van een christelijke
vrijwilliger hadden gekregen, maar dat lag te verstoffen in de kast. Al
lezende kreeg hij “iets met Jezus"™ voor Wie hij grote waardering
kreeg. Jezus’ nederigheid, liefde en koningschap maakten indruk op
hem.

Het bracht hem in verwarring. In de Joodse samenleving werd
gedacht in “wij en zij”: Joden en de rest. Als je als Jood in Jezus ging
geloven hoorde je bij de “rest.” Dat is even ondenkbaar als een
vegetariér die een biefstuk eet.

In 1998, na de dood van Jitzhak Rabin in 1995, emigreerde het gezin
naar Nederland. Met de dood van Rabin, die samen met Shimon Peres
binnen de leidende Arbeiderspartij aan vrede had willen werken, was
een droom vervlogen.

In Nederland besloot Asaf naar de kerk te gaan, immers de plaats
waar over Jezus gesproken wordt.

Via een cassettebandje met een preek van een Messiasbelijdende
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Jood ontdekte hij dat Jezus allereerst kwam als redder, en ontdekte
hij eveneens hoe Joods het evangelie is. Hij kwam tot inzicht dat hij
Jezus in zijn leven nodig had.

Hij bemerkte ook dat bij veel mensen in de kerk weinig kennis is over
(of gevoeligheid voor), hoe Joods de Messias is. Daardoor voelt een
Jood, tot geloof in Jezus gekomen, zich in de kerk niet altijd welkom.

Hoe verstaat Asaf Pelled Israél?

Als land: het land is eigendom van God, zo staat geschreven. Israel
is zijn geboorteland, maar in de huidige politiek van het land is hij
teleurgesteld.

Als volk: hierover belijdt hij dat God in Zijn verkiezing op Israél het
oog heeft laten vallen, hoewel Asaf dit zelf niet de meest logische
kandidaat vindt. Israél is maar een klein volk.

Lezend in de Bijbel ziet hij dat het Verbond en de Thora de basis zijn
van alles. Daarbij horen de beloften, gedaan aan Abraham, maar ook
de waarschuwingen voor het oordeel. Zonder dit alles, zonder de wet
en de profeten kan hij Jezus niet volledig begrijpen. Hij leest de
brieven van Paulus, die door en door Joods denkt, om meer inzicht te
verwerven.

Heeft de kerk de plaats van Israél ingenomen? Dat kan Asaf zich niet
voorstellen. Dit volk heeft immers duizenden jaren met God geleefd?
De kerk, zegt Asaf, zou gebaat zijn bij meer kennis over het Joods
verstaan van Jezus.

Behorend tot de kudde waarvan Jezus de Herder is, maar ook als
etnische Jood, voelt hij zich een burger van twee werelden.

Louise Katus
Inzameling Voedselbank - 1 en 2 juli 2023

In juli zamelen wij weer zoals gewoonlijk levensmiddelen in voor de
Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. Gewoon omdat daar nog
steeds dringend behoefte aan is. Vanuit de Voedselbank worden
wekelijks voedselpakketten uitgereikt aan personen en gezinnen die
vanwege (tijdelijk) geldgebrek zelf geen eten kunnen kopen. De
mensen die voor zo’n pakket in aanmerking willen komen melden zich
hiervoor aan en nadat hun financiéle situatie is gescreend krijgen zij
een pasje waarmee zij wekelijks een voedselpakket kunnen afhalen.
Deze pakketten worden bij de Voedselbank samengesteld en ingepakt
door vrijwilligers en op drie locaties afgeleverd en gedistribueerd, met
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inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen t.a.v. de hygiéne en
afstand.

De Zendingskerk doet twee keer per jaar mee aan het inzamelen van
die levensmiddelen waaraan de Voedselbank op dat moment behoefte
heeft. Dit zijn voor de komende zomer de volgende producten:
bonenschotel in zak, vacuiim verpakte kaas, fles
zonnebloemolie, pak rijst, pakje thee, blik/zak soep en luiers
maat 3/4/5/6.

De punten van Douwe Egberts kunt u ook inleveren, deze worden
door de Voedselbank bij DE ingewisseld voor pakken koffie.

De kratten voor bovenstaande levensmiddelen staan op zaterdagmiddag 1 juli van 14
tot 15 uur klaar in de consistoriekamer en op zondagmorgen 2
juli, voorafgaande aan de kerkdienst, in de hal van de kerk. We
hopen dat u ook dit keer weer allemaal meedoet aan deze directe
vorm van zorg voor de directe omgeving.

Alvast bedankt namens de Taakgroep Diaconie,
Agaath Grootjans

Boekbespreking
DROOMLAND ITALIE Van Aleppo naar Turijn

Omdat het lot van vluchtelingen ons ter harte gaat noem ik dit
boekje. De schrijfster Rosita Steenbeek ziet hoe de houding ten
opzichte van vluchtelingen en migranten is verhard, maar ook hoe
hiertegen verzet rijst van gewone burgers, hulporganisaties en
kerken. Ze heeft in Aleppo een viuchtelingenkamp bezocht en bezoekt
nu Lampedusa, Calabrié, Bolzano, Turijn en Triést. Ze hoort de
verhalen en ziet de gevolgen van het geweld dat de vluchtelingen
ondervonden tijdens hun tocht, maar ook hoe op een bijzondere
manier steun werd verleend.

Rosita Steenbeek schreef vanaf 1994 diverse romans en Wie is mijn
naaste over de vluchtelingenopvang. Zij neemt ons in het boekje
Droomland Itali€ (2023) mee naar plaatsen waar zij vluchtelingen
ontmoet en mensen die zich om hen bekommeren. Ze beschrijft die
ontmoetingen zo ‘gewoon’ en empathisch dat je er als het ware zelf
bij aanwezig bent. Ze tekent de sfeer met eenvoudige, trefzekere
woorden en geeft je daarmee een gevoel van betrokkenheid dat je
niet vaak hebt bij het lezen over viuchtelingen die lange reizen te voet
en in bootjes over zee hebben gemaakt, en van wie er duizenden
onderweg vermoord of verdronken zijn. In Triést vertellen Gian
Andrea en zijn vrouw Lorena (citaat pag. 148): ‘We zagen ze
aankomen, mensen op uit elkaar vallende schoenen, met gehavende
voeten en uitgehongerd. We hoorden hun verhalen over de hel van
Bosni€, de wreedheden van de politie in Kroatié. Samen met een
groep vrijwilligers hebben wij de Schaduwlijn opgericht, die met
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donaties zorgt voor schoenen, kleren, voedsel, menselijke
waardigheid. De rechtbank van Triést beschuldigde ons van illegale
immigratie. Het magazijn met kleding, schoenen en voedsel is
doorzocht. Solidariteit is tegenwoordig een misdaad. Inmiddels is de
beschuldiging ingetrokken.

(pag. 156): Een jongeman is uit Irak komen lopen, vaak
tegengehouden, teruggestuurd of vastgezet. Hij toont zijn pols. Er zit
een grote bult op die pijnlijk aanvoelt. De Griekse politie had zijn arm
omgedraaid. Hij doet de beweging na, hard en agressief. ‘Het zijn
geen vakantiereizen. It’s all in the game, zo noemen ze de reis: the
game. Of je redt het en je bereikt Europa, bent veilig, kunt een leven
opbouwen, of je redt het niet en je verliest, wordt teruggestuurd, of
je gaat dood, in de bossen, in een rivier, door mishandeling’. Het is
goed dat wij in het boekje van Rosita Steenbeek kunnen lezen dat er
mensen zijn die in de gegeven situaties aan vluchtelingen hulp
bieden, maar het worden er steeds meer. Op 11 april jongstleden
heeft Italié zelfs de noodtoestand uitgeroepen vanwege het sterk
groeiende aantal migranten.

Op Lampedusa zijn er de afgelopen tijd honderden meer aangekomen
dan er plaatsen voor zijn.

Er moet nog veel gebeuren om de rechten van asielzoekers te
waarborgen en ze te verdelen over alle landen van Europa.

Jan Schakel

NONIFAS
STEENBEEK

DROOMLAND ITALIE

Van Aleppo naar Turijn
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KERKDIENSTEN

U kunt alle ochtenddiensten blijven volgen via de site van de
Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand.

18 juni 10.00 u. Ds. Jelle van Nijen Deventer
25 juni 10.00 u. Ds. Kim de Berg

17.00 u. Vesperdienst
02 juli 10.00 u. Ds. Beatrice Jongkind Ermelo
09 juli 10.00 u. Mw. Heleen Bakker Vakantiedienst
16 juli 10.00 u. Ds. Kim de Berg Vakantiedienst
23 juli 10.00 u. Mw. Heleen Bakker Vakantiedienst

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen:

18 juni Hervormde diaconie Ermelo

25 juni Kerk in Actie Villa Vrede, hulp ongedocumenteerden
02 juli Ghana, kansen voor straatmeisjes

09 juli Villa Pardoes

16 juli Het Actiefonds

23 juli Voedselbos Ermelo

Hulpdienst Zendingskerk

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: Tel. 06
22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com. Dit geldt ook voor
het aanbieden van hulp!

Vertrouwenspersonen

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken,
kan contact opnemen met: mw. Cora Dolstra / dhr. Bennie Vliek.
E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl

Kopij

Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 21 juli.

Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 10 juli
binnen te zijn bij de redactie van Contact.
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