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CONTACT, maandblad van de Zendingskerk (PKN) te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165 
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Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen 
aan de Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk: 
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk. 
 
Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of 
kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de 
Zendingskerk. 
 
Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer NL71 
INGB 0006 928 325 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. 
“gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 
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Dat wij volstromen 
 
 

Dat wij volstromen met levensadem 
en schreeuwen eindelijk geboren. 
 
 

Dat wij volstromen met levensadem 
en lachen eindelijk geboren. 
 
 

Dat wij volstromen met levensadem 
en weten eindelijk geboren. 
 
 
Huub Oosterhuis  
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Van de predikant 
 
Een huis waar alles woont 
 
Het zal niemand in kerkelijk Nederland ontgaan zijn: op Eerste 
Paasdag overleed Huub Oosterhuis. Bij velen in oecumenisch-
liturgische kringen de meest geliefde lieddichter. Ook in onze 
gemeente worden zijn teksten graag gezongen. Dankzij zijn 
beeldend taalgebruik, dat gedragen wordt door prachtige melodieën 
van de hand van bevriende componisten.  
Maar Oosterhuis was veel meer dan dichter alleen. Op de achterflap 
van zijn biografie (‘De Paus van Amsterdam’) staat: ‘Hij leest de 
Bijbel als een politiek manifest, schrijft kerkliederen die in meerdere 
talen gezongen worden, richt huizen op voor ‘bezield verband’ en 
verbindt zich met de SP, maar ook met de koninklijke familie. Nadat 
Oosterhuis met Rome in conflict was geraakt over het verplichte 
celibaat, kwam hij buiten de officiële kerkorde te staan. En hij 
begon een eigen kerk waarin de grenzen tussen religie, politiek en 
poëzie werden opgeheven.’ 
 
Ik denk dat dit laatste voor mij het meest inspirerende aspect is van 
het werk van Oosterhuis. Hoe hij erin slaagde zijn religieuze en 
maatschappelijke bevlogenheid te laten klinken in zijn teksten. Hoe 
de thema’s van bevrijding, naastenliefde en solidariteit een stem 
kregen in zijn liederen, die tegelijk altijd poëtisch en soms haast 
mystiek waren. Verbonden ook met een geloof dat niet ingekaderd is 
in dogma’s, maar dat ruimte ademt en dat heel voorzichtig woorden 
geeft aan wat onzegbaar is. Op die manier legde hij met zijn liederen 
telkens weer de verbinding tussen de zondag en de rest van de week. 
Hij droeg bouwstenen aan voor een liturgie die een ‘heilig spel’ is 
(een term van de katholieke theoloog Romano Guardini): in de 
liturgie doen we even of het Koninkrijk van God al is aangebroken en 
daarin kunnen we elkaar en God ontmoeten. De liturgische 
elementen helpen ons bij die ontmoetingen: in lofzang, in stilte, in 
gebed, in het Woord. 
 
Een aantal jaren terug mocht ik voor een boekje een artikel schrijven 
over de vraag waar kerkdiensten nu eigenlijk voor dienen. Ik schreef 
onder andere het volgende. ‘Een oud woord voor kerkdienst is 
godsdienstoefening, en dat woord geeft een belangrijk aspect van de 
kerkdienst aan: zij houdt de godsdienstige mens in vorm. Door het 
regelmatig meebeleven van een kerkdienst maken mensen zich het 
christelijk geloof steeds weer eigen en leren mensen steeds opnieuw 
dat het christendom geen godsdienst is van en voor het individu 
alleen, maar ook van de gemeenschap, waaronder zowel de 
kerkelijke als de wereldgemeenschap vallen. 
 
Een kerkdienst toont, als het goed is, de dubbele beweging die de kerk 
als geheel ook in zich draagt: enerzijds de beweging van inkeer 
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en contemplatie en anderzijds de beweging naar buiten, de wereld 
in. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, als een in- 
en uitademen.’ 
 
Die dubbele beweging zie ik ook terug in het werk van Huub 
Oosterhuis. De beweging van inkeer bijvoorbeeld in het lied dat 
we eind april in de Zendingskerk zongen en dat misschien wel 
mijn lievelingslied is van zijn hand: Wek mijn zachtheid weer. 
 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een 
kind dat ik zie wat is, 
en mij toevertrouw, 
en het licht niet haat. 
 
Wanneer ik dit lied zing, ook door de herhaling waartoe de melodie 
uitnodigt, hervind ik als het ware mijn diepere zelf en voel ik de 
verbinding met de Bron van het Licht. De tekst brengt mij bij dat 
wat echt belangrijk is en wat in de wereld soms ten onder lijkt te 
gaan: zachtheid, openheid en vertrouwen.  
Daarnaast zijn er talloze teksten van Oosterhuis die helpen om weer 
de beweging naar buiten te maken. Vanuit heilzame woede en het 
verlangen naar gerechtigheid schreef hij bijvoorbeeld het Lied van 
Amos (wie een abonnement heeft op streamingsdienst Spotify moet 
het eens beluisteren, de heilige verontwaardiging spat van de tekst 
en de melodie af). Ook het liedboeklied ‘De wijze woorden en het 
groot vertoon’ is geschreven vanuit een passievol uitzien naar een 
andere wereld.  
Wie het oeuvre van Huub Oosterhuis zingt beweegt zich van binnen 
naar buiten, van boven naar beneden, verlangend naar heelheid 
voor onszelf en voor de wereld. 
 
In mijn boekenkast staat een aantal boeken van zijn hand, één 
daarvan springt er voor mij uit. Ik pak het telkens weer. De titel van 
dat boek is: Een huis waar alles woont. Het gaat over de taal als 
huis, als plek om te wonen. Over religieuze bevlogenheid en over 
poëtische geraaktheid. Eigenlijk over alles wat ons leven bezielt.  
Het raakt mij, omdat ik het zonder die bezieling en zonder die taal niet 
volhoud, het leven. En omdat die titel ‘Een huis waar alles woont’ voor 
mij ook kan staan voor de kerk: een plek waar we onszelf en elkaar 
vinden, waar alles mag zijn: geloof en ongeloof, vreugde, verdriet, 
dankbaarheid, woede, wanhoop en vooral ook steeds weer liefde en 
nieuwe hoop. Een plek die ‘zomaar een dak boven wat hoofden’ is en 
tegelijk een stevig thuis voor wie zoekt en gevonden wil worden. Een 
huis ook met open deuren en ramen, waar iedereen welkom is, waar de 
Geest naar binnen kan waaien, maar vooral ook van waaruit we steeds 
weer naar buiten moeten en mogen gaan. Zelf schrijft Huub Oosterhuis 
over die titel: ‘Een huis waar alles 
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woont’ is een metafoor voor gemeenschap, zinsverband en zin van 
het leven; voor alles wat het tegendeel is van leegte, onland, 
ongein en onzin. Beeldspraak voor alles waar ik ooit op hoopte en 
aan mee wilde doen en nog steeds bij wil horen.  
Ik zou graag een keten van huizen willen zien ontstaan waar ook 
ongewone, onmogelijke mensen kunnen wonen; samen met gewone, 
voor het snelle leven van deze eeuw iets beter toegeruste mensen. 
Een netwerk van huizen waar het grote verhaal steeds weer wordt 
gelezen, gespeld, gezongen, ondervraagd, uitgelegd, betwijfeld, 
aangevochten, bepleit en weer gezongen of het leven ervan af 
hangt.’ 
 
Als Zendingskerk zijn we bezig met onze toekomst. We kijken 
vooruit en zoeken samen naar manieren om gemeenschap te blijven 
en kerk te zijn. Iik hoop van harte dat we op onze manier zullen 
passen in zo’n keten van huizen waar Oosterhuis het over heeft. Een 
plek waar we thuis komen bij onszelf en bij God, waar we gedragen 
worden door onze dromen, met onze voeten op aarde en onze 
harten gericht op de wereld en de mensen om ons heen.  
Om dat te kunnen zijn, hebben we woorden nodig die ons optillen, 
bij de les houden en ons hart raken. Woorden van mensen als 
Huub Oosterhuis. Dat zijn werk ons blijvend tot zegen mag zijn! 
 
ds. Kim de Berg 
 
Bij de diensten 
 
Liturgisch gezien bewegen we ons vanuit de Paastijd, die eindigt met 
Pinksteren (de 50e dag van Pasen) naar de ‘grote groene periode’ van 
het kerkelijk jaar. De kleur groen staat voor verwachting en hoop.  
Die twee aspecten zijn gegrond in het Paasevangelie van liefde die 
sterker is dan de dood. En in het vertrouwen van God dat wij 
mensen die boodschap verder kunnen dragen, de wereld in. Een 
wereld waar wij tegelijkertijd natuurlijk voluit deel van zijn. 
 
Vanuit het oecumenisch leesrooster worden ons daarbij de komende 
tijd de volgende teksten aangereikt om mee bezig te gaan:  
Op 14 mei horen we uit het Johannes -evangelie (16:16-24) hoe 
Jezus zijn leerlingen voorhoudt “Over een korte tijd zien jullie mij 
niet meer, maar kort daarna zien jullie mij terug.” Deze woorden zijn 
gelezen als een vooruitwijzing naar Hemelvaart waar we op 
donderdag 18 mei bij stil staan. In Lucas 24 wordt over de 
hemelvaart verteld, we lezen daar hoe Jezus de leerlingen al 
zegenend verlaat. Wij mogen dus als gezegende mensen zijn 
boodschap van liefde, gerechtigheid en barmhartigheid proberen 
vorm te geven in ons bestaan.  
Zondag 21 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in, draagt 
de naam Wezenzondag. Op het leesrooster staat dan onder andere een 
gedeelte uit 1 Petrus 4, dat de vraag oproept hoe we wel 
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“in de wereld, maar niet van de wereld” kunnen zijn. 
Een week later vieren we Pinksteren. In de ochtend in oecumenische 
setting op het Weitje, in de middag met een Vesper in onze eigen 
kerk. Prachtige liederen staan er in ons liedboek bij dit feest. 
Bijvoorbeeld het biddende lied 695: ‘Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, die mijn ogen opent voor wie nu naast 
mij staan.’  
4 juni is het feest van Trinitatis, het mysterie van de drie-eenheid. In 
het slot van het evangelie naar Matteüs (hoofdstuk 28) wordt op die 
manier over de Eeuwige gesproken en klinken de troost gevende 
woorden: ‘Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’  
Op 11 juni gaan we die eerder genoemde ‘groene tijd’ in. Met een 
gedeelte uit Matteüs waarin ons wordt verteld hoe Jezus zich 
telkens weer verbonden heeft met die mensen die hem het meest 
nodig hebben en hoe hij met hen nieuwe wegen inslaat. 
 
Ik wens ons zingevende diensten toe. De namen van de voorgangers op 
de verschillende zondag vindt u verderop in Contact. 
 
ds. Kim de Berg 
 
Met de Zendingskerk naar het museum: Exodus in Maarssen 
 
In Maarssen is momenteel een grote groepstentoonstelling te zien 
onder de titel: EXODUS. Het betreft een samenwerking tussen 
Buitenplaats Doornburgh en het Bijbels Museum. Er wordt werk 
tentoongesteld van 28 kunstenaars die elk hun eigen invulling 
geven aan het tweede bijbelboek. En die is heel divers. 
In dagblad Trouw werd de expositie zeer positief beschreven. Zo 
schrijft de recensent: “Lopend door de serene kloostergangen valt 
direct op hoe divers de tentoonstelling is. Sculptuur en video, 
textielkunstwerken en olieverfschilderijen, alles komt voorbij. Ook de 
deelnemende kunstenaars, allemaal wonend of werkend in Nederland, 
bestrijken een breed palet: van beginnend, zoals de pas aan de 
Design Academy afgestudeerde Szu-Han Lin, tot meer gevestigde 
namen als schilder Sam Drukker (1957) . Thema’s als migratie, 
vluchten en ontheemding, even tijdloos als actueel, komen veelvuldig 
voorbij. En dan zijn er ook kunstenaars die niet ingaan op sociale 
thema’s en het bijbelboek nog vrijer interpreteren. Als een verhaal 
over een innerlijke reis bijvoorbeeld.” 
 
Het maakte mij nieuwsgierig naar de expositie. Ik zou het leuk 
vinden met een groep belangstellenden vanuit onze gemeente naar 
het museum gaan, de werken te bekijken en er wat over door te 
praten. Mijn voorstel is op zaterdag 1 juli begin van de middag met 
elkaar naar Maarssen af te reizen. Het museum is goed te bereiken 
met het openbaar vervoer. De kosten voor de tentoonstelling zijn 15 
euro pp (met museumjaarkaart 10 euro). 
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Ik hoor graag of er belangstelling is. Opgeven kan bij mij: 
predikant@zendingskerk.nl  
Liefst voor half juni, dan kan ik inschatten of er genoeg interesse 
is om deze excursie te organiseren! 
 

 
VAN DE SCRIBA 
 
Vanuit de kerkenraad 
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt pas na het sluiten 
van de kopij voor dit nummer van Contact gehouden. Daarom kan er 
op dit moment geen nieuws vanuit de kerkenraad geboden worden. 
 
Activiteit Hemelvaartsdag 
In het vorige nummer van Contact nodigde onze voorzitter Dini van 
Bruxvoort u al namens de kerkenraad uit om deel te nemen aan een 
korte gezamenlijke fietstocht op Hemelvaartsdag 18 mei. We starten 
de dag om half elf met een liturgisch moment in de kerkzaal. Meldt u 
zich vóór 11 mei a.s. nog even aan als u mee wilt fietsen? Dat kan via 
de e -mail voorzitter@zendingskerk.nl of anders via een telefoontje 
naar ondergetekende. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Tegelijk met deze uitgave van Contact hebt u een boekje ontvangen 
met de uitnodiging en de stukken voor de Algemene 
Ledenvergadering van de Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
op 15 mei a.s. om 19.30 uur in ons kerkgebouw. U wordt hiervoor 
van harte uitgenodigd .  
Ook als vriend van de Zendingskerkgemeente bent u van harte 
welkom. U hebt als vriend echter geen stemrecht. . 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Reijners; e-mail: scriba@zendingskerk.nl 
 
VORMING EN TOERUSTING 
 
De kerkenraad heeft het voornemen om bijeenkomsten te organiseren 
voor vorming en toerusting. Graag vernemen wij van u welke 
onderwerpen u zou willen uitdiepen tijdens deze bijeenkomsten. De 
bijeenkomsten zullen geleid worden door onze predikant Kim de Berg. Bij 
specifieke onderwerpen kunnen wij gastsprekers uitnodigen. 
De  kerkenraad  hoopt  van  harte  dat  u  dit  initiatief  verwelkomt  en 
verzoekt u om uw wensen door te geven via het volgende emailadres: 
voorzitter@zendingskerk.nl,  
Dini van Bruxvoort 
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In memoriam 
Willemina Zwaan- Nieuwenhuizen 
 
Op vrijdagmorgen 31 maart overleed op 89-
jarige leeftijd Mineke Zwaan. 
Zij was de echtgenote van Laurens 
Zwaan, oud-predikant van de 
Zendingskerk, die in 2020 overleed.  
Ruim 60 jaar waren zij getrouwd, trokken zij 
met elkaar op en waren zij elkaars reisgenoot; 
door de landen en door de tijd! Een reis die in 
Londen begint en hen, samen  
met hun vier kinderen, over de hele wereld voert en tenslotte eindigt 
in Ermelo.  
Het overlijden van haar man geeft haar veel verdriet. Zij mist hem 
en de niet-aflatende zorg die hij voor haar had. Maar ze moet 
verder en ze gaat verder. Ze is blij met haar huis in de Rozenlaan 
en geniet van haar vaste-plekje- bij het-raam! Ze geniet van haar 
tuin, de vogels, het zonlicht en de bloemen.  
Dankbaar voor alle hulp die haar omringt maar vooral voor de 
liefde, zorg en nabijheid van haar kinderen en kleinkinderen!  
We kunnen slechts haar eenzaamheid vermoeden, wanneer blijkt dat 
alle hulp thuis niet meer toereikend is, zij haar vertrouwde omgeving 
moet verlaten en haar weg voorgoed naar het Willem Holtrop 
Hospice leidt. Maar ze aanvaardt …  
Op woensdag 4 april hebben wij haar vanuit de zo vertrouwde 
Zendingskerk op de begraafplaats achter de kerk neergelegd in haar 
graf bij Laurens.  
In de eraan voorafgaande dankdienst hebben wij de liederen 
gezongen die zij zelf voor haar afscheid gekozen had. 
We hebben geluisterd naar de woorden van haar kinderen en 
kleinkinderen. En we hebben Psalm 121 gelezen, een psalm die 
bij haar past.  
Een pelgrimslied, een lied voor onderweg. Een psalm voor haar 
die een leven lang onderweg is geweest! 
Het is het oude lied van Israël dat zingt van vergezichten, van hoop 
en vertrouwen, van geloof en twijfel, van zoeken en vinden. Een 
lied dat eindigt met woorden van troost die ook nu Mineke Zwaan 
vergezellen:  
Ga nu maar slapen want de Heer is je wachter 
Hij sluimert noch slaapt de wachter van Israël  
Haar lange levensweg is ten einde. 
Haar pelgrimstocht voltooid 
Haar missie volbracht! 
 
Drs. Netty Eerdmans-Wolleswinkel 
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Een eetgroep starten? 
 
2016 was het startjaar van een eetgroep binnen de Zendingskerk. 
Sommige alleenstaande leden die de zondagen soms saai vonden 
hadden al een tijdje het idee iets te gaan organiseren op de 
zondagen. Johan en Merilyn Kriek pakten samen met Dory en Dries 
Vredenberg het idee op, benaderden mensen en zo ontstond een 
eetgroep, van ongeveer 10-12 personen, die regelmatig bijeenkomen 
aan het eind van de zondagmiddag om samen een vorkje te prikken 
in een restaurant.  
Een tweede groep startte in 2019 maar corona gooide binnen een 
jaar roet in het eten en wat leden hielden er mee op. De andere 
leden van de groep hebben de eetgroep vorig jaar nieuw leven 
ingeblazen en eten nu elke zes weken gezamenlijk op zondagavond.  
Wellicht op een idee gebracht om ook iets dergelijks te gaan 
organiseren? Goed voor de gemeenschapszin, de lange zondag wordt 
gebroken en het is ook nog heel gezellig! 
Dus kijk eens om  u heen, ga  eens polsen bij deze of gene, ook 
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anderen buiten de Zendingskerk kunnen meedoen natuurlijk. 
En maak een keuze: bijvoorbeeld bij iemand thuis, zelf koken of 
maaltijden laten bezorgen, samen naar een restaurant.  
We kunnen het u zeer aanbevelen. Heeft u vragen? Laat het ons 
weten. 
De contactgegevens staan bij de wijkindeling. 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 
Johan Kriek en Arda Mulder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Aankondigingen/ Mededelingen 
 
Opruiming 
 
U heeft natuurlijk wel gezien hoe schoon de ramen in de kerk zijn. Dat 
stimuleerde om de kasten in de kelder eens onder handen te nemen. Dit 
leverde heel wat (oude en verouderde) boeken op. Maar misschien is er 
iemand die er in geïnteresseerd is. Daarom willen we deze 
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boeken op de zijtafel in de consistorie leggen op zondag 14 mei en 
maandag 15 mei. U kunt dan uw slag slaan voor of na de 
kerkdienst c.q. de ALV. Daarna gaan de overgebleven boeken naar 
het oud papier. 
Uiteraard is alles gratis mee te nemen. 
 
KERKCAFÉ in de Zendingskerk 
 
Op Hemelvaartsdag 18 mei is er geen kerkcafé. 
 
Er is dan een liturgische bijeenkomst in de kerk met aansluitend een 
fietstocht. 
 
Iedereen is weer welkom op donderdag 15 juni tussen 10 en 12 uur, 
in de consistorie, om elkaar te ontmoeten.  
Luuk Buddingh’ zal dan als intermezzo een inleiding houden met 
de titel ‘Zonder trommels en trompetten’ 
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar!  
Elke 3e donderdag van de maand, dus ook op 20 juli. 
 
Namens de Taakgroep Pastoraat, 
Dory Vredenberg en Johan Kriek  

 

Complottheorieën en strijkijzers…….. 
 
Wat hebben deze onderwerpen gemeen? 
Zo op het oog niets. Wat zij gemeen 
hebben zijn gezellige ochtenden in de 
consistoriekamer van de Zendingskerk, 
tijdens de laatste twee ontmoetingen  
in het Kerkcafé. Op 16 maart hield 
Gerard Reijners een inleiding over 
het eerste onderwerp en hadden we 
met elkaar een boeiend gesprek daarover. 
Op 20 april had Henriëtte Zwaan een deel van haar collectie oude 
strijkijzers bij zich. Zij vertelde over de geschiedenis daarvan, 
eveneens heel interessant. Maar ook zonder onderwerpen is het heel 
gezellig zo informeel bij elkaar te zijn en iets van gemeenschap te 
beleven. Ik heb het als heel warm ervaren om ook zo kerk te zijn. Een 
echte aanrader dus. Op de derde donderdagmorgen van iedere 
maand komen we zo even bij elkaar (behalve in mei op 
Hemelvaartsdag). Ik kijk er weer naar uit! Kom ook! 
 
Han Kok 
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Dank en groeten 
 
Kerkbloemen 
 
Elke zondag een bloemengroet, dat wordt zeer gewaardeerd. En het 
is mooi als een gemeentelid de bloemen weg wil brengen, een 
manier om betrokken te blijven bij elkaar.  
Omdat ik over alle adressen beschik kunt u altijd even contact met 
mij opnemen als u iemand een kaartje wilt sturen. Daarnaast 
hebben de ambtsdrager van dienst en degene die de mededelingen 
doet tijdens de kerkdienst het adres van het gemeentelid dat de 
bloemen ontvangt ook bij de hand. 
 
Zondag 19 maart gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie 
naar de heer Lussenburg, hij werd 85 jaar. 
 
Op 26 maart was er een bos bloemen bestemd voor Jur Hensen, die 
90 jaar werd en tevens al 50 jaar lid van de Zendingskerk is. Er was 
ook een bos bloemen bestemd voor Willy Lumkes vanwege corona 
en een ziekenhuisopname omdat er problemen waren met het hart. 
 
Zondag 2 april kreeg Hermy Licher de bloemen. Zij had haar heup 
gebroken en werd geopereerd.  
 
Op 9 april, Pasen, legden we bloemen op de graven achter de kerk. 
De heer Bergsma werd 80 jaar. Hij kreeg de bloemen op 16 april 
met een hartelijke felicitatie. 
 
Als teken van medeleven in deze tijd van gemis en verwerking na 
het overlijden van Elly een half jaar geleden, kreeg Hans Grondsma 
op 23 april de bloemen.  
 
Zondag 30 april kreeg mevrouw Schreurs-Kaemink de bloemen met 
de felicitaties. Zij werd 85 jaar. 

 
Met een hartelijke groet, 
Arda Mulder 
Mijn gegevens kunt u vinden bij de wijkindeling 
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KERK EN ISRAËL 
 
BEVRIJDING 
 
Heerlijk was het om de bevrijding te vieren met vlaggen en met 
een bevrijdingsconcert.  
Verdreven is de tirannie waaronder geleden is. Mensen zijn niet 
bedoeld om onder tirannie te leven, mensen zijn bedoeld om vrij te 
zijn. “De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt,” zingen 
we in het Wilhelmus.  
Bevrijding is een oud begrip, we lezen het al in de Bijbel. Israël kreeg 
te horen: Ik ben de God die jullie bevrijd heeft. Daarna volgt 
onderricht in de Tien Woorden over hoe mensen kunnen leven om 
vrij te blijven. Het is een waardevol advies met betrekking tot wat 
raadzaam is te doen en wat raadzaam is niet te doen. Want voordat 
we het weten ervaren we opnieuw onvrijheid, die van buitenaf komt 
of… en dat kan ook gebeuren, van binnenuit.  
Mozes moet namens God tot de onderdrukkende farao zeggen: “Laat 
Mijn volk gaan opdat zij mij dienen.” Dat laatste wordt wel eens 
vergeten. Vrijheid is niet zomaar alles doen wat in je opkomt. 
Voordat je het weet verkeer je dan weer in onvrijheid. 
God dienen betekent stapje voor stapje, met vallen en opstaan 
op weg gaan naar een leven zoals door God bedoeld. 
 
Licht, kind in mij,  kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. (woorden van  Huub Oosterhuis) 
 
Louise Katus 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Collectes 
In maart is voor collectes totaal € 1.923,14 ontvangen, waarvan 
€ 905 op de bankrekeningen en 
€ 1.018,14 in erediensten. De opbrengst voor de specifieke 
zondagse collecten is € 858,44, voor de diaconale maandcollecte € 
853,65 en voor het collecteblok € 211,05. 
 
In april is voor collectes totaal € 2.776,99 ontvangen. In erediensten 
is € 1.674,99 ontvangen en op de bankrekeningen € 1.102 waarvan 
€ 436 voor het meerjarenproject Ghana. De opbrengst voor de 
specifieke zondagse collecten is € 1.215,43, voor de diaconale 
maandcollecte € 920,26 en voor het collecteblok € 205,30 
 
Contributie 
Indien u een machtiging heeft gegeven wordt de contributie in mei 
geïncasseerd. Indien geen machtiging is verstrekt dan gaarne attentie 
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voor het zelf overmaken van de verplichte contributie van € 40 
per jaar. 
 
AED (Automatische externe defibrillator ) cursus 
In de consistorie van de Zendingskerk bevindt zich een AED. Deze is 
bevestigd tegen de muur in de hoek naast de kasten. Gebruik van 
het apparaat kan van levensbelang zijn bij een hartstilstand.  
Het apparaat geeft een gesproken instructie aan de hulpverlener. 
Toch zal menigeen aarzeling voelen om er gebruik van `te maken. 
Daarom wordt er speciaal voor Zendingskerkers een instructie 
middag of - avond georganiseerd. De datum wordt in overleg met 
de deelnemers bepaald. 
Graag vóór eind mei aanmelden voor deelname bij ondergetekende. 
 
Ton Hardeman 
 
Van de diakenen 
 
Nacht van de Vluchteling 2023: nieuws van 
Team Zendingskerk Ermelo 
Diaconale maandcollecte mei 
 
In de nacht van 17/18 juni lopen we met een team van de 
Zendingskerk weer mee in de Nacht van de Vluchteling. 
We trainen al regelmatig voor deze 40 km route van Amersfoort naar 
Utrecht. We willen ons steentje bijdragen voor vluchtelingen 
wereldwijd en we dragen Stichting Vluchteling daarbij een warm hart 
toe. Daarom vragen we u om ons te sponsoren. 
 
Wat doet de Stichting Vluchteling? 
 
HULP BIJ ACUTE NOOD 
Stichting Vluchteling richt zich op het bieden van noodhulp in 
crises waar ook ter wereld.  
“We bieden tijdelijke en levensreddende hulp, vlak na bijvoorbeeld een 
ramp of geweldsconflict. Vaak moeten we razendsnel in actie komen. 
We voorzien mensen op de vlucht van zaken zoals onderdak, medische 
zorg, voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen.”  
In 2023 zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen vluchtelingen, dus 
is er meer geld nodig dan ooit tevoren!”  
Concreet gaat het geld naar Syrië en Turkije, Ethiopië, Myanmar 
en Burkina Faso.  
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Hoe werkt het sponsoren? 
 
Sponsoren kan via onderstaande link: https://amersfoort-
utrecht.nachtvandevluchteling.nl/teams/ zendingskerk-
ermelo/donate  
Of via het rekeningnummer van de oecumenische vereniging de 
Zendingskerk o.v.v. Nacht van de Vluchteling. 
Mocht je mee willen lopen met het team Zendingskerk Ermelo  
of een keer willen meetrainen, van harte welkom! Bel gerust met 
Albert Grit, Greet van der Lans, Jan Simon Bakker, Jannet van 
Drie, Leonard Osté of Wilma de Vries  
We zijn heel blij dat de diaconale 
maandcollectes in mei ook 
bestemd zijn voor sponsoring van 
het team Zendingskerk Ermelo. 
Dus ook als u 40 km lopen te ver 
vindt, maar vluchtelingen een 
warm hart toedraagt, kunt u hulp 
bieden door uw gift te geven!  
Namens de taakgroep diaconie, 

Wilma de Vries 
 
 
 
 
 
Diaconale maandcollecte juni en de 1e zondag van juli 
voor Zambia - 
Maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen 
onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s 
voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als 
die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind 
dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen 
zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen 
(voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd 
om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze 
werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen 
iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.  
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze 
kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te 
begeleiden en praktisch te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd 
zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn 
hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
 
Lees meer op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ 
maatjes-voor-gezinnen-zonder-ouders/ 
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U kunt uw gift in de collectezak doen of overmaken op het 
bankrekeningnummer van de Diaconie Zendingskerk NL 71 INGB 
0006 9283 25. Dit kan ook rechtstreeks naar NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zambia. 
Hartelijk dank voor uw gift!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienst en lunch zondag 23 april in het kader van het 
meerjarig project Ghana 
 
We mochten op deze zondag in de dienst extra aandacht vragen voor 
en besteden aan het meerjarig project Ghana van de diaconie 
Zendingskerk. Het thema van de dienst was ‘over een andere boeg’. 
Kim de Berg hield een prachtige diaconale preek, met als lezing de 
verschijning van Jezus aan de (vissende) discipelen aan het Meer van 
Tiberias en een gedicht van de Ghanese dichter Kwesi. Tijdens de 
dienst was er Ghanese muziek en zang door en onder begeleiding van 
Arie Kraaijenveld. Uiteraard was de eerste collecte, zoals een aantal 
keren dit jaar, bestemd voor de opvang en scholing van straatmeisjes 
in Accra. Na het ‘koffie drinken’ kregen we een presentatie over 
Ghana door Maria Kraaijenveld en nog een korte uitleg door Wilma de 
Vries en Jaantje Vink over ons project ‘Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes in Ghana’. Na de presentatie kon men aanschuiven 
voor de lunch met speciale pindasoep van de hand van Arie, met 
brood en de door Ferdi Ankersmit vervaardigde wraps en met wijn en 
vruchtensap uit de Wereldwinkel. Zoals ieder jaar vóór de 
coronapandemie was het weer een gezellig en informatief samenzijn. 
 
Allemaal bedankt voor de bijdrage en deelname aan de lunch en 
de financiële steun voor het project. Wij hopen in de loop van het 
jaar nog meer aandacht aan dit project te besteden. 
 
Namens de Taakgroep Diaconie, Joke van den Berg 
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Heerlijk Minimaliseren! 
 

Minder spullen = beter voor de aarde 
 
 
Duurzamer leven is de grote uitdaging van onze tijd. Maar hoe pak je dat aan? 
In een interactieve presentatie geeft Groene inspirator Gera van den Berg 
(1975) tips en advies over minimaliseren.  
In 2017 verscheen het boek Op Orde! Minimaliseren in het gezin (uitgeverij 
Het Boekencentrum). Onder de vlag van Heerlijk Minimaliseren! is Gera sinds 
het najaar van 2021 zelfstandig aan de slag als adviseur, groene inspirator en 
vermindercoach. Regelmatig houdt zij lezingen en geeft ze interviews over 
duurzaam leven, beter organiseren, ontspullen, consuminderen en afval 
besparen.  
Gera wil anderen graag enthousiasmeren om duurzamer te leven. Dat 
betekent: beter zorgen voor de aarde en eerlijker omgaan met de dilemma’s 
van deze tijd.  
De Groene Kerken in Ermelo hebben Gera uitgenodigd om een 
inspirerend avondvullend programma te verzorgen! 
 
Wanneer: woensdagavond 17 mei 2023 
Waar: Immanuelkerk, Stationsstraat 137, Ermelo 
Hoe laat: inloop vanaf 19.45, start 20.00. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
De toegang is vrij. Wel graag even opgeven zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen.  
Frits Kappers   

Nog meer over Gera 
 
Gera woont in het dorp Hierden bij Harderwijk en is een van de bekendste 
minimalisten van Nederland. Zij is moeder van vijf kinderen en getrouwd met 
Marco. Zo’n 22 jaar werkte zij als leerkracht op een basisschool. Sinds 2015 
houdt zij een populaire website bij over minimaliseren en is ze actief op de 
socials (Heerlijk Minimaliseren), waarop ze vaak praktische tips deelt met haar 
volgers. Gera ontwikkelde de Op Orde!-methode die helpt bij het ontspullen 
en consuminderen en zo duurzamer te leven. Een meer minimalistische 
levensstijl is heerlijk en tegelijk een eerlijker manier van leven. 
Zie haar website: www.heerlijkminimaliseren.nl  
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Diversen 
 
Nieuws van de Stichting de Zendingskerk 
 
Op woensdag 8 maart jongstleden. heeft het bestuur van de Stichting 
de Zendingskerk zijn reguliere halfjaarlijkse vergadering gehouden. 
Een deel van het besprokene heeft u door de scriba al via de mail 
bereikt; hierbij een kort verslag. 
 
Het kerkhof 
Het groot onderhoud dat deze winter op het kerkhof heeft 
plaatsgevonden is afgerond. Het opschot is verwijderd, paden ‘zijn 
schoongemaakt. Met name de binnenste cirkel met o.a. het graf van 
ds. Witteveen is onderhanden genomen, waardoor we weer ruimte 
zien tijdens de afsluiting van de Paasdienst op het kerkhof. De Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten heeft hier de grafstenen van de 
gebroeders Mooij laten renoveren. Het oude houten toegangshek is 
vervangen door een nieuw metalen hek. Het grote hek voor auto’s is 
op slot en kan alleen geopend worden door de beheerder, de 
hoveniers, de grafdelvers en de steenhouwers. De voetgangerspoort 
daarnaast is van 20.00 uur tot 8.00 uur op slot en is vanaf 8.00 uur 
's -morgens automatisch van het slot af.  
We hebben hiervoor gekozen om ongewenst bezoek op 
het kerkhofterrein terug te dringen. 
Daarom is ook besloten om de 2 bankjes langs het pad naar het 
kerkhof te verplaatsen naar plekken aan de rand van het kerkhof, 
zodat bezoekers niet meer geconfronteerd worden met mensen die 
vinden dat dit de plek is waar ze bijvoorbeeld hun biertje kunnen 
drinken. 
Bij de ingang van het kerkhof is een nieuw informatiebord geplaatst. 
Indien men informatie wil over het grafnummer van iemand die op het 
kerkhof begraven ligt, kan deze verkregen worden via Everhard van 
Otterloo of Fred van Bruxvoort 
 
Gedenkplaats voor hen die niet op het kerkhof begraven zijn 
Het Zendingskerkhof is in principe bestemd als laatste rustplaats voor 
leden van de Zendingskerk. Maar dat wil niet zeggen dat alle leden 
van de Zendingskerk hier ook begraven zijn of begraven zullen 
worden. Om verschillende redenen kan het zijn dat zij elders hun 
laatste rustplaats hebben gekregen. In het bestuur is de gedachte 
naar voren gekomen om een plaats te creëren waar we hen die niet 
rusten op het Zendingskerkhof kunnen gedenken Met het oog daarop 
is besloten om een gedenksteen te plaatsen bij de gingkoboom die een 
aantal jaren geleden links op het kerkhof is geplant, midden in vak 15. 
Zo hebben we op eerste Paasdag een plaats waar we met bloemen 
tevens hen kunnen gedenken die niet op het Zendingskerkhof rusten. 
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Het kerkgebouw 
Het afgelopen jaar is er vrij veel werk verzet. De consistorie en de 
kelderruimte zijn voorzien van dubbelglas, er is schilderwerk gedaan 
en de firma Wimmenhoven heeft groot onderhoud gepleegd aan het 
orgel. Dit laatste tot tevredenheid van onze organisten en naar 
begrepen heb, ook van de deskundige luisteraars. In de laatste week 
van maart is er een grote klus door de firma Foppen uitgevoerd, 
namelijk het binnen en buiten schoonmaken van de ramen van de 
kerkzaal. Daarnaast is het plafond van de kerkzaal gereinigd en zijn 
de dakgoten schoongemaakt.  
Legaat Gerard Emons 
De heer Zuidam, executeur-testamentair van Gerard Emons, verraste 
ons met de mededeling dat Gerard had aangegeven dat na zijn 
overlijden de opbrengst uit de verkoop van zijn piano moest worden 
geschonken aan de stichting de Zendingskerk. In overleg met de 
familie Zuidam hebben we besloten dit legaat te bestemmen voor de 
uitgave van een boekje over de historie van de Zendingskerk van de 
hand van Luuk Buddingh’. In het boek zal dit legaat met een korte 
levensbeschrijving van Gerard vermeld worden. Wij hopen dat het 
boekje in de tweede helft van dit jaar verkrijgbaar zal zijn.  
De financiële jaarrekening 
Tot slot werd ook de jaarrekening 2022 besproken. Ondanks de 
gestegen uitgaven was 2022 een jaar dat met een positief saldo van 
ruim € 16.000,- kon worden afgesloten. De Stichting beschikt over 
een ruim vermogen en is daardoor goed in staat om de 
instandhouding van kerk en kerkhof voor lange tijd zeker te stellen. 
Op de website van de Zendingskerk zal binnenkort het jaarverslag 
geplaatst worden.  
Grafrechten 
De grafrechten van het kerkhof gelden voor onbepaalde tijd. Dit 
betekent dat er op ons kerkhof nog nooit een graf geruimd is. Het 
oudste graf, nr. 305, is van 1871.Hierin ligt Adriaan de Booij 
begraven, een 14-jarige bewoner van het Huis van Barmhartigheid.  
In het Reglement van het Zendingskerkhof staan alle relevante zaken 
rond begraven en onderhoud van het kerkhof beschreven. U kunt dit 
bij Everhard van Otterloo of Fred van Bruxvoort aanvragen. 
Uitsluitend leden van de Zendingskerkgemeente kunnen na vijf jaar 
lidmaatschap van de vereniging een grafrecht kopen van het 
Zendingskerkhof. In bijzondere gevallen kan het bestuur van de 
Stichting van de regel van het lidmaatschap van de vereniging 
afwijken, met name als er sprake is van een bijzondere band met de 
Zendingskerkgemeente, bijvoorbeeld op historische gronden.  
De prijs van een grafrecht (een graf voor twee personen) is gekoppeld 
aan de prijs van een grafrecht op de gemeentelijke begraafplaats 
Koningsvaren. Voor onze leden geldt deze prijs (thans € 9.125,-) 
minus 35%. 
 
Fred van Bruxvoort, penningmeester 
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Boekbespreking De heilige natuur van Karen Armstrong – 
verslag 1 
 
We hebben als leesgroep vanaf september tot april de tijd genomen 
om de inhoud van het bovengenoemde boek te bespreken. Ieders 
inbreng daarin is waardevol geweest. De open en persoonlijke 
benadering en het beschouwen van de inhoud heeft geleid tot 
vertrouwelijke en inspirerende gesprekken. 
De subtitel van het boek is: Hoe wij de relatie met onze natuurlijke  
omgeving kunnen herstellen. Met andere woorden: hoe kunnen we 
anders denken over de natuur en iets terugvinden van de verering 
van de natuur die mensen duizenden jaren zorgvuldig hebben 
gecultiveerd? In haar inleiding neemt Armstrong ons mee naar het 
tijdperk tussen 900 en 200 voor Chr., toen in vier regio’s de grote 
religieuze en filosofische tradities ontstonden die de mensheid 
sindsdien hebben gevoed. Allemaal hadden ze een vergelijkbaar 
besef van de relatie van de mensheid met de natuurlijke wereld. Die 
inzichten kunnen wij in ons leven integreren en zo een verandering 
teweegbrengen. De vervreemding van de natuur dringt steeds dieper 
door in ons leven zonder dat we ons ervan bewust zijn. In plaats van 
contemplatief aan een rivier te zitten of vol ontzag naar een 
bergketen te staren, nemen we obsessief de ene na de andere foto 
van het uitzicht. In plaats van het landschap een intieme plaats te 
geven in onze geest en ons hart, nemen we afstand van de natuur, 
die langzamerhand een gesimuleerde werkelijkheid wordt.  
Het eerste hoofdstuk begint met mythos en logos. Mythos wordt 
gebruikt voor alles wat tijdloos is, het ging over de betekenis van 
dingen, kijkt terug naar de oorsprong van het leven en naar binnen, 
naar het diepste niveau van de menselijke ervaring, want mensen 
zoeken betekenis. Armstrong noemt het de oervorm van psychologie. 
Logos houdt verband met objectieve feiten, kijkt vooruit, maar geeft 
geen verklaring voor de betekenis van het leven. Vanaf de achttiende 
eeuw kreeg de logos de overhand en beschouwde de mens de mythe 
als nutteloos en achterhaald. In de tien hoofdstukken worden de 
uitgangspunten uit de religies en filosofieën van o.a. Confucionisten, 
Taoïsten, Hindoes, Boeddhisten, Grieken, Joden, Christenen, Soefi’s 
en Islam besproken en de betekenis daarvan voor onze huidige tijd. 
Het verlies van die waardevolle inzichten heeft geleid tot het 
verwaarlozen van onze omgeving en medemensen. Als afsluiting van 
ieder hoofdstuk volgt ’De weg voorwaarts’, waarin de inzichten 
worden omgezet naar de tijd waarin wij nu leven. Kritische noot is dat 
er in het boek geen aandacht is besteed aan de Afrikaanse en 
Indiaanse religies, die ook rijk zijn aan inzichten over het omgaan 
met medemensen en de natuur.  
Wat de gevolgen zijn voor de natuur en de mens en welke 
verantwoordelijkheid wij daar in hebben komt in verslag 2 aan 
de orde. 
 
Namens de leesgroep, Albert Grit, Kim de Berg, Jolien, Pé 
Zijdsma, Christa Kappers en Joke van den Berg 
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Boekbespreking verslag - De heilige natuur door 
Karen Armstrong- 2 
 
Karen Amstrong doet in haar boek een diepgaande verkenning naar 
de spirituele kracht van de natuur en houdt een hartstochtelijk 
pleidooi voor een nieuwe manier van denken en voelen over onze 
natuurlijke omgeving.  
De verkenning deed zij door het bestuderen en beschrijven van oude 
culturen, religies en filosofieën. Zij geeft ook aanwijzingen voor de 
voortzetting van oude idealen in een nieuwe tijd om te voorkomen 
dat de wereld aan de huidige manier van omgaan met elkaar en de 
natuur ten onder gaat. Uit het boek geven de volgende alinea’s aan 
hoe zij over deze tijd denkt en welke toekomst wij volgens haar 
zullen doorgeven. Zij schrijft:  
Klimaatverandering is niet langer een verontrustende mogelijkheid, 
ze is een angstwekkende realiteit geworden. Een grote ramp kan 
alleen worden afgewend als we onze manier van leven veranderen. 
Deze crisis is veroorzaakt door onze moderne manier van leven die 
ondanks aanzienlijke prestaties van fatale tekortkomingen getuigt. 
Als we vandaag de dag tot het inzicht zijn gekomen dat de inzet voor 
het behoud van de aarde een toewijding vereist aan alles en iedereen 
op aarde, dan is dit een inzicht dat teruggaat naar het vroegste begin 
van de mensheid. Tegenwoordig is die band tussen de natuur en de 
mensheid schrijnender geworden, gezien de schade die we aan ons 
milieu hebben toegebracht. We kunnen niet meer genieten van de 
natuur zonder te beseffen dat we voor de dringende taak staan haar 
te behoeden voor de vernietiging door de mens. Als we de natuur in 
ons leven toelaten, kan ze onze geest voeden en een vormende 
invloed worden. We moeten onze houding ten opzichte van de natuur 
veranderen en dat zal offers vergen. We kunnen niet langer met onze 
vroegere nonchalance vliegreizen maken, auto rijden of steenkool 
stoken. Als we een leefbare wereld willen, moeten we in onszelf een 
nieuwe eerbied voor de natuur opwekken. We kunnen onze planeet 
alleen redden als we een radicale verandering in geest en hart 
ondergaan. Deze ingrijpende verandering kan niet van de ene op de 
andere dag plaatsvinden, maar eist langdurige inspanning. Onze 
eigen offers creëren en een plaats in ons dagelijks leven geven 
betekent:  
Elke dag proberen het heilige te eren in elk natuurlijk object en elke 
persoon met wie we in contact komen.  
Elke dag kunnen we falen, maar elke keer kunnen we het 
proberen en opnieuw beginnen, wetende dat elke persoon die we 
ontmoeten een heilig mysterie is en dat elke plant of elk dier een 
eigen unieke waardigheid en schoonheid heeft en moet worden 
behandeld met vriendelijkheid en eerbied. 
Elke dag kunnen we gedurende korte tijd drie dingen overwegen: 
1. hoe weinig we weten, 
2. hoe vaak we tekortschieten in vriendelijkheid voor andere wezens, 
3. hoe beperkt onze verlangens en hunkeringen zijn, die zo vaak 
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beginnen en eindigen in onszelf. 
Toen Confucius werd gevraagd hoe zijn leer kon worden toegepast in 
het politieke leven, antwoordde hij: Leid het volk in zijn taken alsof 
je een grote liturgie voltrekt. Wat jij zelf niet wilt ondergaan, doe dat 
ook anderen niet aan. De Grote Leer eindigt met een oproep aan de 
individu: we kunnen het lot van de wereld niet eenvoudigweg in 
handen van onze politieke leiders laten; ieder van ons heeft 
verantwoordelijkheid.  
We stellen daarvoor allemaal onze prioriteiten en ieder kan binnen 
eigen mogelijke manier bijdragen aan het waarborgen van vrede en 
integriteit in de wereld, in onze directe gemeenschappen en 
ecosystemen, en internationaal, voordat het te laat is. Voor de 
pandemie was er in de hele wereld een golf van nieuwe bezorgdheid 
over het milieu. Maar terwijl we wanhopig proberen om na de 
lockdown terug te keren naar het normale leven, zijn we vast 
besloten om de verloren vrijheid te herwinnen en dromen we weer 
van vakanties in verre oorden. Kunnen we ons deze vrijheid 
veroorloven? Kunnen we bijvoorbeeld nog steeds met hetzelfde 
gemak in een vliegtuig stappen, terwijl we weten hoezeer het 
vliegverkeer de atmosfeer aantast? Dat zijn vragen waarover we op 
mondiaal niveau moeten nadenken, met onze buren in alle delen van 
de wereld, als we de planeet willen redden.  
Om iets te ontwaren van de heiligheid van de natuurlijke wereld is een 
mate van stilte en eenzaamheid nodig, die vaak moeilijk te vinden is. 
We nemen de geluiden van de natuur nauwelijks nog waar en ze zijn 
steeds verder verwijderd van onze geesten en harten. 
 
Wij delen in deze twee verslagen het pleidooi dat de schrijfster 
houdt graag met u, mede omdat wij het label hebben een Groene 
Kerk te zijn. Wij hebben in een open en vertrouwelijke sfeer en een 
rustig tempo met elkaar gesproken en het heeft ons verrijkt. 
 
Namens de leesgroep, Albert Grit, Kim de Berg, Jolien, Pé 
Zijdsma, Christa Kappers en Joke van den Berg 
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KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube. 
 
Ochtenddiensten beginnen om 10.00 uur. 
Het liturgisch moment op Hemelvaartsdag begint om 10.30u 
met aansluitend de mogelijkheid om deel te nemen aan de korte 
fietstocht, waarover elders in dit nummer. 
 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van 
de maand en 
beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 28 mei. 

 

14-mei ds. Sjoerd Zwaan Maaltijd van de Heer 
 

18-mei ds. Kim de Berg Hemelvaartsdag, liturgisch 
 

21-mei ds. Kim de Berg 
moment 

 

 
 

28-mei mw. Heleen Bakker Pinksteren 
 

04-jun ds. Wilken Veen Amsterdam 
 

11-jun ds. Kim de Berg Bevestiging ambtsdrager 
 

 

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen: 

 
14 mei De Hezenberg 
21 mei Ghana project: Nieuwe kansen voor straatmeisjes 

in Accra 
28 mei De Parasol 
4 juni Kerk in Actie: kansen voor jongeren in Bangladesh 
11 juni Solidaridad: Duurzame katoenteelt in Brazilië. 
18 juni Diaconie Hervormd Ermelo 
 
 

 

BIJZONDERE DATA 
15 mei 19:30u. Algemene Ledenvergadering 
18 mei 10.30u. Liturgisch moment Hemelvaartsdag, 
korte gezamenlijke fietstocht 

 
Het e.v. nummer van Contact verschijnt op vrijdag 16 juni. 
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 
5 juni binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
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