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Aanwinst 
Het is me gelukt om een kopie van de overlijdensakte van ds. H.W. Witteveen, die overleed 
op 9 mei 1884 in Ermelo, in het bezit van het archief te verkrijgen. 
 
Testament 
In de biografie van ds. A. de Groot over het leven van ds. Witteveen leest men dat deze kort 
voor zijn dood eigenhandig (maar wel met een notariële bekrachtiging) een testament 
opstelde voor ene mejuffrouw A. A. van Halteren, directrice van het Huis van 
Barmhartigheid, als de erfgename van zijn bezittingen (o.a. gebouwen) en schulden ten 
bedrage van ƒ 25.000,-- (pag. 147). Deze mevrouw bracht alles onder in een stichting “De 
Zendingsstichting: Huizen van Barmhartigheid te Ermelo”. Niet ieder was even enthousiast 
over het optreden van deze erfgename na Witteveens dood. Een kopie van deze 
documenten bevindt zich in ons archief. 
 
Kohnstamm 
Enkele keren in de afgelopen maanden heb ik contact gehad met een historicus van de VU 
die nagaat welke betekenis prof. dr. Ph. A. Kohnstamm, natuurkundige en (met name) 
pedagoog, voor Ermelo en vooral in en voor de Zendingskerk heeft gehad (overleden in 
Ermelo in 1951). Deze geleerde stamde uit een liberaal-joods milieu en was geboren in 
Duitsland. Een aantal scholen en straten in ons land (ja, ook in Ermelo!) draagt zijn naam. 
Deze historicus heeft een publicatie over deze eminente pedagoog in het vooruitzicht 
gesteld.  
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