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Tent of Nations

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie
Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening,
zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij
weigeren vijanden te zijn”.

Een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst
De familie Nassar is ervan overtuigd dat het
juiste antwoord op de situatie waarin zij
verkeren niet kan bestaan uit het reageren met
geweld, het in de slachtofferrol schieten of
weglopen van de situatie. Hun antwoord is hun
pijn, woede en frustratie om te vormen in een
constructieve kracht die leidt tot een betere
toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet
moeten wachten totdat er een politieke
oplossing is, maar nu zelf al actief moeten
werken op het grondvlak. Zij worden hierin
gemotiveerd door de Bijbeltekst “Laat u niet
overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede”. (Romeinen 12: 21)

“We Refuse to Be Enemies”

Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet dit door het
land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse jongeren te
helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis van het
land binnen hun cultuur en identiteit. Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip,

verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Het basismotto voor al het werk is “We Refuse
to Be Enemies”.

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van “Stichting Vrienden van Tent of
Nations Nederland” NL75Trio 0391 0822 21 of op de bankrekening van de Diaconie Zendingskerk
NL 71 INGB 0006 9283 25 o.v.v. collecte 6 oktober 2024.



