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Obadja had veel eerbied voor de Heer. In de tijd dat koningin Izebel
de profeten van de Heer had laten doden, had Obadja honderd van
die profeten gered. Hij had hen in twee grotten verstopt, vijftig
profeten in elke grot. Obadja had ervoor gezorgd dat ze genoeg te
eten en te drinken hadden.

Zoek de verschillen het zijn er 5!
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Achab zei tegen Obadja: (x
4 ] L™
‘Onze paarden en ezels hebben niet genoeg te eten.

nstol we monoob gaan ns|ix bij sllo bronnen ns

nansivin in het bnol.

2|A we daar 2pnp vinden, nsnnu we onze nsnsib in

navsl houden en nsvson we ze tsin te nsbob.’

Achab en Obadja verdeelden het land in tweeén.
Achab ging de ene kant op, Obadja de andere kant.

Kan jij de zinnen kloppend maken? Succes! En een fijne zondag!



Antwoord: Laten we daarom gaan kijken bij alle bronnen en rivieren in het land

Als we daar gras vinden, kunnen we onze dieren in leven houden en hoeven we ze niet te doden.



