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CONTACT,  maandblad van de Zendingskerk (PKN)  te Ermelo 
Contributie Vereniging € 40,00 per jaar, NL64 INGB 0000 833165  
 
Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341           . 
 
Website  www.zendingskerk.nl 
Webmaster Dhr.G.J. Coenraats, E-mail: webmaster@zendingskerk.nl 
Adres Zendingskerk      Harderwijkerweg 10, 3852 AD Ermelo.         tel. 561120 
Adres Kerkenraad  Wijkkerkenraad Zendingskerk 
        Postbus 248, 3850 AE Ermelo. 
Voorzitter                       Mevr. E. van Bruxvoort, E-mail: voorzitter@zendingskerk.nl 
Scriba                            Dhr. G.H. Reijners, E-mail: scriba@zendingskerk.nl    
                              werkzaam voor scribaat op ma.mo./do.mo./vr.mo 
Penningmeester Dhr. T. Hardeman, E-mail: penningmeester@zendingskerk.nl 
Predikant:        Ds. K. de Berg, E-mail: predikant@zendingskerk.nl                  
Ledenadministratie   M.A. Sants-Kottman,  
       E-mail: ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
Koster                            Mevr. C.I. Zunneberg, E-mail: koster@zendingskerk.nl 
Adres Contact Dhr. J.C. Sants, E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
Redactie Contact   Dhr. J.C. Sants                                                 
                            Dhr. A.D. de Vries     
Vormgever Contact       Mevr. H. van Otterloo                                   
Archief beheer               Ds. Sj.Zwaan,   E-mail: archief@zendingskerk.nl                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d )en andere betalingen aan 
de Zendingskerk c.q. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw 
of kerkhof graag op: NL90 ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester 
Stichting de Zendingskerk. 
 

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk 
o.v.v. “gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 
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MISSCHIEN 
 
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen, 
 
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken, 
 
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten, 
 
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren. 
 
Wat ik zeg is dit: 
wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal, 
naar wat ik voel en denk. 
 
Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd 
te geven. 
 
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen, maar als het 
kan slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt. 
 
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken en 
feestdagen verlichten. 
 

Marinus van den Berg 
Uit: Dagen die je niet vergeet 
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VAN DE PREDIKANT 
 
Waar ligt het paradijs? 
 

 
 
 
Op één van de prachtige imaginaire plattegronden in oude 
statenbijbels, staan de locatie en de indeling van de tuin van Eden 
aangegeven, zoals op bovenstaand plaatje te zien is. Alsof je er zo 
naartoe kunt gaan.  
 
Maar iedereen weet dat er helemaal geen kaart is van het Paradijs, al 
was het alleen al omdat dat er voor iedereen anders uitziet. Net zoals 
er ook geen spoorboekje is voor de reis naar de toekomst. Misschien 
is dat maar goed ook en is het mooier om het Paradijs onverwachts 
en voor even te ontdekken dan het kant-en-klaar aangereikt te 
krijgen. 
 
Zo ziet de dichter Ingmar Heytze het tenminste, zoals blijkt uit dit 
verrassende gedicht dat ik onlangs voor het eerst las: 
 
Het paradijs is geen grote tuin maar een riante, geluidloos 
rijdende auto die over Gods vele wegen suist. 
Af en toe stappen Adam en Eva uit om de benen te strekken. 
Ze genieten van het landschap dat veelvormig is en magnifiek. 
Overdag sturen ze zelf, ’s nachts rijdt de auto op de automatische 
piloot 
en slapen ze in hun stoelen. Ze zijn alleen op de weg. 
 
Een paar keer per dag lopen ze een stukje de bush in en maken ze 
een mooie parabel mee met een dier, maar ze gaan nooit ver 
van de snelweg en van de veilige Duitse auto 

https://regionaalarchiefalkmaar.files.wordpress.com/2015/11/paradijsdetail.jpg
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(God is een Duitser) waarin ze almaar verder rijden. 
 
Op een dag vraagt Eva zich hardop af: ‘Waar zou deze knop voor 
zijn?’ 
en dan zegt God, die al die tijd onzichtbaar op de achterbank 
heeft gezeten: ‘Die knop mag je beslist niet indrukken.’ 
 
Eva drukt op de knop en het ingebouwde navigatiescherm komt 
tot leven. Een neutrale vrouwenstem vertelt hoe lang ze nog 
onderweg 
zijn, waar ze naar op weg zijn en hoe ze moeten rijden. 
 
Adam vraagt: ‘Zijn we dáárnaar op weg?’ 
Eva vraagt: ‘En duurt dat nog zó lang?’ 
Adam zegt: ‘Zijn we werkelijk alleen maar dáárnaar op weg?’ 
Eva zegt: ‘En daarna dan?’ 
Adam zegt: ‘Willen we eigenlijk wel weten dat we…’ 
 
Maar het is te laat. Ogenschijnlijk is er niets veranderd. Ze kunnen 
nog steeds alle kanten op, maar nu is er een stem die waarschuwt, 
instructies geeft en voortdurend de weg naar het einde herberekent. 
 
Heytze schetst het afschrikwekkende beeld van een leven zonder 
verrassingen, zonder terug- en zijwegen, waarin ons voorgekauwd 
wordt wat we doen moeten en er geen beroep meer wordt gedaan op 
onze creativiteit en onze fantasie. Dat is meer 'paradise 
lost' (verloren paradijs). 
 
Ik geloof niet zo in een Paradijs als kant en klaar concept, maar wel 
in de mogelijkheden van ons mensen om, geïnspireerd en gedragen 
door de Schepper, overal stukjes tuin te doen opbloeien. En 
vervolgens te onderhouden. Il faut cultiver notre jardin, zoals Voltaire 
in zijn beroemde boek Candide schreef: een oproep aan mensen om 
onze tuin, onze wereld, zo te bewerken dat het een  
betere, veiliger en mooiere plek wordt voor iedereen.  
Daar hebben we juist onze creativiteit voor nodig en onze eigenheid, 
zodat er overal stukje paradijs ontstaan waar we door verrast 
worden; kleurrijk en divers als de schepping zelf. Een ware lusthof, 
in de breedste zin van het woord. 
 
Helaas moeten we constateren dat we als mensheid door ons doen en 
laten vaak eerder het omgekeerde teweeg hebben gebracht: barre 
grond, kaalslag, een verschroeide aarde en een wereld die soms meer 
op de hel dan op het paradijs lijkt. De bijbehorende beelden kunnen 
we dag aan dag voorbij zien komen op televisie, in de kranten, 
online. Dat kan erg wanhopig maken. Of onverschillig, als reactie op 
al die verschrikkingen waar we geen raad mee weten. 
 
Maar hoe begrijpelijk die reacties ook zijn, ik geloof dat we als 
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mensen geroepen zijn ons steeds te verzetten tegen die wanhoop en 
tegen de onverschilligheid. Wij leven als het goed is als gelovigen 
juist van de tegenovergestelde waarden: van hoop en betrokkenheid. 
Omdat we willen vasthouden aan het perspectief van een aarde, een 
wereld, die het paradijs in zich draagt. Niet als kant-en-klaar 
bouwwerk, maar als mogelijkheid die kan groeien onder onze 
zorgzame handen. 
 
Wanneer we die hoop opgeven, gaan we aan onze roeping voorbij. Ik 
denk aan een uitspraak van de joodse filosoof Franz Rosenzweig die 
beeldend zei dat aan iedere jood voor de rechterstoel van God de 
volgende vraag gesteld wordt: “Heb je op het heil gehoopt?” Voor 
christenen is dat naar mijn mening net zo’n essentiële vraag: 
“Hebben wij werkelijk op het heil gehoopt?” Hebben wij met heel ons 
hart en door onze daden de hoop op het heil, op het Koninkrijk van 
God - het hervonden paradijs, zou je kunnen zeggen -, levend 
gehouden?”  
De goede verstaander begrijpt dat hoop hier geen passief afwachten 
is, maar een actieve daad van verzet en vertrouwen. 
Later schreef de remonstrantse theoloog K.H. Roessingh in dat kader: 
“Ik zal het Koninkrijk van God niet stichten en niemand na mij zal dat 
doen op aarde, want wij kunnen de volheid van God niet dragen. 
Maar ombuigen in de goede richting dat kunnen wij wel, en dat is het 
goddelijke van ons werk in dit leven.” Precies dat is hoop: ombuigen 
in de goede richting. 
 
Voortbordurend op het beeld uit dat prachtige gedicht van Ingmar 
Heytze: als wij over Gods wegen rijden is het aan ons om die 
afslagen te kiezen die ons als mensen helpen om onze hoop vorm te 
geven. Dat zullen niet altijd de gemakkelijkste paden zijn. We zullen 
nieuwe dingen moeten leren, soms risico's moeten nemen en 
regelmatig even stil moeten staan om te zien hoe mooi het al is om 
onze richting opnieuw te bepalen.  
 
Vooral mogen we ons laten meenemen op een weg waarop niet alles 
al vast ligt, maar die wel een veelheid van mogelijkheden in zich 
herbergt. De toekomst is voor een deel terra incognita. Dat geeft 
ruimte. Ruimte om de handen uit de mouwen te steken. Om in 
vertrouwen te zaaien, vanuit het geloof dat het zinvol is wat we doen. 
Hoe klein het ook lijkt.  
 
Zoals in dit lied dat we soms aan het eind van de dienst zingen: 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
 
Om daar in genade uw woorden als zaden  
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te zaaien tot diep in het donkerste dal 
door liefde gedreven om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
 
      
 
Bij de diensten 
 
De komende periode maken we in de kerk de overgang van het einde 
van het kerkelijk jaar - de laatste herfstzondagen en de Eeuwigheids-
zondag waarop wij ook onze overledenen gedenken - naar het begin 
van het kerkelijk jaar, de periode van Advent.  
 

Op 12 november is Sjoerd Zwaan onze voorganger. Op het rooster 
staat de uitdagende gelijkenis over de talenten. Deze is te vinden in 
Matteüs 25:14-30. We vieren dan tevens de Maaltijd van de Heer. De 
cantorij verleent haar medewerking aan de dienst. 
 
Op 19 november lezen we verder uit Matteüs, namelijk Matteüs 25:31
-46. Op deze tekst is de traditie van de zeven werken van 
barmhartigheid gebaseerd. We denken erover na hoe ons liefdevol 
handelen ten opzichte van elkaar ons dichter bij God kan brengen. 
Onze eigen predikant gaat voor. 
 
26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen 
dan de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. We staan ook stil bij dierbaren uit onze persoonlijke 
kring die we missen. Een van de teksten die dan klinkt, komt uit 
Psalm 56: "Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen 
op in uw kruik." Woorden die het vertrouwen weerspiegelen dat wij 
gekend zijn door de Eeuwige en dat ook ons verdriet er volop mag 
zijn. 
Op deze zondag, 26 november, is er ’s middags om 17:00 uur een 
Vesperviering. 
 
Op 3 december begint de Advent. Die eerste adventszondag gaat ds. 
Kim de Berg ons voor in een dienst waarin het verhaal van Zacharias 
klinkt. 
 
Op Tweede Advent, 10 december, ontvangen we drs. Jeannet van de 
Kamp als gastvoorganger in ons midden. Zij is theologe en ethica en 
woont in Houten. 
 
ds. Kim de Berg 
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VAN DE SCRIBA  
 
In het laatste weekend van september werd de net nieuw opgehangen 
regenboogvlag opniew - voor de vierde keer nu - door onverlaten 
weggenomen. De gescheurde vlag is door Piet-Jan Tuinema 
teruggevonden langs de Putterweg en door zijn echtgenote vakkundig 
hersteld. Ophanging zonder koord en een hangslot onderaan de mast 
moeten maken dat onze vlag nu beter tegen vandalen bestand is. 
 
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering vindt plaats op 13 
november 2022. Van daaruit valt nog niets te melden. Niettemin 
gebeurt er tussendoor van alles dat het vermelden waard is. 
 
Zo was er op 9 oktober de jaarlijkse ontmoeting met hen die zich in 
dit afgelopen kerkelijk jaar als vriend of als lid aan de Zendingskerk 
verbonden hebben. Het is fijn als kerkenraad en leden elkaar op zo’n 
manier wat beter leren kennen. Het is tegelijk een mooie gelegenheid 
iets van de bijzondere achtergrond van de Zendingskerk te weten te 
komen.  
 
Wie zich daarvoor interesseert, kan er nog dieper induiken met behulp 
van het zojuist verschenen boekje dat Luuk Buddingh’ over de 
geschiedenis van de Zendingskerk heeft geschreven. Op 9 oktober 
werd hem het eerste exemplaar door de uitgever officieel 
aangeboden. De kerkenraad feliciteert Luuk van harte met deze 
prachtige interessante uitgave. Zoals het er nu naar uitziet, kan de 
publieke boekpresentatie plaatsvinden op zaterdag 11 november in de 
Zendingskerk. U wordt daarover via de e-mail nog geïnformeerd. 
Dankzij het legaat van Gerard Emons betalen leden van de vereniging 
slechts € 9,50 voor het boekwerk. Anderen kunnen het bij boekhandel 
Riemer voor de gewone prijs van € 15,00 kopen.  
 
Maandagavond 30 oktober was gereserveerd voor een ontmoeting 
met alle taakgroepen die samen met de kerkenraad onze gemeente 
draaiende houden. Kennismaking dus en vooral voor uitwisseling 
onderling. Het doel was de mogelijkheden tot samenwerking te 
versterken en van elkaars expertise en ervaringen te profiteren door 
kennis te nemen van elkaars activiteiten en opstelling. Zo’n dertig 
betrokkenen (taakgroepen beheer, communicatie en presentatie, 
diaconie, liturgie, pastoraat) kwamen daartoe bijeen en wisselden in 
verschillende tafelrondes een en ander uit. In een hartelijke open 
sfeer lieten ze elkaar achter de schermen kijken. Het is 
indrukwekkend te zien en te horen met hoeveel gedrevenheid en 
toewijding al deze medewerkers zich inzetten voor onze 
kerkgemeenschap.  
 
Inmiddels is de voorbereidingsgroep Toekomstvisie, waarover u in het 
vorige nummer kon lezen, druk met de verdere uitwerking. Op 25 
oktober en 8 november kwamen daartoe klankbordgroepen bijeen. Dit 
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bracht veel waardevolle gedachten op. Nu is de kerkenraad aan de 
beurt om zich erover te buigen. Het is beslist de bedoeling in een 
later stadium ook de leden van de vereniging zich erover te laten 
uitspreken. 
 
26 november is de zondag van de voleinding, ook wel 
eeuwigheidszondag genoemd. Gewoontegetrouw worden voor alle in 
het afgelopen kerkelijk jaar overleden leden van de Zendingskerk 
kaarsen ontstoken om hen aldus nog eenmaal in de kerk te 
herdenken. De steen die is bijgezet bij de icoon achterin de kerk ligt 
dan bij de kaars. Na afloop van de dienst kunnen nabestaanden steen 
en kaars mee naar huis nemen. 
Er is los daarvan gelegenheid de naam van een in het afgelopen jaar 
overleden dierbare te laten uitspreken bij een kaars. Anders dan 
andere jaren zullen die namen genoemd worden bij één extra kaars 
die door de predikant zal worden aangestoken. Deze keuze heeft te 
maken met het grote aantal overleden gemeenteleden in het 
afgelopen jaar. 
Wilt u, als u er prijs op stelt dat de naam van uw dierbare genoemd 
wordt, vóór 18 november de voor- en achternaam, leeftijd en datum 
van overlijden aan de scriba doorgeven? 
  
Er valt nog iets te melden over kerstavond en oudjaar. Op beide 
zondagen is er ‘s morgens om 10.00 uur gewoon dienst. Op 
kerstavond is er bovendien een dienst om 21.00 uur. Op 
oudejaarsavond houden we geen kerkdienst. Er is die middag ook 
geen vesperviering. Een nieuwjaarsbegroeting (zonder liturgisch 
moment) is overigens wel voorzien. 
 
Tot slot: Wie op 15 oktober via ons YouTube-kanaal de dienst van 15 
oktober thuis wilde volgen - ds. Beatrice Jongkind ging erin voor – 
was het een tegenvaller dat het beeld zwart bleef. Er deed zich die 
ochtend een technisch probleem voor dat de koster tijdens de dienst 
niet in een handomdraai kon oplossen. Er was dus geen uitzending 
mogelijk en er kon ook geen opname gemaakt worden. Een 
suggestie: het is gelukkig mogelijk om terug te vallen op een eerder 
uitgezonden dienst. Er zijn genoeg overdenkingen die de moeite 
waard zijn om voor een tweede of soms zelfs derde keer te 
beluisteren. Dit vinden mijn vrouw en ik althans. 
 
Bijzondere data 

Za. 11 nov. 15.30 uur: boekpresentatie in de Zendingskerk van 
“Geschiedenis van de Zendingskerk” (Luuk Buddingh’) 
Do. 16 nov. 10.00 uur Kerkcaf 
Za. 25 nov. 16.00 uur Concert voor Oekraïne 
Zo. 3 dec.: 16.00 uur: concert Bach-ensemble o.l.v. Erik -Jan van der Hel 

Met vriendelijke groet, Gerard Reijners 
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IN MEMORIAM 
 
Wopke Nawijn 
Geboren op 
Overleden op 30 september 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 30 september overleed na een kort ziekbed ons 
gemeentelid Wopke Nawijn. Hij werd 82 jaar. 
Het leven van Wopke werd voor een belangrijk deel gekleurd door zijn 
roeping als predikant. Zijn werkzame leven heeft hij met hart en ziel 
verschillende gemeentes gediend. Vanuit de boodschap van licht en 
vrede, die voor hem de kern uitmaakte van de bijbelse boodschap, 
wist hij zich geïnspireerd om er voor mensen te zijn.  
Hij kon dat doen vanuit de liefdevolle relatie met zijn vrouw Willy met 
wie hij zo lang en gelukkig samen was. En met hun gezin, dat zoveel 
voor hem betekende. Hij was trots op zijn dochters en had een sterke 
band met zijn kleinkinderen. Dat hij hen alle vier heeft mogen dopen, 
was voor Wopke een hoogtepunt in zijn leven. Daar waar zijn ambt en 
zijn persoonlijk leven samenvielen, was hij misschien wel het dichtst 
bij zichzelf. 
Een aantal jaren na zijn emeritaat zijn Wopke en Willy in Harderwijk 
neergestreken en lid geworden van onze Zendingskerk. Behalve 
gemeentelid was hij ook een geliefd gastvoorganger bij ons. Het heeft 
ons goed gedaan dat hij het slot van zijn actieve preekjaren niet 
alleen in Balk, zijn eerste gemeente, maar ook bij ons wilde 
markeren. 
Wat hadden we Wopke graag nog jarenlang meegemaakt als 'gewoon' 
gemeentelid en als zanger in de cantorij. Maar het mocht niet zo zijn. 
Half september kwam het ontstellende bericht dat hij ongeneeslijk 
ziek was. Heel snel daarna al is hij overleden. 
Op vrijdag 6 oktober vond in onze kerk de dankdienst voor zijn leven 
plaats. De liederen en teksten had Wopke zelf nog zorgvuldig 
gekozen. Uit het geheel sprak een groot vertrouwen in God die ons 
lichtend nabij is en van ons vraagt op onze beurt lichtdragers te willen 
zijn. 
In datzelfde vertrouwen hebben we Wopke losgelaten, gelovend dat 
hij voor altijd gekend en bewaard zal zijn in de trouw van onze God. 
We bidden Willy, de kinderen en de kleinkinderen troost en kracht 
toe. 
 
ds. Kim de Berg 
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IN MEMORIAM 
 
 
Paul Renee van den Heuvel 
Geboren op 16 maart 1948 
Overleden op 5 oktober 2023 
 
 

 
 
 
Paul is geboren in Utrecht als derde zoon in een gezin van vier zoons. 
Paul heeft een roerige jeugd in de naoorlogse periode gehad, maar 
had wel goede herinneringen aan die tijd. Na zijn middelbare school 
heeft hij een opleiding gevolgd op de Sociale Academie voor 
maatschappelijk werker in de jeugdzorg. Heeft daarna tot aan zijn 
pensioen in de jeugdzorg gewerkt, o.a. bij het Leger des Heils, 
diverse jeugdzorginstellingen door het hele land en hij heeft, samen 
met zijn eerste vrouw een gezinshuis gehad. Hij bleef daarnaast ook 
werkzaam in de jeugdzorg. Voordat Paul verhuisde naar Ermelo was 
hij twee keer getrouwd geweest. Paul heeft uit zijn eerste huwelijk 
een zoon en een dochter gekregen en uit zijn tweede huwelijk twee 
dochters. 
Via zijn werk in de jeugdzorg ontmoette hij tenslotte Agnes. Samen 
hebben zij nog vele gelukkige jaren gehad. Paul was een gedreven en 
betrokken man in zijn werk, hij was puur - wat je zag dat kreeg je -, 
ondernemend, heel liefdevol naar Agnes, zijn kinderen en 
kleinkinderen. Zij waren het geluk in zijn leven.  
Paul had nog een andere passie. Dat was zijn verzameling 
toverlantaarns, waarmee hij af en toe een voorstelling gaf. Hij was 
een echte verhalenverteller. In december zou hij, samen met Agnes, 
een voorstelling geven in de Zendingskerk. Helaas kan dit door zijn 
overlijden niet meer plaatsvinden. 
Paul was niet een echte kerkganger, maar haalde veel steun uit zijn 
geloof in een liefdevolle God. Hij was van plan om zich bij de 
Zendingskerk in te zetten als pastoraal medewerker, maar daar kwam 
zijn ziekte tussen. Na de diagnose slokdarmkanker heeft Paul nog 
twee goede jaren gehad totdat afgelopen juli de kanker heftig 
terugkeerde en de behandeling niet meer aansloeg. Paul is omringd 
door zijn vrouw, zoon en dochter op donderdag 5 oktober in alle rust 
ingeslapen terwijl het lied ‘Stil mijn ziel, wees stil’ weerklonk. 
Paul is begraven op het Zendingskerkhof. 
 
Dini van Bruxvoort 
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PASTORAAT 
 
Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A Herma Jongekrijg  

Wijk 1B Lucie Claessen   
 

Wijk 2  Greet Kerkhoff  
 

Wijk 3  Bepke Hart  
 

Wijk 4a Henriëtte Zwaan  
Wijk 4b Diny van Vuure  
 
Wijk 5 Arda Mulder  
  
Wijk 6 Herma Jongekrijg:Overige plaatsen, zie bij wijk 1 A  
        
Wijk 7 Dini van Bruxvoort                                                                       
Wijk 8  Herma Jongekrijg: Putten/Speuld, zie wijk 1a    
                                                                         
De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van 
de Hervormde Gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst waarbij de Paul 
Krugerweg/Dirk Staalweg de scheidslijn vormt. Mocht u behoefte 
hebben aan een gesprek, informatie of contact, belt of mailt u dan 
met uw pastorale bezoeker of met de predikant. Van de laatste vindt 
u de gegevens op pagina 2. 

 

Pastorale informatie 
 
Op zondagmorgen als je naar de kerk gaat, kom je allerlei mensen 
tegen. Het is dan al tamelijk druk met auto’s, fietsers en voetgangers. 
De een gaat naar links, de ander naar rechts. Bijna allemaal 
kerkgangers die verschillende kanten op gaan.  
Je kunt in Ermelo kiezen uit maar liefst zestien kerken. Toch gaat het 
om die ene God en om de saamhorigheid met elkaar. Het gaat er 
natuurlijk niet om wie wel of niet gelijk heeft, maar waar jij je goed bij 
voelt. 
Daarom ben ik heel blij dat ik (Herma Jongekrijg) naar de 
Zendingskerk kan gaan, want daar voel ik me thuis. 
 
Elke kerk kun je zien als een gemeenschap die gericht is op de zorg 
voor mensen. Als het goed is zowel met open deuren en ramen naar 
de wereld als met zorg voor elkaar. Ook als Zendingskerk proberen 
we op elkaar betrokken te zijn. 
 
Zo zijn we blij dat mevrouw Helen van den Hof weer thuis is nadat ze 
na een val veertien dagen in het Buurtzorgpension heeft gelegen. 
De heer Pé Sijsma is ten tijde van het verschijnen van dit nummer 
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van Contact hopelijk weer thuis. Hij heeft na een val met zijn fiets 
enige tijd gerevalideerd in de Klimop. 
In de rubriek kerkbloemen leest u over mensen die met ziekte of 
zorgen te kampen hebben. We denken aan hen. In dat kader liet 
mevrouw Anneke van Meurs na ontvangst van de kerkbloemen weten 
dat het gelukkig wat beter gaat. Zij is dankbaar voor de aandacht en 
de mooie bos bloemen. 
 
De afgelopen periode hebben we als gemeente opnieuw afscheid 
moeten nemen van een aantal trouwe leden. Elders in het kerkblad 
leest u een In Memoriam voor Wopke Nawijn en voor Paul van den 
Heuvel. Vlak voor het verschijnen van dit nummer van Contact 
bereikte ons ook het bericht van overlijden van Adri Sterk. Een In 
Memoriam voor hem vindt u in de volgende Contact. 
We zullen hen missen in ons midden en leven mee met de familie en 
nabestaanden. 
 
Het is belangrijk om naar elkaar om te zien, zeker in moeilijker tijden. 
Als we elkaar als mensen nabij zijn, komt ook Gods licht bij ons 
binnen. 
Schroom daarom ook niet om uw pastoraal medewerker of de 
predikant een seintje te geven wanneer u van iemand weet dat zij of 
hij wat extra aandacht nodig heeft. Of wanneer u zelf een bezoekje op 
prijs stelt. 
Wij zijn alleen maar blij wanneer we dat soort signalen doorkrijgen! 
 
Met een hartelijke groet, ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg 
 
 
Kerkbloemen 
 
Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. 
Het kan gebeuren dat u de bloemen een week later krijgt dan u 
verwacht. Met name kan dit het geval zijn bij een verjaardag. De 
reden is dat er al twee bossen bloemen te vergeven waren op die 
bepaalde zondag. 
Zondag 1 oktober kreeg Johan Kriek de bloemen met de hartelijke 
felicitaties vanwege zijn tachtigste verjaardag.  
Op zondag 8 oktober werd Helen van den Hof verblijd met de 
bloemen. Bij een val was haar arm uit de kom geschoten. Zij werd 
een paar weken verzorgd in het Buurtzorgpension. Inmiddels knapt zij 
weer aardig op.  
Ook Paul Hörchner, kreeg die zondag de bloemen met een hartelijke 
felicitatie vanuit de gemeente. Hij werd 85 jaar. 
Op zondag 15 oktober was de bos bloemen bestemd voor Henk 
Koutstaal, met een hartelijke groet. 
Op zondag 22 oktober kreeg Joke Lussenburg, de bloemen. Zij heeft 
een aantal operaties achter de rug. We wensen haar een goed herstel 
toe. 
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Op zondag 29 oktober kreeg Anneke van Meurs, de bloemen met een 
hartelijke groet van de gemeente. 
 

Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat 
 

 

DIACONAAT 
Diaconale Maandcollecte in november: beter bestand tegen 
klimaatverandering in Bangladesh 
 
Kerk in Actie helpt boerengezinnen in het laaggelegen Bangladesh om 
zich aan te passen aan klimaatverandering, zodat ze hun oogst en 
inkomen veilig kunnen stellen en om voorbereid te zijn op cyclonen 
en overstromingen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken 
boven de grond of op dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog 
water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te 
verbouwen op een bed van waterplanten zodat het gewas meestijgt 
met opkomend water.  
Met steun van Kerk in Actie traint de lokale partnerorganisatie Center 
for Rural Service Society (CRSS) gemeenschappen om voorbereid te 
zijn op rampen. Zo brengen gemeenschappen met elkaar in kaart 
welke delen van een dorp bij hoog water onderlopen, welke delen 
relatief veilig zijn en welke gebouwen, bijvoorbeeld een stenen kerk 
of school, als schuilplaats kunnen dienen. Ook maken ze 
evacuatieplannen en volgen ze EHBO-trainingen om gewonden eerste 
hulp te kunnen bieden. Iedereen weet dankzij CRSS precies wat hij of 
zij moet doen als er een ramp dreigt. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Klimaat Bangladesh” of op 
het bankrekeningnummer van de Zendingskerk NL71 INGB 
0006928325 ovv diaconale maandcollecte november.  
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De diaconale maandcollecte is in december voor Solidaridad 
 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt 
gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige 
generaties.  
Solidaridad is actief in veertig landen op het gebied van duurzame 
productie, het najagen van eerlijke regels, komt in actie voor 
bewuste consumptie en stimuleert verantwoord ondernemen.  
Als we allemaal solidair zijn komt niemand iets tekort. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL71 INGB 0006 
928 325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk 
o.v.v. diaconale maandcollecte december 2023. 
 
Namens taakgroep diaconie, 
Piet Jan Tuinema 
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 
 
In september is voor de  collecten in totaal € 2.031,04 ontvangen. 
De opbrengst van de collecten in de erediensten is € 1.159,04. Op de 
bankrekeningen is € 872,00 ontvangen. De opbrengst voor de 
specifieke zondagse collecten is € 963,27, voor de diaconale 
maandcollecte € 817,87 en voor het collecteblok € 249,90.  
In oktober is voor de collecten in totaal € 2.251,37 ontvangen. De 
opbrengst van de collecten in de erediensten is € 1.080,37. Op 
bankrekeningen is € 1.171,00 ontvangen waarvan specifiek € 100 
voor Moldavië en € 100 voor Tent of Nations. De opbrengst voor de 
specifieke zondagse collecten is € 939,17, voor de diaconale 
maandcollecte € 895,40 en voor het collecteblok € 216,80. 
 
Wij verwachten van alle pastorale eenheden een reactie op Actie 
Kerkbalans. Gaarne uw aandacht hiervoor indien u voor dit jaar nog 
geen toezegging of betaling voor een vrijwillige bijdrage hebt 
gedaan. 
 
Ton Hardeman 
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KERK EN ISRAEL 
 
God nam een risico 
 
In kleine kring bespreken we met elkaar  
het boek van Jonathan Sacks: Een gebroken  
wereld heel maken.  
Een impressie. 
 
Bij het scheppen van de mensheid nam God een risico dat te 
vergelijken is met ouders als ze een kind ter wereld brengen, aldus 
Sacks. Het zou wel eens kunnen zijn dat één van Zijn schepselen zich 
tegen zijn Schepper zou keren, God had immers het voornemen iets 
dat men niet kan beheersen tot leven te roepen. Zelfs voor God 
betekent scheppen risico’s nemen. 
 

In de Babylonische Talmoed vinden we het verhaal dat de Heilige bij 
het scheppen van de mens eerst een aantal engelen raadpleegde, die 
zeiden: “Vorst van het Heelal, wat zullen zijn daden zijn?” God toonde 
hen vooraf de loop van de menselijke geschiedenis. De engelen 
ontraadden daarop de Eeuwige om de mensheid te scheppen. 
Een andere groep engelen zei echter: “Vorst van het Heelal, heel de 
wereld is van U, doe wat u wilt.” Toen schiep God de mens.  
Na de verdorvenheid van de mensheid, waarop de grote vloed volgde, 
zeiden de engelen: “Vorst van het Heelal, hebben de eerste engelen 
niet juist gesproken?” God antwoordde: “Tot de ouderdom ben Ik 
dezelfde en tot de grijsheid toe zal ik geduld hebben.” (Jesaja 46: 4) 
 

Het verhaal van Job, de rechtvaardige, vertelt dat Job zijn geloof in 
God niet kwijt raakte ondanks het onheil dat hem overkwam. Na 
diepzinnige gesprekken van zijn vrienden, die spraken over God en de 
mogelijke oorzaak van zijn lijden spreekt Job zelf tot God: “Laat me 
zien dat U niet een God bent die zijn aangezicht verbergt wanneer 
mensen het uitschreeuwen van pijn en wanhoop.”  
Hiermee rechtvaardigt Job Gods geloof in de mens. Job diende God 
niet uit eigenbelang. Ondanks alles wat hem overkomt blijft Job 
spreken tot God. Omdat hij weet dat zijn lijden niet gerechtvaardigd is 
blijft hij tegen het onrecht vechten. 
Deze houding, zegt Sacks, leeft diep in het Joodse bewustzijn. God 
bestaat en het kwaad bestaat. Maar een wereld waarin kwaad bestaat 
is niet een door God gewilde wereld. 
 

Geloof houdt geen zekerheid in, het houdt de moed in om met 
onzekerheden te leven, om vragen te stellen en God niet los te laten, 
zoals Hij ons niet loslaat.  
God schept goddelijk recht. Wij worden, door te handelen naar Zijn 
woord, in staat gesteld onmenselijk recht te scheppen.  
God vraagt ons dan ook dat te doen.  
 
Louise Katus 
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DIVERSEN 
 
Boekbespreking  
 
REGENERATION   De klimaatcrisis opgelost in één generatie.  
Door Paul Hawken 
 
De Zendingskerk is een ‘groene kerk’, sinds kort zelfs van het gas af. 
Wij zijn maatschappelijk en ook politiek betrokken mensen, zoals 
verwoord in de preek van zondag 8 oktober. Wij weten ons 
verantwoordelijk voor de wereld en maken ons zorgen over de 
klimaatverandering. Wij zien de zorgwekkende berichten over 
droogtes en bosbranden, hongersnood en overstromingen, smeltend 
ijs en zeespiegelstijging. Daarom is het goed om in deze tijd van 
klimaatcrisis ook positieve verhalen te horen, over initiatieven en 
toestanden die deel zijn van een oplossing. 
Paul Hawken schreef REGENERATION (uitgave 2021) met bijdragen 
van een aantal wetenschappers. De titel is in het Engels blijven staan 
vanwege het internationale karakter van de (vertaalde) inhoud, en 
ook omdat het woord moeilijk te vertalen is. Het Nederlandse 
regeneratie betekent hernieuwen (in tegenstelling tot degeneratie: 
goede eigenschappen verliezen). Hier duidt het op een radicaal 
nieuwe benadering van de klimaatcrisis, een die gerechtigheid, 
klimaat, biodiversiteit en menselijke waardigheid verweeft tot actie, 
beleid en transformatie. In het voorwoord schrijft Jane Goodall: ‘Paul 
deelt mijn overtuiging dat er praktische oplossingen zijn en dat wij 
die kunnen toepassen om het leven en de stabiliteit van het klimaat 
op aarde te herstellen’.  
In het boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan de 
orde, die allemaal het klimaat gunstig beïnvloeden: beschermde 
zeegebieden, zeebebossing, mangroven, kwelders, bamboe, 
wildcorridors, graslanden, herstel van gedegradeerd land, compost, 
nomadische rundveeherders, voedselbossen, schone kooktoestellen, 
onderwijs voor meisjes, mobiliteit in de stad, klimaatneutrale steden 
en gebouwen, stadslandbouw, wind, zon, aardwarmte, energieopslag, 
kledingindustrie, enzovoort.  
Paul Hawken stelde eerder (in 2017) het boek DRAWDOWN samen, 
het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren, 
gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door tientallen 
vooraanstaande wetenschappers en beleidmakers van over de hele 
wereld. Ook deze titel geeft het internationale karakter van de inhoud 
weer, en betekent terugtrekking (van broeikasgassen uit de 
atmosfeer).  
Intussen zijn we drie jaar verder en de omstandigheden zijn er niet 

rooskleuriger op geworden door het achterblijven van landen en 

bedrijven bij het Akkoord van Parijs. In de bespreking van het boek 

Minder is meer in Contact nummer 7 werd ook al geschreven dat de 

ecologische crisis die zich voltrekt vele malen erger is dan de 
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feiten en situaties, die blijven wat ze zijn: positieve ontwikkelingen en 
mogelijkheden met betrekking tot het klimaat, die bij velen (nog) 
onbekend zijn. Volgens de huidige stand van de klimaatwetenschap 
zal de opwarming van de aarde zelfs al beginnen af te nemen zodra 
we stoppen met de koolstofuitstoot.  
Beide boeken zijn prachtig uitgevoerd, met schitterende foto’s. In het 
kerkcafé op 16 november zal ik ze laten zien en er nog een nadere 
toelichting bij geven.  
Jan Schakel  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep vrijwilligster 
 
Op verzoek van Marijke Boon, lid van onze Zendingskerk en 
woonachtig bij Bartimeus, doe ik een oproep voor een vrijwilligster. 
Marijke heeft een visuele beperking en heeft al een aantal jaren de 
wens om met vaste regelmaat een paar uur per twee weken 
boodschapjes te doen, te winkelen en/of gezellig samen koffie te 
drinken.  
Via de vrijwilligersorganisaties is deze wens tot nu toe niet vervuld.  
Marijke heeft de uitdrukkelijke wens om een vrouw als vrijwilliger te 
krijgen. 
Mocht u bereid zijn om de wens van Marijke te vervullen, wilt u dan 
met mij telefonisch contact opnemen? 
 
Dini van Bruxvoort (voorzitter@zendingskerk.nl)  
 

mailto:voorzitter@zendingskerk.nl
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MEDEDELINGEN 

 
Dank en groet 
 
Bedankt, 
Hiebij willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle steun die 
wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziektepiriode en na het 
overlijden van Everhard. Bij de collecte tijdens de uitvaartdienst 
hebben we het mooie bedrag van €1325.00 voor de Stichting 
Ambulance Wens opgehaald. Hier kunnen weer bijna 4 wensen van 
vervuld  worden  
Nogmaals DANK daarvoor ook namens de kinderen en kleinkinderen. 
 
Hetty van Otterloo 
 
 
Beste zendingskerkers,  
Na 20 jaar terug op de Veluwe ga ik toch weer verhuizen. 
Sinds 1977 ben ik met heel veel plezier lid van de zendingskerk, maar 
door de vele verhuizingen ben ik niet altijd zichtbaar geweest. Toch 
voel ik mij verbonden met de zendingskerk en dat wil ik graag zo 
houden . 
Per 1 november ga ik verhuizen naar de Betuwe, het bijzondere is dat 
ik 76 jaar geleden aan de Linge ben geboren en nu weer vlak bij de 
Linge ga wonen. 
Hartelijk dank voor alle bijzondere ontmoetingen en de verbondenheid 
die ik altijd voelde. Al het goede voor jullie allen en ik zal zeker nog 
wel eens een dienst bijwonen. 
 
Gery Ploeger-van Amersfoort 
 
 
 
‘Geschiedenis van de Zendingskerk’ door Luuk Buddingh’  
 
Op zaterdag 11 november a.s. vanaf 16.00 uur wordt het boek van 
Luuk Buddingh’: ‘Geschiedenis van de Zendingskerk’ gepresenteerd. 
Hierin beschrijft hij op toegankelijke en boeiende wijze de soms 
kronkelige wegen van onze kerk over het kerkelijk erf van Ermelo 
vanaf de oprichting in 1858 tot 2023.  
 
Dominee Witteveen 
‘De kerk uit zetten, met de hulp van bajonetten’. Zo omschreef 
dominee Witteveen zijn schorsing als predikant die leidde tot de 
stichting van de Zendingskerk in 1858. Witteveen was een 
eigenzinnige, maar vooral bevlogen man. Vanuit de Zendingskerk 
werden in de jaren na de stichting tientallen zendelingen en 
evangelisten de wereld in gestuurd.  
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Mild-orthodox 
De diensten in de Zendingskerk bestempelde men vroeger als ‘mild-
orthodox’. Er werden niet alleen psalmen maar ook gezangen 
gezongen. Dit ‘milde’ voorzag in een behoefte voor velen op de 
Noordwest-Veluwe waar de hervormde kerken streng orthodox 
waren.  
Via het pad van de Evangelische Kring werd met veel vergaderen en 
veel gekrakeel de weg naar de Hervormde Gemeente van Ermelo 
gezocht en gevonden. 
 
Luuk Buddingh’ 
Luuk Buddingh’ schreef eerder het boek ‘Het Huis van 
Barmhartigheid’. Voor de totstandkoming van ‘Geschiedenis van de 
Zendingskerk’ heeft Luuk zich verdiept in diverse archieven. Hij 
beschrijft helder het wel en wee van de Zendingskerk vanaf de 
oprichting van de Zendingskerk tot het jaar 2023. Niet tot in de 
kleinste details, maar op een zodanige manier dat je je goed kunt 
inleven in de beschreven periodes. Het resultaat is een goed leesbaar 
boek dat van begin tot eind boeit.  
 
Boekpresentatie  
De boekpresentatie is op zaterdag 11 november aanstaande in de 
Zendingskerk en begint om 16.00 uur. U bent welkom vanaf 15.30 
uur en de toegang is gratis. Onze predikant ds. Kim de Berg, 
interviewt Luuk en er is muziek. Een exemplaar van het boek is die 
middag tegen contante betaling te koop tegen een introductieprijs 
van € 9,50. Daarna is de ‘Geschiedenis van de Zendingskerk’ te koop 
bij boekhandels in Ermelo tegen een prijs van € 15,00 euro. Leden 
van de Zendingskerk kunnen het boek ook na 11 november kopen via 
de kerkenraad voor de prijs van € 9,50. 
 
Namens de besturen van de Oecumische Vereniging en  Stchting de 
Zendingskerk 
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Kerkcafé 
 
In de Zendingskerk is iedereen is welkom op elke 3e donderdag van 
de maand, tussen 10 en 12 uur om elkaar te ontmoeten in de 
consistorie en bij te praten.  
Opgave is niet nodig. De koffie staat klaar.  
 
Noteert u alvast de komende data in uw agenda. 
Op donderdag 16 november zal Jan Schakel een inleiding houden over 
de boeken ‘Drawdown’ en ‘Regeneration’. Beide boeken worden in 
deze Contact besproken.  
We zien uit naar een vruchtbare discussie over het klimaat. 
Op donderdag 21 december zal het laatste kerkcafé in de kerstsfeer 
zijn. 
 
Dory Vredenberg en Johan Kriek 
 
 
 
Oekraïens concert in Zendingskerk 

 
 
 
 

 

 
Zaterdag 25 november a.s. vindt in de  
Zendingskerk een bijzonder concert plaats van twee Oekraïense  
musici. Mykola Poplavski (zang) en Okasana  
Ivashchenko (piano) brengen een grote variatie van muziek ten 
gehore, waaronder Oekraïense volksmuziek. 
Oksana Ivashchenko speelt al vanaf haar vijfde jaar piano. Ze volgde 
haar opleiding tot concertpianiste aan het Tchaikovski-conservatorium 
in Kiev en studeerde cum laude af.In 1996 is zij naar Nederland 
verhuisd. Zij treedt regelmatig in veel landen op, zoals Zwitserland, 
Italië, de Verenigde Staten en China. In Nederland had zij een eigen 
theatershow en was te zien in diverse tv-programma’s. 

De 18-jarige tenor Mykola Poplavski begon met zijn muzieklessen 
toen hij zes jaar oud was. Hij volgde een muziekopleiding aan het 
muziekcollege in zijn geboortestad Zhytomyr (Noord Oekraïne). Hij 
nam deel aan verschillende zangconcoursen en festivals en won hoge 
prijzen zoals de eerste prijs op het Internationale concours te Londen. 
Toen de oorlog begon kwam Mykola met zijn zus en moeder naar 
Nederland. Mykola studeert nu klassieke zang bij Selma Harkink aan 
het conservatorium van Amsterdam. 
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Het exacte programma wordt nog ingevuld, maar is gevarieerd en van 
hoog niveau. Het concert vindt plaats in de Zendingskerk in Ermelo en 
begint om 16.00 uur (toegang vanaf 15.30 uur). Het optreden duurt 
45 – 60 minuten en is gratis toegankelijk. 

Na het concert is er een collecte voor hulp aan Oekraïne, te besteden 
door Oksana. 

Het concert wordt georganiseerd door de Open Kerk-commissie van 
de Zendingskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert Bach-Ensemble 
 
Op zondag 3 december zal het Bach- Ensemble een concert geven. 
De keuze van de te spelen muziek is geïnspireerd door het einde van 
het kerkelijk jaar en het begin van de adventstijd. 
Ook zal Piet Kerkhoff herdacht worden. Hij is ons alweer een jaar 
geleden ontvallen. Zijn zoon Helmer heeft de leeggevallen plaats in 
het ensemble ingenomen. 
Musici: 
Adriaan Versluishoorn 
Hilde Versluis  trompet 
Greet Kerkhoff  trombone 
Helmer Kerkhoff  euphonium 
Jan Hein van Burken  bas 
Leendert Bloois  trombone 
Erik-Jan van der Hel   dirigent 
 
Aanvang 16.00 uur 
Einde ca 16.45 uur 
Kerk open 15.30 uur 



    
    23 

MUTATIES 
 
Aangemeld als vriend: Mevrouw Ruby Minekus. 
 
Overleden: De heer Wopke Nawijn, Harderwijk 
                 De heer Paul van den Heuvel, Harderwijk  
                 De heer Adri Sterk, Ermelo  
 
Uitgeschreven: Mevrouw Lilian Bakker, Almere 
                      Mevrouw Angelique Verhaar en Jillian Verhaar, Ermelo 
 
Verhuisd:  Mevrouw Siska Vledder naar het Gastenhuis,  
         Harderwijk 
                Mevrouw en de heer Annemieke en Alphons Bais naar  
        Harderwijk 
               Mevrouw Gery Ploeger-van Amersfoort naar  Herveld 
       De heer en mevrouw Jaap en Jet Bakker naar Bennekom 
 
 
 

HULPDIENST ZENDINGSKERK 

Voor praktische hulpvragen kunt u ons mailen: 
hulpdienst@zendingskerk.nl  
Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 

 

Vertrouwenspersoon 

Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, 
kan contact opnemen met: mevrouw Cora Dolstra of de heer Bennie 
Vliek, E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl 
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KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten blijven volgen via de site van de Zendingskerk: 
www.zendingskerk.nl >> kerkdienst >> YouTube.  
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur.  
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand 
en  
beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 26 november. 
 
Datum     
  
12 nov. Ds. Sjoerd Zwaan   Maaltijd van de Heer 
19 nov.  Ds. Kim de Berg 
26 nov. Ds. Kim de Berg    zondag van de Voleinding 
 3 dec. Ds. Kim de Berg    1ste advent 
10 dec. Ds. Jeannet v.d. Kamp, Houten 2de advent 
 
 
De wekelijkse diaconale collectedoelen zijn voor: 
 
12 november Kerk in Actie: sociaal bewogen predikanten opleiden 
                                             in Colombia 
19 november Ghana project: nieuwe kansen voor straatmeisjes in 
                                              Accra 
26 november Diaconie Hervormd Ermelo 
3 december Kerk in Actie: nieuwe kansen straatkinderen in 
                                            Oeganda 
10 december Kerk in Actie: noodhulp voor Israël en Gaza 
17 december Kerk in Actie: hulp aan ongedocumenteerden in 
                                            Nederland 
 
  
  
 
Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag  
15 december.  
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag  
4 december binnen te zijn bij de redactie van Contact. 
E-mail: redactiecontact@zendingskerk.nl 
 
 

http://www.zendingskerk.nl

