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Tenzij anders vermeld vallen de telefoon nummers onder 0341           . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banknummers: 
Voor al uw bijdragen, giften, (predikantenfonds e.d.) en andere betalingen aan de Zendingskerk c.q. 
Oecumenische Vereniging de Zendingskerk:  
NL64 INGB 0000  8331 65 t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk.  
 

Wilt u een gift doen ten behoeve van de instandhouding van het kerkgebouw of kerkhof graag op: NL90 
ABNA 0598 5292 92 t.n.v. Penningmeester Stichting de Zendingskerk. 
 

Giften voor Zending & Werelddiaconaat s.v.p. storten op Banknummer  
NL71 INGB 0006 928 325  t.n.v. Oecumenische Vereniging de Zendingskerk o.v.v. “gift ZWO”. 
Contact is voor visueel gehandicapten ook verkrijgbaar in braille. 
Nadere informatie: Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. 
Tel. 0341-56 54 99. 
 
 



 

 

De kleine goedheid 
 
Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen  
houdt de goedheid stand.  
Ze blijft mogelijk, ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.  
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren  
is tot mislukken gedoemd. 
Het enige wat levendig overeind blijft  
is de kleine goedheid van het dagelijks leven.  
 
Ze is fragiel en voorlopig.  
Ze is een goedheid zonder getuigen,  
in stilte voltrokken,  
bescheiden, zonder triomf. 
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.  
 
Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,  
die haar verdedigen en ervoor zorgen  
dat ze zich telkens weer herpakt,  
ook al is ze volstrekt weerloos  
tegenover de machten van het kwaad. 
 
De kleine goedheid kruipt overeind,  
zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht.  
Ze is misschien wel ‘gek’, een ‘dwaze goedheid’,  
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. 
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen! 
 
Levinas 
 

                                                            
 
 
 
Op het tweede gezicht 
 
Wanneer ik voor het eerst met een nieuwe gesprekskring bij elkaar kom, begin ik vaak met 
het volgende kennismakingsspel. Alle deelnemers schrijven op een papiertje drie dingen die 
kenmerkend voor hen zijn maar die je niet aan de buitenkant kunt zien. Bijvoorbeeld: ik 
verzamel postzegels, ik wilde vroeger tuinman worden en ik heb nog nooit een bekeuring 
gehad. Twee van die dingen moeten waar zijn en een juist niet waar. 



 

 

Alle papiertjes worden vervolgens dichtgevouwen en op een hoop gegooid. Daarna worden 
ze stuk voor stuk opengemaakt. Dan moeten we raden bij wie zo’n papiertje hoort. En 
daarna welk van de drie dingen niet waar is. 
Dit levert altijd verrassende momenten op. Het blijkt ook nog tamelijk moeilijk te zijn om 
goed te raden wat bij wie hoort.  
Deze manier van kennismaken speelt met de beelden die we van elkaar hebben. Op een 
luchtige manier laat het zien hoezeer een eerste indruk en bepaalde vooroordelen onze kijk 
op de ander bepalen. En hoe anderen zich in ons kunnen ‘vergissen’. Positief gezegd: 
hoeveel er nog aan elkaar valt te ontdekken. 
Van onszelf kunnen we eveneens bepaalde beelden hebben. Ook die hoeven niet altijd te 
kloppen. We denken soms dat we ergens niet geschikt voor zijn, terwijl we het misschien 
best zouden kunnen als we het zouden proberen. Daarmee zijn we overigens in goed 
gezelschap. Zelfs de grote Mozes dacht van zichzelf dat hij geen leiderschapskwaliteiten had. 
Toch heeft hij uiteindelijk een heel volk door de woestijn geleid. 
Een beeldenstorm van onze manier van kijken zou nog verrassende nieuwe wendingen 
kunnen opleveren. Het zou ons kunnen helpen te ontdekken wat wel en wat niet bij ons 
hoort. Wie zijn we echt en welke beelden kleven aan ons? Hebben anderen ze op ons 
geplakt of zijn we er zelf in gaan geloven? 
Zeker wanneer we al wat ouder zijn of wanneer we elkaar al lang kennen, is dit een 
uitdaging. We zijn het niet meer gewend om onszelf en de ander te verrassen. We denken 
dat we onszelf door en door kennen. We zien ook anderen binnen een gebeiteld kader 
waaruit het maar moeilijk ontsnappen is. Dit is natuurlijk logisch, maar soms is het jammer. 
Misschien liggen onder de vertrouwde beelden wel onontdekte talenten, sluimerende dromen 
en verrassende karaktereigenschappen. Zo kan dit kennismakingsspelletje helpen om op een 
nieuwe manier naar elkaar te kijken. Het zet je aan het denken over het beeld dat anderen 
van ons hebben. Klopt dat eigenlijk wel? Hoeveel ruimte geef ik mezelf nog om nieuwe 
kanten van mijn persoonlijkheid te ontdekken en boven te laten komen? 
Ik denk aan de beroemde beeldhouwer Michelangelo die ooit heeft gezegd dat elk beeld dat 
hij wilde maken allang in het marmer verstopt zat. Hij hoefde het alleen nog maar te 
‘bevrijden’. Een aanzienlijke klus – en hij slaagde er keer op keer in.  
Misschien is het zo ook wel met mensen. Misschien zijn wij geroepen om zo met elkaar om 
te gaan dat we stuk voor stuk onze waarachtige eigenheid boven kunnen halen. Dat we de 
niet kloppende beelden weg kunnen beitelen om over te houden wat echt bij ons hoort. Om 
ons vervolgens te laten verrassen door de diversiteit en kleurrijkheid die naar boven komen. 
Bij de ander en bij onszelf. 
 
Ds. Kim de Berg 

 
Bij de diensten 
 
In vervolg op de recente Keti Koti viering en in het kader van het herdenkingsjaar 
slavernijverleden staan we op 8 oktober stil bij de vraag hoe dit verleden doorwerkt in de 
huidige tijd en bezinnen we ons op het onrecht van hedendaagse slavernij. 
In deze dienst vieren we ook de Maaltijd van de Heer. De cantorij verleent muzikale 
medewerking. 
Voorganger is onze eigen predikant. 
 
Op 15 oktober gaat ds. Beatrice Jongkind bij ons voor, een vertrouwd gezicht in de 
Zendingskerk. 
Op het leesrooster staat de gelijkenis van de mensen die worden uitgenodigd voor een 
bruiloftsfeest maar die andere prioriteiten hebben. (Matteus 22:1-14) 
Een week later, op 22 oktober, is Theo Trompetter bij ons te gast. Wat fijn om ook deze 



 

 

zondag weer de oecumene te beleven met een katholieke voorganger. Het is mooi om onze 
goede band met de parochie ook op deze wijze te onderstrepen. 
 
Op 29 oktober ontvangen we ds. Ten Voorde. Op het rooster staat vanuit Matteus 22:34-46 
de vraag centraal wat de essentie is van de wet en het evangelie. 
 
Die middag is er zoals gebruikelijk om 17.00 uur een Vesper. Natuurlijk met soep en brood 
na. Dit seizoen wordt in elke versperdienst een inspirerend persoon uit de christelijke traditie 
belicht. Van harte welkom! 
 
Filmavond in de Zendingskerk 
 
Na twee succesvolle filmavonden in het vorige seizoen is er weer in onze kerk gelegenheid 
om op een groot scherm met elkaar een film te bekijken en te bespreken. Deze keer doen 
we dit onder de vlag van het Leerhuis. 
Op vrijdagavond 13 oktober wordt de Franse film Hors Normes gedraaid. 
De film vertelt het op waarheid gebaseerde verhaal van de orthodox-joodse Bruno die al 
meer dan twintig jaar een opvang leidt voor autistische kinderen die nergens anders terecht 
kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen het echt niet meer weten, geeft Bruno hun een 
thuis. Zijn goede vriend, de islamitische Malek, leidt met zijn organisatie jongeren uit 
moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen 
humoristische en confronterende situaties elkaar af en ontstaan er bijzondere 
vriendschappen. 
Zeker in 'zorgdorp Ermelo’ is dit een mooie film om te bekijken en erover na te praten. De 
avond wordt (in)geleid door ds. Jan Willem Leurgans en ds. Kim de Berg. 
Aanvang 19.30u, eigen bijdrage 5 euro. Van harte welkom! 
 
VAN DE SCRIBA  
 
In het vorige nummer van Contact schreef ik dat de Zendingskerk op 22 oktober haar 
rooms-katholieke vrienden in de kerkdienst zou ontvangen, ervan uitgaand dat dit de 
jaarlijkse oecumenische dienst zou zijn, geleid door Theo Trompetter en onze eigen 
predikant. Die dienst heeft echter op 24 september plaatsgevonden, zoals ds. Kim de Berg 
ook aankondigde in haar stukje over de diensten.  
Voor de dienst van 22 oktober staat  Theo Trompetter opnieuw gepland, nu als onze 
gastvoorganger.  
Op 9 oktober organiseert de kerkenraad de jaarlijkse ontmoeting met allen die zich in het 
afgelopen kerkelijk jaar als vriend of als lid aan de Zendingskerk verbonden hebben. Als ook 
u hieraan wilt deelnemen bent u van harte welkom. Laat dit dan wel even weten. 
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Op maandagmiddag 11 september kwam de kerkenraad weer in vergadering bijeen. 
 
Onder meer werd door voorzitter Dini van Bruxvoort globaal geschetst wat in de ogen van 
de voorbereidingsgroep Toekomstvisie - bestaande uit onze huidige predikant, onze vorige 
predikant, de voorzitter en de scriba - de vitale lijnen kunnen zijn ten aanzien van de 
toekomst van de Zendingskerk. Om tot uitwerking te komen zal hier eerst met de 
kerkenraad verder over nagedacht worden. Daarnaast is het de bedoeling een 
klankbordgroep van diverse pluimage en leeftijd samen te stellen om een en ander goed 
tegen het licht te houden. De resultaten van dit alles zullen uiteraard aan de gemeente 
worden voorgelegd. 



 

 

 
Verder heeft de kerkenraad zich beraden over de kerstavondviering die samenvalt met de 
vierde adventszondag. Ook oudjaar valt op een zondag. Over de invulling van een en ander 
volgt nog nadere informatie. 
 
Twee gemeenteleden hebben de kerkenraad het verzoek gedaan explicieter stil te staan bij 
de oorlogen en gewapende conflicten die er in de wereld woeden, met alle verschrikkingen 
van dien. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad zich gebogen over de mogelijkheid 
om een wekelijks zogeheten Coventry-gebed te organiseren. Dit zou dan gehouden worden 
in de Zendingskerk, zo mogelijk samen met andere Ermelose kerkgemeenschappen, zoals 
de rooms-katholieke parochie. Ds. Kim de Berg zal een voorbereidingsgroep 
samenstellen om te proberen dit te realiseren, rekening houdend met draagvlak en 
haalbaarheid. Onder de link http://www.coventryberaad.nl kan men meer informatie vinden. 
 
Na afloop van de vergadering kwam de kerkenraad samen ten huize (meer precies: in de 
tuin) van de voorzitter om in een gemoedelijke en ontspannen sfeer nog even van alles 
onderling uit te wisselen. 
 
 
Bijzondere data 
 
Maandag 9 oktober 19.30u: Kennismaking met nieuwe leden en vrienden van de 
Zendingskerk. 
Vrijdag 13 oktober 19.30u: Filmavond in het kader van het Leerhuis. 
Donderdag 19 oktober 10.00u: Kerkcafé. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Reijners, e-mail: scriba@zendingskerk.nl 
 
 

Veilig gemeente-zijn 

Door de PKN wordt aan de kerkenraden gevraagd aandacht te besteden aan het onderwerp 
“Veilig gemeente-zijn”. Er is een informatiebijeenkomst geweest waarin aangegeven wordt 
wat er verstaan wordt onder dit begrip en welke maatregelen kerkenraden kunnen nemen 
om te borgen dat de kerk werkelijk een veilige plaats is voor iedereen die daar komt. 

Het zou in een kerk geen onderwerp van aandacht moeten zijn. De gemeente, het lichaam 
van Christus, zou toch een veilige haven voor ieder mens moeten zijn! Helaas blijkt dat in 
verleden en heden niet altijd het geval te zijn. 

Elkaar om de hals vliegen en een kus op de mond geven als er iets te vieren valt doen we 
niet in de Zendingskerk. Ook andere expliciete voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag 
herkennen we niet uit de Zendingskerk. Maar daarom kunnen we nog niet zeggen dat 
grensoverschrijdend gedrag, dat veelal gebaseerd is op machtsverhoudingen en 
afhankelijkheid, absoluut niet speelt in de Zendingskerk. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? Dat is fysieke of verbale  (psychische) bejegening van 
een medemens die dat ervaart als overschrijding van zijn persoonlijke integriteit. De “norm” 
wordt dus niet bepaald door wat je zelf of men normaal of acceptabel vindt maar hoe een 
ander een bejegening ervaart. 



 

 

Als iemand een bejegening ervaart als overschrijding van zijn persoonlijke grenzen, is dat 
grensoverschrijdend gedrag. Een lichamelijke contact kan door de één als passend in de 
situatie worden ervaren terwijl een ander zich daardoor tot in het diepst van zijn/haar ziel 
geraakt kan voelen. Bijv. elkaar kort een hand geven bij kennismaking zal dat niet bedoeld 
zijn en ervaren worden als grensoverschrijdend gedrag. Als het niet gaat om handen 
schudden maar als bijv. een man een arm slaat om de schouder van een vrouw? Als teken 
van vriendschap, bemoediging, medeleven, wat is daar mis mee (spatie minder) ? Niets als 
dat de intentie van de man is en de vrouw dat zo ervaart, maar hoe weet je dat van elkaar? 

Als het gaat om integriteitsschending met woorden ligt de zaak nog gevoeliger. In de 
Zendingskerk is de lhbt+ gemeenschap welkom en wappert de regenboogvlag aan de 
vlaggenstok. 

De Zendingskerk wil voor iedereen een veilige haven zijn. Humor mag er zijn, maar grappen 
maken ten koste van een ander zijn sowieso grensoverschrijdend. Als we die horen, hoe 
reageren we daar dan op? 

De moraal van het verhaal is: wees attent op grensoverschrijdend gedrag, op wat je ziet of 
hoort wat daar mogelijk op duidt. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van 
ambtsdragers en pastorale en diaconale medewerkers, maar van ons allemaal als leden van 
de geloofsgemeenschap. 

Het is best moeilijk om vanuit welke verantwoordelijkheid dan ook, een ander op 
grensoverschrijdend gedrag aan te spreken. Het is misschien nog wel moeilijker voor degene 
die zelf grensoverschrijdend gedrag ervaart om dat aan te kaarten. 

De kerkenraad is er als bestuur van de geloofsgemeenschap in ieder geval verantwoordelijk 
voor dat er een mogelijkheid is om op een toegankelijke manier grensoverschrijdend gedrag 
te melden. 

Een gebruikelijke aanpak daarvoor is het aanstellen van “vertrouwenspersonen” bij wie 
mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren hun verhaal kwijt kunnen. 

Deze vertrouwenspersonen functioneren binnen een organisatie onafhankelijk van de leiding 
van de organisatie, i.c. de kerkenraad. Zij doen geen onderzoek naar de waarheid of de 
redelijkheid van het verhaal van degene die aanklopt. Zij hebben in eerste instantie alleen 
een luisterend oor. 

Iedere vervolgstap wordt genomen in overleg met degene die aanklopt. Dat kan een gesprek 
zijn met degene van wie grensoverschrijdend gedrag wordt ervaren, dat kan informeren van 
de kerkenraad zijn die kan beslissen of kerkordelijke maatregelen passend zijn. Dat kan ook 
geen vervolgstap zijn. 

Vanuit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente zijn twee 
vertrouwenspersonen benoemd met de voor die taak vereiste kwaliteiten. Wijkgemeenten 
kunnen ook kiezen voor het aanstellen van eigen vertrouwenspersonen. De kerkenraad van 
de Zendingskerk heeft besloten om te kiezen voor de door de Algemene Kerkenraad 
aangestelde vertrouwenspersonen. Zij hebben geen persoonlijke binding met de 
Zendingskerk, hetgeen hun toegankelijkheid hopelijk ten goede zal komen. 

 



 

 

De keuze van de vertrouwenspersonen en de gezamenlijke bijeenkomst binnen Hervormd 
Ermelo over dit onderwerp waren eerste stappen in een proces van bewustwording. 
Vervolgens zullen we ook na moeten gaan denken over wat verder bijdraagt aan het tegen 
gaan van grensoverschrijdend gedrag in relatie tot de Zendingskerk. Intern kan gedacht 
worden aan het opstellen van gedragsregels voor iedereen die een kerkelijke functie vervult, 
ook als vrijwilliger. Hier zal de kerkenraad met enige regelmaat aandacht aan schenken. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, wilt u deze dan doorsturen naar de 
scriba? 

Onderstaand treft u de namen en de telefoonnummers aan van de vertrouwenspersonen 
voor de Zendingskerk 

De kerkenraad 
dhr. Bennie Vliek  
mw. Cora Dolstra  
vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Metje van het Maalpad-Vedder.                                 
Geboren op 17 juli 1929 
Overleden 24 augustus 2023  
 
Metje groeide op in een warm gezin Daar keek ze  
haar leven lang met mooie herinneringen op terug.  
Ze ontmoette Jan van het Maalpad, haar grote liefde.  
Na hun huwelijk gingen begonnen zij samen aan een  
groot avontuur. Voor het werk van Jan vertrokken ze  
voor een aantal jaren naar Finland. 
Dit deden ze als jong gezin, met hun oudste twee kinderen, Bert en Wies. Het was een 
spannende stap in een tijd waarin het nog niet de mogelijk was om dagelijks contact te 
onderhouden met familie en vrienden in Nederland. Maar mede dankzij de sociale 
capaciteiten van Metje bouwden ze ter plekke al snel een kring van vrienden en kennissen 
op. Het werd een tijd om nooit te vergeten. 
Na terugkeer in Nederland maakte zoon Jan Ewald het gezin compleet. Ze hadden het goed 
met elkaar. 
Na het overlijden van vader Jan in 1995 kostte het Metje aanvankelijk moeite haar draai 
weer te vinden. Maar dankzij haar veerkracht, haar geloof en de mensen om haar heen is 
het haar toch gelukt. “Niet klagen, maar dragen ... en bidden om kracht”, zoals ze zelf zei. 
Haar huis aan de Oude Telgterweg werd echt een thuis. Ze had gezellige jaren met 
vriendinnen, vakanties, naar de gymnastiek gaan, haar bloemschikken, haar tuin en haar 
hobby kralenbreien. 
Ze genoot van de momenten met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Altijd 
was ze in voor een grapje en vertelde ze hele verhalen. 
Ze voelde zich verbonden met onze Zendingskerk. Ze luisterde graag naar de diensten. Ze 
was blij met de opnames die bij haar bezorgd werden en later met de mogelijkheid om via 
internet de diensten te volgen. 
Hoewel ze er niet vaak over sprak, was het geloof de dragende kracht in haar leven. In de 
afscheidsdienst, die op 30 augustus in De Varenhof gehouden werd, kwam dit duidelijk naar 
voren. Onder andere door het lezen van het gedicht 'Voetstappen in het zand' dat zij zelf 
ooit ergens uitgeknipt had en altijd bewaard had. Ook lazen we Psalm 8, woorden van 



 

 

verwondering en ontzag. 
Na de afscheidsdienst hebben we Metje begraven bij haar man Jan, op begraafplaats 
Koningsvaren. We bidden haar naasten veel kracht en sterkte toe. 
 
Kim de Berg 
 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Hermy Licher-Schmidt                                                    
Geboren 16 januari 1930 
Overleden  op 28 augustuus 2023 
 
Hermy was de zesde in een gezin met acht kinderen.  
Zij groeide op in Bussum en leerde Hans Licher kennen.  
Zij waren beiden actief bij Jeugd & Evangelie. Daar  
sprong de vonk over. 
In 1955 trouwden zij. Ze kwamen naar Ermelo in 1957. Hier 
werden hun vier kinderen geboren, drie dochters en een zoon. 
Zij maakten veel vrienden. Vooral Hermy had de gave van contacten leggen.  
Zij tenniste graag, fietste veel en ook in zwembad Calluna kon je haar regelmatig 
tegenkomen.  
Toen Hans gepensioneerd was, kwamen ze in de Vondellaan wonen. Daar vandaan 
wandelden ze dagelijks naar het restaurant van het voormalige Postkantoor. Toen het lopen 
moeilijker ging, hielden zijn hun koffiestop in de Dorpskamer, dichterbij.  
 
Tot op hoge leeftijd gingen Hans en Hermy in de vakantie naar Frankrijk. Het dak boven hun 
hoofd was nog altijd de tent, net zoals zij vroeger met het hele gezin hun vakanties 
doorbrachten. In de winter gingen ze skiën. Ook dat was een favoriete sport voor Hermy.  
Ondanks alle sportieve activiteiten vond zij nog tijd om achter de naaimachine plaats te 
nemen. Zo maakte zij van alles. 
Organiseren was eveneens iets wat zij graag deed. En ze kon het goed.  
Zij was jarenlang zeer betrokken bij het Vluchtelingenwerk. Daar sloot zij veel mensen in 
haar hart en heeft ze veel kunnen betekenen voor anderen.  
Toen Hermy en Hans ruim 30 jaar geleden aan de Vondellaan kwamen wonen werden zij lid 
van de Zendingskerk, omdat deze gemeente aansloot bij hun geloof en levensinstelling. Ook 
hier was Hermy actief. Zij heeft jarenlang geholpen bij het koffieschenken na de dienst en ze 
nam deel aan het kerkcafé en de koffieochtenden. 
 
In januari jongstleden overleed Hans. Hermy en hij waren meer dan 70 jaar samen geweest. 
Zij bleef sterk, maar het gemis was heel groot.  
Bij haar afscheid van het leven dat zij ten volle geleefd heeft en nu heeft losgelaten, heeft zij 
zich gevoegd bij haar Hans in het geloof en vertrouwen in dezelfde ‘hemelen’. Zo drukten zij 
het beiden uit. 
Op vrijdag 1 september werd Hermy na een afscheidsbijeenkomst in de Zendingskerk ter 
aarde besteld bij Hans op het Zendingskerkhof. Vlak achter hun eigen huis en tuin. 
 
De kinderen 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Everhard van Otterloo 
Geboren op 29 mei 1949 
Overleden 13 september 2023 
 
Op 13 september overleed ons gemeentelid  
Everhard Willem van Otterloo. Hij werd 74 jaar. 
 
Everhard was voor ons in de Zendingskerk een vertrouwd 
gezicht, als zeer gewaardeerde beheerder van het kerkhof, ook natuurlijk als kerkganger en 
bovendien voor velen als een vriend en goede bekende. Hij was onder ons de enige die zijn 
hele leven, vanaf zijn geboorte, bij de Zendingskerk hoorde. Die band voelde hij zelf ook 
heel sterk. 
Everhard was een trouw en aimabel mens. Een familieman vooral. Hetty en de kinderen 
stonden centraal in zijn leven. Zo ook natuurlijk later de gezinnen die Mark en Lieke 
stichtten. Everhard was gek op zijn kleinkinderen. 
Hij was traditioneel, maar op een open manier. Hij had een mening maar zocht ook altijd 
weer de verbinding en het gesprek. Hij was opgeruimd en hartelijk en hij keek met veel 
humor om zich heen. 
Everhard was een zeer gelovig mens, hij had een groot godsvertrouwen. Dit maakte dat hij 
niet bang was voor de dood, al had hij nog heel graag langer hier willen zijn. Het laatste jaar 
werd gekenmerkt door zijn ziekte. Hoop en vrees wisselden elkaar af, totdat duidelijk werd 
dat hij niet meer beter zou worden. Op 13 september is hij in het hospice overleden. 
Op dinsdag 19 september vond de afscheidsdienst plaats in zijn eigen Zendingskerk, vol 
mensen die van hem hielden. Hier klonk onder andere de tekst uit Matteüs: "Waar twee of 
drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden." Aansluitend aan de dienst hebben 
wij Everhard begraven op zijn geliefde Zendingskerkhof. Daar staat nu ook zijn eigen bankje 
- een blijvende herinnering en teken van onze dankbaarheid. 
 
Onze gedachten en gebeden zijn met Hetty, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen 
hun troost toe en alle kracht die ze nodig hebben. 
 
ds. Kim de Berg 
 
 
Pastoraat 
 
We hebben met elkaar erg genoten van het koud/warm buffet op 9 september. Het was ook 
nog eens heel mooi weer! Heerlijk in de schaduw zaten we, onder die prachtige 
monumentale eiken. Wat voelde het goed dat we met zoveel mensen waren. Het was één 
grote warme familie. 
Dank aan Ferdi Ankersmit voor het koken, de sjouwers voor het klaarzetten en weer 
opruimen van de tafels en de stoelen en de dames van het pastoraat voor de hand- en 
spandiensten. Bovenal natuurlijk dank aan Bepke Hart voor de organisatie. 
 
Naast alle mooie dingen die we met elkaar beleven, delen we als gemeente ook zorgen en 
verdriet.  
 
In de afgelopen periode moesten we afscheid nemen van drie leden van onze Zendingskerk.  



 

 

 
Op 24 augustus overleed Metje van het Maalpad-Vedder. Zij was zeer betrokken bij onze 
gemeente. Ook toen ze de laatste jaren niet meer naar de kerk kon komen bleef ze op 
afstand meeleven, onder andere door trouw de diensten te beluisteren en naderhand te 
bekijken. 
 
Op 28 augustus is Hermy Licher overleden. Zij was samen met haar man Hans een zeer 
trouw lid van onze Zendingskerk. Tot op het laatst bezocht ze onze diensten. Na het 
overlijden van Hans was voor Hermy de glans van het leven eraf. Ze verlangde naar rust. Zo 
is ze op de 28e augustus uit dit leven weggegleden. 
 
Op 13 september overleed ons gemeentelid en betrokken beheerder van ons kerkhof 
Everhard van Otterloo. Vanaf zijn geboorte hoorde hij bij de Zendingskerk. Dit is altijd zo 
gebleven, ook in de lange jaren met Hetty en de kinderen. Na een jaar van ziekte, 
wankelend tussen hoop en vrees, is Everhard op 13 september in het hospice in Nijkerk 
overleden. 
 
We zijn bedroefd om deze drie trouwe leden van onze gemeenschap te moeten missen. 
Elders in dit kerkblad leest u een uitgebreid In Memoriam voor elk van hen. 
Ook vanaf deze plaats bidden wij allen die hen zullen missen kracht toe en troost door de 
nabijheid van God en het medeleven van ons, hun medemensen. 
 
Diverse gemeenteleden hebben te maken met ziekte. We noemen er een paar bij name. 
Pé Sijsma maakte met de fiets een ongelukkige val. Hij brak zijn heup  en is inmiddels 
geopereerd. 
Gertia Coenraats onderging een knieoperatie. Beiden wensen wij een voorspoedig herstel! 
Heel verdrietig is het dat Paul van den Heuvel nu zo ziek is dat hij weet zijn laatste 
levensfase in te gaan. We bidden hem, Agnes en zijn kinderen heel veel kracht toe. Mogen 
zij nog een kostbare tijd met elkaar doormaken. 
Ook Wopke Nawijn kreeg heel slecht nieuws. We wensen hem en zijn vrouw en kinderen 
heel veel sterkte nu alles er ineens zo anders uitziet, want hij zal niet meer beter worden. 
We leven met hen mee. 
 
Nu is het alweer oktober. De dagen worden korter. Veel mensen zien op tegen de donkere 
dagen van de herfst en de winter. Wilt u graag bezoek, neem dan gerust contact op met uw 
pastoraal medewerker. Die komt graag bij u aan. 
 
Alleen het mededogen in ons hart maakt ons tot mensen. 
Hartelijke groeten ds. Kim de Berg en Herma Jongekrijg 
 
￼ 
Wijkindeling ouderlingen en pastorale medewerkers: 
 
Wijk 1A  Herma Jongekrijg. 
 

Wijk 1B  Lucie Claessen. 

Wijk 2  Greet Kerkhoff. 
 

Wijk 3  Bepke Hart. 
 

Wijk 4a  Henriëtte Zwaan. 
 
Wijk 4B  Diny van Vuure. 



 

 

Wijk 5  Arda Mulder. 

Wijk 6  Herma Jongekrijg: overige plaatsen.  

Wijk 7  Dini van Bruxvoort:  Harderwijk. 

Wijk 8  Herma Jongekrijg: Putten/Speuld.                 

De verdeling van de wijken is volgens de indeling van de wijken van de Hervormde 
gemeente Ermelo. Wijk 4 is gesplitst, waarbij de Paul Krugerweg/Dirk Staalweg de 
scheidslijn vormt. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of anderszins informatie of 
contact, belt of mailt u dan met een van de ouderlingen/pastorale medewerkers of met de 
predikant.  
 
 
Kerkbloemen 
 
Elke zondag gaan er bloemen naar een of meerdere gemeenteleden. Het gebeurt wel eens 
dat deze een week later bezorgd worden dan verwacht. Met name kan dit het geval zijn bij 
een verjaardag. De reden is doorgaans dat er die betreffende zondag al twee boeketten te 
vergeven zijn. 
Een bloemengroet wordt zeer gewaardeerd. Het is mooi als een gemeentelid de bloemen 
weg wil brengen – het is een manier om bij elkaar betrokken te blijven.  
Omdat ik over alle adressen beschik kunt u altijd even contact met mij opnemen als u 
iemand een kaartje wilt sturen. De ambtsdrager van dienst en degene die de mededelingen 
doet tijdens de kerkdienst hebben eveneens het adres van het gemeentelid dat de bloemen 
ontvangt bij de hand.  
Zondag 27 augustus gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar mevrouw Bosch. 
Zij werd 85 jaar. De andere bloemen werden gebracht naar Joop Keus. Het was een half jaar 
geleden dat zijn partner Henny de Vlaming overleed. 
Op zondag 3 september werd Adri Sterk verblijd met een mooi boeket.  
Op zondag 10 september, ziekenzondag, kreeg Marja Bakker de bloemen mee. De 
aanleiding was dat zij haar werk bij de taakgroep diaconie startte. Gretha Looijen bezorgde 
het mooie bloemstuk van de Zonnebloem aan haar ernstig zieke zus.  
Op 17 september waren er opnieuw boeketten om twee gemeenteleden blij maken: een 
ervan ging naar Gertia Coenraats. Gertia was kort daarvoor geopereerd aan haar knie. Het 
andere was bestemd voor Pé Sijsma. Hij had bij een val zijn heup gebroken, werd 
geopereerd en was inmiddels weer thuis. We wensen hun beiden een goed herstel! 
Zondag 24 september gingen de bloemen met de hartelijke felicitaties naar Coby 
Timmerman. Zij werd 80 jaar.  
 
Arda Mulder, namens de taakgroep pastoraat 
  
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

Diaconale maandcollecte 
 
Tent of Nations organiseert projecten voor vrouwen en kinderen. Dit initiatief kan onze hulp 
goed gebruiken. Wij helpen hen om ook in moeilijke omstandigheden vol te houden. Nog 
altijd proberen de Israëlische autoriteiten steeds nieuwe excuses te vinden om niet formeel 
te erkennen dat de familie Nassar eigenaar is van het land. Daardoor moeten zij veel geld en 
energie blijven steken in juridische procedures. Maar de familie Nassar geeft niet op. In een 
brief vertelt Daoud Nassar hoe het nu met hen gaat. 
 
 
“Lieve vrienden, 
Graag wil ik jullie laten weten dat jullie medeleven mij en mijn familie heel erg goed doet. In 
het bijzonder in de aanloop naar de recente zitting met de Israëlische Militaire Autoriteiten. 
Jullie gebeden en betrokkenheid helpen ons om door te gaan. 
Tijdens de zitting heeft de militaire commissie twee van onze getuigen gehoord. Die 
leverden beiden sterk bewijs dat wij als familie de eigenaren zijn van het land. Eén van hen, 
een 95-jarige man uit het buurdorpje Nahalin, werd 2,5 uur lang ondervraagd. Hij heeft mijn 
vader en mijn oom nog gekend en kon gedetailleerd vertellen hoe zij al vóór 1930 het land 
bewoonden en bewerkten. 
De volgende hoorzitting staat gepland op maandag 4 december 2023. Dan zal de 
deskundige mijn eigen getuigenis horen en zal een Israëlische landdeskundige namens ons 
getuigen. 
Wilt u ons blijven gedenken in uw gebeden? 
Terwijl de juridische strijd een groot deel van onze energie blijft vragen, blijven we ons als 
familie focussen op onze visie en blijven we proberen onze pijn, verdriet en frustratie om te 
zetten in een constructieve kracht die verschil maakt. 
Het dagelijks leven gaat door. Wij oogsten de druiven en de vijgen, we verwelkomen 
bezoekers en vrijwilligers, we verzorgen de bomen en onderhouden de waterreservoirs. We 
blijven dromen en stapje voor stapje werken aan zelfredzaamheid en duurzaamheid. 
We houden jullie op de hoogte en willen jullie nogmaals danken voor jullie steun en 
solidariteit op deze zeer lange reis naar recht en gerechtigheid. We trekken verder in geloof, 
liefde en hoop. 
Daoud” 
 
Niet alleen onze financiële bijdrage helpt de familie Nassar bij het zoeken naar 
gerechtigheid, maar de familie wordt ook gesterkt door ons meeleven en onze aandacht. 
 
Sjoerd Zwaan 
 
 
VAN DE PENNINGMEESTER 
 
In augustus is voor collecten in totaal € 2.314,76 ontvangen. De opbrengst van de collecten 
in erediensten is € 1.218,76. Op bankrekeningen is € 1.096 ontvangen, waarvan € 300 voor 
het project 100-weeks. De opbrengst voor de specifieke zondagse collecten is € 970,49, 
voor de diaconale maandcollecte € 1.129,27 en voor het offerblok € 215.  
 
Graag attentie voor betaling deelname aan het buffet op 9 september ad € 10 per persoon. 
Heeft u de contributie ad € 40 voor 2023 al voldaan ? 
 
Ton Hardeman 
 
 



 

 

De Zendingskerk is van het gas af 
 
Naast de kerk aan de kant van de fietsenstalling ziet u sinds 20 september twee kasten 
staan.  
Dat zijn de luchtwarmtepompen die ons voortaan in de kerk van warmte moeten voorzien. 
Ook in de meterkast is iets veranderd. Naast de aansluitingen voor de warmtepompen is de 
aansluiting op het elektriciteitsnet verzwaard om te voorkomen dat er capaciteitsproblemen 
ontstaan bij maximale belasting door alle elektrische voorzieningen tegelijk. Al eerder zijn 
we elektrisch gaan koken en warm water in de keuken wordt sindsdien door een kleine 
boiler geleverd, maar nu zijn we echt helemaal van het gas af.  
De installatiekosten zijn € 37.522. Daar gaat een subsidie van € 6.900 van af.  
Ter verhoging van het rendement van de radiatoren plaatsen we daaronder kleine 
ventilatoren. Dit kost ook nog een paar duizend euro. 
De CV ketels in de stookruimte in het souterrain zijn verwijderd. Daar staat nu een goed 
geïsoleerd buffervat van 500 liter. Hierdoor is er voor de radiatoren permanent voldoende 
water op de gewenste temperatuur beschikbaar. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om 
het water op te warmen als de stroom goedkoop is. We gaan het stroomgebruik monitoren 
in onze zoektocht naar wat het gunstigste energiecontract is.  
 
We zijn overgegaan op twee zogenaamde hoge-temperatuur warmtepompen met elk een 
capaciteit van 18 kW. Bij min 15 graden Celsius buitentemperatuur warmen ze op tot 70 
graden. In de warmtepomp is het milieuvriendelijke vulmiddel propaangas gebruikt. Dit zijn 
kwalitatief hoogwaardige warmtepompen met een roestvrijstalen mantel en een zeer lange 
garantie van 5 jaar.  
Een luchtwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en zet die om in energie om water op te 
warmen. Voor het draaien van de warmtepomp is energie nodig. De verhouding tussen de 
energie die je er in stopt en de energie die er uit komt wordt de SCOP genoemd (Seasonal 
Coefficient of Performance). 
De buitentemperatuur is van invloed. Daarin telt een gemiddelde over de seizoenen. Ook de 
gewenste watertemperatuur is van belang. Opwarmen tot zeer hoge temperatuur kost 
relatief meer energie. Ook de verwachting van strenge of minder strenge winters, het 
gebruik van de kerk en de gewenste temperatuur spelen mee in de afwegingen. Uitgaande 
van een gasverbruik van 5500 m3 is het verwachte stroomverbruik 16.500 kWh. Wat dit 
voor de energielasten betekent hangt af van de prijsverhouding tussen stroom en gas. 
Uitgaande van een stroomprijs van € 0,40 per kWh en een gasprijs van € 1,45 per m3 is de 
besparing € 1.375 per jaar. De warmtepompen zullen echter na ongeveer15 jaar vervangen 
moeten worden. Dit betekent een afschrijving die ongeveer overeenkomt met de besparing.  
Wij hadden niet verwacht dat de verzwaring van de stroomaansluiting benodigd voor de 
warmtepompen nog voor de winter zou worden gerealiseerd. Daarom hebben we overwogen 
om een CV ketel nog gebruiksklaar te handhaven. De verzwaring van de stroomaansluiting 
is gerealiseerd en de gasaansluiting is verwijderd. Gelet op de capaciteit van de 
warmtepompen moeten we de kerk warm kunnen krijgen, ook bij buitentemperaturen die 
we niet meer gewend zijn. De bediening van de installatie via een thermostaat en de 
mogelijkheden voor het instellen van kloktijden blijven dezelfde. Geld besparen was niet het 
doel van de installatie van de warmtepompen, maar wel het elimineren van de CO2 uitstoot. 
Dit is nu gelukt. De stroom die we gebruiken is groene stroom. 
 
Nico van Harten, Kees Looijen en Ton Hardeman 
 
 
 
 
 



 

 

MUTATIES 
 
Aangemeld: Mevrouw Linda Picolina  
 
Overleden:  Mevrouw Hermy Licher-Schmidt 
 De heer Everhard van Otterloo  
 
Verhuisd: De heer en mevrouw van der Linde  
 
 
 
KERK EN ISRAËL  
 
GOD TREEDT BINNEN IN DE TIJD 
 
In kleine kring wordt het boek van Jonathan Sacks Een 
gebroken wereld heel maken gelezen. Hierbij een impressie. 
 
Veelgodendom is een kenmerk van de antieke wereld. Men geloofde in de kringloop van de 
tijden en daarin ging het vaak wreed toe. De goden waren tijdloos, ze bekommerden zich 
niet om het lot van de mens en moesten door gebrachte offers (ook mensenoffers) gunstig 
gestemd worden. Uit die wereld werd Abraham weggeroepen omdat de levende God iets 
anders voor ogen stond.  
Met Abraham werd een nieuw begin gemaakt. “Want Ik heb hem uitgekozen, hij zal zijn 
nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te 
handelen” (Genesis 18: 19).  
Met die nakomelingen, eeuwen later uit de Egyptische slavernij bevrijd, sluit God met 
wederzijdse instemming (Exodus 19: 8 e.v.) het Sinaï-verbond. God zegt toe dat dit 
eeuwigdurend zal zijn. Hoe lang is eeuwigdurend? Eeuwigdurend is zo lang de wereld 
bestaat. Let wel: de wereld bestaat nog steeds. 
Jonathan Sacks leest in de Schriften: Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief, uit 
Egypte heb Ik mijn zoon geroepen… (Hosea 11: 1). Samen met God als Vader zal Israël een 
nieuwe gemeenschap vormen. Partners zullen zij zijn in rechtvaardig en goed handelen, om 
zodoende een aanschouwelijk voorbeeld te geven aan andere volkeren.  
 
Israël had nog wel een weg te gaan naar volwassenheid. Er is in de Bijbel een beweging aan 
te wijzen van Goddelijk initiatief naar menselijk ondernemen.  
Aanvankelijk is het God, die handelt, die wonderen doet, zoals het splijten van de Rode Zee, 
een bovennatuurlijk gebeuren waardoor het volk veilig naar de overkant kan trekken. “Wees 
niet bang, wacht rustig af.” Het volk hoeft niets te doen.  
Een wonder, een beweging van de hemel naar de aarde, is ontzagwekkend, maar mensen 
veranderen er niet door. Korte tijd na de doortocht klagen de Israëlieten alweer over het 
bittere water dat zij moeten drinken.  
Vervolgens noemt Sacks de samenwerking tussen God en mens, in dit geval met Mozes. De 
stenen platen waarop God de Tien Woorden had ingegrift had Mozes bij het aanschouwen 
van het gouden kalf kapot gegooid. Nu houwt Mozes zelf in samenwerking met God opnieuw 
twee stenen platen met daarop de Tien Woorden. Als Mozes van de berg af komt straalt zijn 
gezicht, hetgeen niet bij de eerste afdaling gezegd wordt. Mozes is veranderd. 
Wij veranderen niet door wat wij ontvangen, stelt Sacks, maar door wat wij doen. Hij 
benoemt het verschil tussen een beheersende presentie van God, een bovennatuurlijk 
ingrijpen, en een bekrachtigende presentie van God. God begint het werk - en Hij vraagt ons 
om het te voltooien. 
 



 

 

Kort na de doortocht door de Rode Zee volgt de strijd met de Amalekieten. Die vallen op een 
slinkse manier Israël aan. Deze strijd moeten de Israëlieten zelf uitvechten. Dit kan echter 
alleen met goddelijke bijstand. De overwinning wordt behaald mits Mozes zijn arm 
opgeheven houdt naar de hemel. Dan geeft God Israël de kracht om te vechten en de 
overwinning te behalen.  
 
Partnerschap tussen God en de mens is in de joodse geloofstraditie uitermate belangrijk. Als 
mensen initiatieven nemen in overeenstemming met Gods wil, dan stellen ze daarmee God 
present en mogen ze rekenen op goddelijke bijstand. Bovendien veranderen ze daarmee 
gaandeweg zelf. 
Zodoende is de schepping niet overgeleverd aan de kringloop van de tijden, maar wordt de 
mens uitgenodigd God te vertegenwoordigen en het scheppingsproces aan zijn voleinding te 
helpen: een wereld die zich kenmerkt door rechtvaardig en goed handelen.  
 
Louise Katus 
 
 
 
BOEKBESPREKING 
 
Minder is meer (Less is More) 
door Jason Hickel 
 
Toen ik op zondag 20 augustus de preek over de tempelreiniging hoorde, moest ik aan dit 
boek denken. De ondertitel ervan luidt: Hoe degrowth (ontgroeien, afstand doen van groei) 
de wereld kan redden. In het boek klinken verontwaardiging en zelfs woede over de 
ideologie van het kapitalisme en het daarmee verbonden groei-isme, de ‘noodzakelijke’ groei 
van het bruto binnenlands product (bbp) dat alleen de economie betreft. Het gaat niet over 
het welzijn van de burgers. De wereld is aan dat denken tientallen jaren blootgesteld.  
We horen hoe Jesaja tekeer ging over Israël in het gedeelte dat werd gelezen (1: 15-17): 
“Aan jullie handen kleeft bloed, was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, vermijd 
alle kwaad en leer goed te doen”. Vervolgens horen we op die laatste zondag van dromers 
en drammers hoe een woedende Jezus handelaars en geldwisselaars de tempel uit joeg. Wat 
ons betreft: “Waar de aarde en haar mensheid ten prooi vallen aan uitbuiting en 
vernietiging, daar zou een heilige woede in ons los moeten komen, een gepassioneerde 
boosheid omdat we geloven dat het anders kan en moet.” 
Rampzalig menselijk gedrag is kennelijk van alle tijden. Woede en boosheid daarover komen 
in onze tijd tot uiting in dit boek Minder is meer.  Maar het gaat ook over hoop. Over hoe we 
een economie die is georganiseerd op overheersing en exploitatie kunnen veranderen in een 
economie die is geworteld in wederkerigheid met de levende wereld. Maar eerst moeten we 
begrijpen wat verloren dreigt te gaan. De ecologische crisis die zich voltrekt is vele malen 
erger dan de meesten denken. Wat nu gebeurt is de afbraak van meervoudige systemen in 
de natuur waarvan de mens afhankelijk is. Het agressieve ploegen en de 
bestrijdingsmiddelen die de industriële landbouw gebruikt, hebben de ecosystemen van de 
bodem kapot gemakt. Een vergelijkbaar proces voltrekt zich in de oceanen; 85% van de 
vissoorten wordt overbevist of staat op het punt uit te sterven.  
Het meest verontrustende gevolg echter grijpt in op een heel alledaags niveau: voedsel. 
Gletsjers zullen verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook de basis voor de voedselsystemen in 
een enorm deel van Azië. Ook zal landbouw niet meer mogelijk zijn vanwege extreme 
droogte en verwoestijning. Bovendien hebben we met bodemverschraling en het uitsterven 
van bestuivende organismen (insecten) een steeds erger voedselcrisis in het vooruitzicht. 
Degrowth betekent een overstap naar een economie die draait om menselijk welzijn en 
ecologische stabiliteit. Veel mensen zijn immers best bereid om de economische winst van 



 

 

‘noodzakelijke groei’ op te offeren zodat toekomstige generaties ook goed kunnen leven. 
Landen met een betrekkelijk laag bbp weten opzienbarend hoge welzijnsniveaus te bereiken. 
Een aantal Europese regeringen bezint zich op wetten voor ontgroeiing of heeft die al 
aangenomen, bijvoorbeeld wetgeving tegen het gebruik van manipulatieve technieken in de 
reclame. Hierover valt veel meer te lezen in het uittreksel. 
  
Jan Schakel 
 
 
Hulpdienst Zendingskerk 
 
Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: Tel. 06 22389790 of 
hulpdienstzendingskerk@gmail.com. Dit geldt ook voor het aanbieden van hulp! 
Vertrouwenspersonen 
Wie zich onveilig voelt in de kerk of op dit terrein iets wil bespreken, kan contact opnemen 
met:  
mw. Cora Dolstra.  
dhr. Bennie Vliek  
E-mail: vertrouwenspersoon@hervormdermelo.nl 
 
 
Mededeling van de ledenadministrateur: 
 
In de vorige Contact was een ander e-mailadres vermeld. Hierdoor is een bericht dat u 
verstuurde misschien niet aangekomen. Mocht dat zo zijn, wilt u dat dan nogmaals 
verzenden? Het juiste adres is: ledenadministrateur@zendingskerk.nl 
Vriendelijke groet, 
 
Margot Sants-Kottman 

 
KERKDIENSTEN 
 
U kunt alle diensten volgen via de site van de Zendingskerk: www.zendingskerk.nl >> 
kerkdienst >> YouTube. 
 
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur. 
Vesperdiensten worden gehouden op de laatste zondag van de maand en 
beginnen om 17.00 uur. De eerstvolgende is op zondag 29 oktober. 
 
08 okt.   Ds. Kim de Berg    Maaltijd van de Heer 
15 okt.   Ds. Beatrice Jongkind  Ermelo 
22 okt.   Dhr. Theo Trompetter  Ermelo 
29 okt.   Ds. David ten Voorde  Nunspeet 
05 nov.   Ds. Marleen Kool   Baarn Oogstdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Naast de diaconale maandcollecte zijn de collectedoelen: 
08-10 Kerk in Actie: Sterke vrouwen in de kerk in Papoea, Indonesië 
15-10 Kerk in Actie: Met zusters werken aan gezond eten in Rwanda 
22-10 Ghana, nieuwe kansen voor straatmeisjes 
29-10 Kerk in Actie: Kansen voor jongeren in achterstandswijken in 
                              Libanon 
05-11 Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten 
12-11 Kerk in Actie: Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia 
 
 
 
 
Het eerstvolgende nummer van Contact verschijnt op vrijdag 10 november. 
Kopij hiervoor (in een Word-bestand) dient uiterlijk maandag 30 oktober binnen te zijn bij 
de redactie van Contact. 


